k*t 


Kuruluş yıhı: 1921 


Aydın 


Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


, BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! | N 
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ŞUBAT 1979 


350 KURUŞ 


Milli G 7 verdik K urulunun tavsiyesi üzerine 


© AP ve MHP, Sıkıyönetimin uzatılmasına karşı çıkarken, diğer 


grupların 


uzatmadan yana oy kullanacakları 


bildiriliyor 


uzalı 


Bakanlar Kurulu,uzatma kararını Meclis Başkanlığına bildirdi, Meclis yarın konuyu görüşecek 


İsmail İlhan 


ger A 


Cemalettin İnkaya Fikri Pehlivan 


Butto'nun bağışlanması için Bir Türk Parlamento heyeti Pakistan'a gitti 


Pakistan 
Devlet 
Başkanı 
Ziya 


CiHak 


RAVALPİNDİ (AFP - AA) Pakistan Eski Başbakan Zülfi kar Ali Butto nun bağışlanması için 
275 parlamenlerin imzaladığı çağ 
riyı Başkan Ziya üzere Türkiye'den ayrılan üç kişi lik parlamento heyeti Şubat gü nü Ravalpindi'ye vardı Heyet ilhan milletvekilleri Cemalettin İnkaya 


xa vermek 


senator  İsmai 


Zülfikar Ali Butto 


İstanbul'da Fatih Akıncılar Derneği Başkanı taşistler taratından oldürüldü 


(Devamı Sa, 7 Sü, 9'da) 


Başkanı ile ÜGD Şube Başkanı futuklandı 


©K Maraş'ta bir işçi, İstanbul ve 
Ankara'da 2 
öğrenci öldürüldü 
© Atatürk Eğitim enstitüsü giriş kabısında 
5 bomba pailatiigı 


© Anayasa 
“Mahkemesine vomba atan iskenderun 
Belen bucagı 
UĞD Baskanı yakalandı 


HABER MERKEZİ 
Sivas MHP Gençlik Kolları Başkanı iile üGD Sivas Şube Başkanı ve ÜGD'nin muhasebe ve yayın kolu Başkanı, Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklandılar. 
İlgililerden alınan bilgilere göre, yasa dışı “alışmaları saptanan 


(Devamı sa.7, sü. l'de) 


Dün Nevşehir Yurd 


ğü Fatih 


Veli Can Oduncu, kaçtıktan sonra 6 kişiyi öldürdü 


© öldürülenler arasında 3 kişi ülkücü © Kaçıştan iki qün sonra, heryerde aranan 

Oduncu, arkadaşlarıyla yoldan 

kaçırdıkları Numan Kaygısız ı öldürdü 

HABER MERKEZİ 

Sağmalcılar Cezaevinden 12 arkadaşıyla birlikte kaçtıktan sonra yakalanan ülkücü Veli Can Oduncu'nun kaçtıktan sonra da altı kişiyi öldürdüğü belirlendi. Daha önce de Erol Doğan adlı devrimciyi öldüren Oduncu'nun kurban- 


larından üç tanesi ülkücü olarak biliniyordu (Devamı Sa. 7 Sü, 5'de) 


kalan faşistlerin öldürdü-Akıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel, 


© Milli Güvenlik Kurulunun 
Bildirisinde. 
«Sıkıyönetimin amacına ulaşması bakımından, önemli 


adımlar atıldığı» 
ifade edildi 


ANKARA (ÖZEL) 

Milli Güvenlik Kurulunun aldıgı tavsiye kararı üzerine, Bakanlar Kurulu, sıkıyönetimin 13 ilde iki ay daha uzatılmasına karar verdi. Bakanlar Kuru lunun dünkü toplantısında alınan karar, Millet Meclisi Başkanlığına iletildi. Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu önerisi, TBMM'nin yarın yapılacak birleşik toplantısında görüşülecek. CHP 


(Devamı Sa, 7, Sü, 3'te) Perinçek: 
“Töb-Der'in aranması, düşünce özgürlüğüne yöneliktir” 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü Partisi Başkanı Doğu Perinçek, yaptığı açıklama: da TÖB - DER'in aranması ve üç adet yasaklanmış yayın bulunduğu gerekçesiyle yöneticilerinin gözaltına alnması uygulamasının doğrudan doğpra öğretmen kitlesi in düşünce ve örgütfenme özgürlüğüne karşı olduğunu belirtti. 
Anarşinin özgürlükleri hedef alarak degi özgürlük düşmanlığı- ı hedef alarak önlenebileceğini de söyleyen Perinçek, açıklamasında şu (Devamı Sa.7 Sü, 2'de) 


AP'den istifa eden Çakıroğlu 
MHP'ye katıldı 


ANKARA (THA) 

AP'den istifa eden 

Trabzon Milletvekili 

Ömer Çakıroğlu, dün düzenlenen bir o törenle MHP'ye katıldı 

MHP'ye katılan Trab- 


zon Milletvekili Ömer Çakıroğlu törende yaptığı konuşmasında partiye katılmaktan mut luluk duyduğunu belirterek, "Müslüman Türk Milliyetçiliği gayesi ile kurulmuş ve bu yolda mücadele veren MHP' 
ye katılmaktan gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. MHP Genel Başkanı Türkeş ise törende ovaptığı konuş- 


(Devamı sa.7, sü.7'de) {v 

Gazete kağıdına 

e 

zam geldi 

© Bütün kağıt türleri de 

zamdan payını aldı ANKARA(ÖZEL) 
Gazete kağıdı okul kitap kağıdı ve üçüncü hamur kağıda zam yapan Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 
SEKA Aksu Müessesesi yeni teslim fiyatlarını şöyle saptadı: Gazete kagıdı: Bobin 9000 TI, Biliktan gazete kağıdı (e- 
(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Bakanlar Kurulu, Sıkıyönetimin 
İmasına karar verdi 


ÇE — 


Partizan çekişmeler ve 


l ayak oyunları 

l AP, büyük kongresinden bu yana hükümetle orduyu kapıştırma politikası izliyor. Önce "'Sı- 

| " diye tutturdu. Hükümeti 

diye sıkıştırdı durdu. 

"Orduyu 


kıyönetim ilan edilsin "orduya güvenmiyorsun" Sıkıyönetim ilan edildi bu defa da diye bastırıyor Başkanının, Cumhurbaşkanına l gönderdiği mektup aslında yanlış adrese posta- 
| lanmış gibi. Sanki Cumhurbaşkanına değil de 
Silahlı Kuvvetlere hitap ediyor, "Ne karıştırıl yorsunuz bunları işlerini demek istiyor. 
Ankaralı bir siyasetçi, "Çok tuhaf işler ol- 
| du bu Türkiye'de” diyor. "12 Mart geldiğinde 


engelliyorsun" 
AP Genel 


(Devamı Sa. 7 Sü, 9'da) 


nn 


Piyasada Türk sigaraları bulunmazken, İstanbul'un caddelerinde Marlboro ve diğer yabancı marka sigaralar bağıra çağıra satılıyor. 


Kiev'in geçişi olaylara yol açmıştı 


Rus ucak gemisi Minsk 


Minsk” Boğazlardan 


geçirirken Montrö sözleşmesindeki 


boşluklardan ve hükümetin 


yumuşak tutumundan yararlanıyor 


Rus uçak gemisi Minsk yarın Boğazlardan geçiyor 


Ruslar, bir uçak gemisi olan Kiev'i, 


ANKARA (ÖZEL) 


Sovyetler huriyeti'ne ediyor. 


Sovyet Filosuna bağlı Minsk Uçak gemisi yarın 


Boğazlardan 
Akdeniz'e inecek Boğazlardan 


geçerek 


yabancı 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Köşe başlarında Marlboro sigarasının satışı sürerkeri 


Bakkallarda yerli sigara 


bulunmuyor 


si ie A ME, 
Bakkallar sigara sorulmasından bıkmış. 


© Bayilere dağıtılan Kıbrıs sigarası da küflü çıktı 


© Eskiden bayilere 24 ton verilirken, şimdi sadece dörtte biri veriliyor 


Yusuf Çelik 


Büyük şehirlerde, özellikle Ankara ve İstanbul' da akaryakıt ve gıda maddelerinin yanı sıra sigara- 


nın her türlüsü de yoklar listesinde yerini aldı, Bakkallar vitrinlerine "Hiç bir sigara yok. Lütfen iste- 


, WDevamı Sa, 7 Sü, 9'da! 


Talabani isvanı sürüyor 


İran'da ölü sayısı 2 


© "Halkın Savaşçı Öncüleri” 
Homeyni'yi “çok ılımlı” bulduklarını, bu yüzden silahlarını teslim etmeyeceklerini. 
açıklddılar A 
© Homeyni:”İran, Rusya'dan gelecek bir müdahaleve - direnecektir” 
© Bazergan hükümetine dört yeni bakan daha atandı 


e 


Yazısı 3. Sayfada 


İRAN'DA TALABANİ AYAKLANDI 


aştı 


yönelttiği tehditler Sovyet Savunma Bakan? Dimitri Ustinov, Moskova'nın, Vietnam'la ara: sındaki dostluk ve işbirliği anlaşmasın- dan doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini tekrarladı 
Sovyet ordusunun 61 
nümünde konuşan Ustinov, 


Sovyetler'in 


Çin'e 


yönelttiği tehditler evam ediyor 


© Çin uçakları Haipong'daki Sovyet üslerini bombaladı 


© Japonya Dışişleri Bakanı, Sovyetler'in askeri bir müdahalesinin söz konusu olamayacağını belirtti 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Birliği'nin Çin Halk Cum- devam 


kuruluş yıldö-Vietnarı'ın 


(Devamı sa.7, sü.7'de) 


Çakmur'a karşı istifalar durmuyor : 


Güreş, 


Bisiklet ve Hentbol 


Federasyonlarının Başkanları da 


istifa ediyor 


HABER MERKEZİ 
Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü' nün görevden alınmasın- dan sonra başlayan istifaların önü alınamıyor. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Orhan Çapl'nm Federasyon Başkanlarını toplayıp baskı 


apmasına rağmen, Bisik- a (Devamı sa.7. sü.4'de) 


Köy-Koop 
Genel Kurulu bugün yapılıyor 


© Köy-Koop Ankara Birliği Başkanı Şevki Akıncı: “Ismail Bilen'den emir alanlar, Köy-Koop'u 


yönetemez” 
ANKARA (ÖZEL) 
Köy - Koop 6. Genel Kurulu bugün Ankara'da başlıyor. Danyel Sinemasında yapılacak Genel Kurul iki gün sürecek. 
Daha önce seçimlere ayrı ayrı girecekleri söylenen Nedim Tarhan ve Mahmut Türkmenoğlu'nun birleştikleri öğrenildi. 
Önceki gün akşam 
Anıt Otelinde Köy- 
Koop Genel Başkanı Hadi İlbaş tarafından delegelere verilen yemekte (Devamı sa./, su.4'de) 


AP'li belediyeler bugün izmir'de yürüyüş yapıyor 


HABER MERKEZİ 


AP'li Belediyeler bugün İzmir'de bir yürüyüş yapıyor. CHP hükümeti- 


nin partizanlığına karşı yapıldığı açıklanan yürüyüş, İzmir'de yeni tespit edilen yürüyüş güzergahını takibeden ilk yürüyüş olacak. 

Hükümeti halka şikayet mahiyetinde bir yürüyüş olduğunu açıklayan AP'li Belediyeciler 

(Devamı Sa, 7 Sü, 2'de) 


Planlı olarak adam öldürmek suçuyla yargılanan 


Sekiz komando hakkında idam cezası istendi 


İSTANBUL (ÖZEL) Maçka'da 11 Mart 
1978 tarihinde, İTÜ öğrencisi Salih Deniz'i öldürmek, Vedat Ergün'ü de öldürmeye teşebbüs iddaları ile yargılanan İTÜ Maden Fakültesi öğ- 


cencileri o Miktad Şen, Kürşat Kale, Muhittin Güney, Ahmet Adanır, Murat Kadıgiller , Muzaffer Gürdal, Zeki Sa- 


ral ve Nihat Kaya adlı (Devamı Sa, 7 Sü, 5'de) 


| 
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Bugüne dağin AYDINLIK MEC-LİSİ'ndeki " hayat pahalılığına karşı tedbir tartışmalarını aralıksız izledim. 
Karatavuğun (zeytinin) yenmesinden tutun da,patlıcan sapının kurutulup yeniden pişirilmesine kadar gerçekten üzerinde önemle durulması gereken konular getirildi meclisimize. 

Ancak ben de tamamlayıcı olacagına inandığım birkaç konuda bu tartışmaya katılmakla görevimi yerine 


getirmek istedim. 
Tartışmamızı platforma çekeceğim. 


Bize Çin atasözü olarak yutturul- 


mak istenen, aslında 


zırvalarından biri olduğundan kuşku “duymadığım bir sözle başlıyorum tar- 


tışmamıza. 
Bu atasözü der ki, 


ışıgına çıkmadan da güneşin altında Nasıl Bilirse, .. 
'e' sini bile okumamış olan ben de basit bazı iktisat yasaları konusunda "bilge''lik tasarlar- 
“sam, sanırım Aydınlık okurları beni 


olup bitenleri bilir" Ekonominin "e' 


bağışlar. 


Ne divorduk? Havat Pahalılığına 


karşı tedbir... 


Evet bu herşeyden önce bir arz-ta- 


daha bilimsel 


MESELESİ 


lep sorunudur. Günden güne artan nüfusla doğru orantılı, gelir düzeyine bağlı olarak da değişkenlik göstererek talep artmakta, içinde bulunulan ekonomik darboğaz nedeniyle de arz talebi karşılayamamaktadır. 

üretimin düşük tutulması, üretilen mallarla, ana tüketim maddelerinde bir avuçsspekülatörün elinde tutulup stok edilmesi, dağıtım kanallarının tıkanmış olması hayat pahalılığının anasıdır kanımca. 

Şimdi teknolojik yetersizlik ve ekonomik azgelişmişlik ve dışabağımlılıkla birlikte, içinde bulunduğumuz yapısal bozukluk, toplumsal kokuşmuşluk, siyasal yetersizliğimiz ve yoz kültürümüzle üretimi hızlandırarak arzı artıramayacağımıza göre, geriye ne kalıyor ? 

Talebi azaltmak... 

Talep nereden gelir ? 

Halktan. 

Demek ki satın alacak kimse kalmayınca hayat pahalılığı da kendiliğinden kalkacaktır. Haydi hayırlısı, 


bir 


Konfüçyüs'ün 


"Bilge kişi, gün 


Antalya'dan işçi 
A. Yaşar Erçetin 


Çiçek gibi tütün yaprakları ve 40 liradan satılan Samsunlar 


Bergama 
40 lira! 


BERGAMA'DAN 
AKGÜN bildiriyor 

Bergama'da tütünler çok düşük fiyatla satılmış, üretici kan ağlamaktadır. Öte yandan 
Bergama Belediyesince de hiç bir kontrol yapılmamakta olup, aynı malın değişik dükkanlarda, değişik fiyatlarla satıldığı görülmektedir. AP' 
li Belediye Başkanı Rıfat oSerdaroğlu' 
ndan yakınan Bergamalılar tüm vaadler seçim zamanı yapılıyor, sonra hepsi unutuluyor demektedirler. Mazot yokluğundan i- 


SOLDAN SAĞA: 


3) Tersi anavatanı Kuzey 


olan bir yaban öküzü-Tersi kalıcı (eski dil) 4) Tersi Dünyada yaşayan en iri hay- 


van-Tersi 'marş' sözünün Gerdekten bir gece önce 


rak altına ve deniz yüzeyine yerleştirilen tuzak bombası-Uzaklık işareti, mevsim Kimyada Neon'un simgesi-Fiyatı, 8) Fizikte bir enerji türü-Taraf, yön. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Tayland'ın başkenti. 
zı yörelerde, çok cefa çekmiş, ezilmiş kadınlara ta- 


kılan ad-Soğuk ve sıcak 


yeti adına İnönü'nün katıldığı, adı-Tersi 
Kuzey ABD'de yaşayan kızılderililerin dilinde büyük ruh, tanrı, 5) İlgisiz (eski dil). 6) İşaret-Tersi seyrek ve eğreti dikiş. 7) Saya yapan. 8) Tersi kimyada Platin'in simgesi-Bazı hayvanların postunda bulunan ufak lekeler. 9) Tersi verme, ödeme (eski dil) 10) Tersi çocukluk çağından çıkmış, büyümüş (kimse). 11) Sevgili-Aralık, mesafe. 12) En büyük barajlarımızdan biri- 


imzalanan anlaşmanın 


Vahşi hayvan barınağı. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


Genel Dağıtım: 


TÜR DA Cağaloğlu Hamam sok. No:4 


1) İran'da, Rusya ve Şah yanlılarının karışıklık çıkardıkları bir bölge, 2) Havanın yüzde 75'ini oluşturan gaz-Osmanlılarda kolluk kuvveti. 


5 

, kadınlar tarafından yapılan eğlence. 6) Bir emir-Top- o © 
7 

8 


'da bir kat li 


Üretici tütününü balya balya hazırlamış, arzedi yor. Ama elinde geçen seneden stok bulunan ve tütünü işleyerek yeteri derecede tesisi olmayan Tekel su çürüğü diyor, kalitesiz buluyor. Kılı kırk yarıyor, almıyor. 
se ulaşım durmuş, tüm filtreli sigaralar karaborsaya çıkmıştır. Bir paket Samsun 30-40 lira 


arası satılmaktadır. 
Belediyece asılan şikayet kutusu da gösteriden başka bir şey değildir. 


1 238 45 6 7 8 9 101112 


Amerika kıtası 


kısaltılmışı. 5) 


7) Bir 


2) Ba- 
DÜNKÜ 

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

345 6789101112 


TAT l iü 
A 


ong 


arası, 3) Türkiye Cumhuri- 
1923'te İsviçre'de çalışma 4) Tersi 


oalrak 
AİT niama] 


5m 


+ 


MİRİR zi> 


- İSTANBUL 


VET, Vietnam'ın Kamboçya'yı istilâ 


etmesi kötü bir şeydi, ama şimdi Çin de aynı hatayı işlemiş olmadı 


mı? Hani Vietnam saldırısına göğüs germek Kam- 


boçya halkının mesele- , 


siydi ve Çin'in Kamboçya lehinde herhangi bir dolaysız müdahalede bulunmasını o beklememek gerekirdi? Madem ki ülkelerin bağımsızlığı ve devlet egemenliği hiçbir şart altında çiğnenemez, niçin Çin'in de sınırı geçmesine karşı çıkmayalim? Aslında bütün bu olanlar, dünyada "devrimci ilkeler", "proleter enternasyonalizmi", "ilkeli, dış siyaset", vb. diye bir şey kalmadığını: Çekoslovakya'yı işgal eden kusya ve Kamboçya'yı işgal eden Vietnam kadar, Vietnam'ı işgal eden Çin'in de salt kendi milli çıkarlarını kollayan bir kuvvet siyaseti, bir realpolitik güttüğünü göstermiyor mu? 

17 Şubat Cumartesi 
akşamından bu yana birçok insanın kafasına takılabilen bu sorular ve kuşkular haksızdır. Bütün dünyanın gözleri önündeki olguların incelenmesi, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısı ile Çin'in Vietnam'a saldırısının, nedenleri, amaçları ve yöntemleri bakımından birbirinden çok farkı olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yeni Türkçe'de "saldiri" kelimesi, bu farkı ifade edemiyor. Vietnam" ın 1977'den bu yana Kamboçya'ya yaptıkları ve nihayet Aralık 1978- Ocak 1979'da giriştiği büyük çaplı askeri harekât, düpedüz bir TECA-VÜZ'dür: siyasi anlamıyla bir SALDIRGANLIK olayıdır. 

Uzun yıllardan beri, Hindiçini'ndeayrı, millet- 


lerin ve milli devletlerin 


varlığını gözardı ederek tek bir “Hindiçini Komünist Partisi" ve tek bir “Hindiçini Federasyonu" peşinde koşup bu uğurda diğer halklara ağalık taslayan Hanoi yönetiminin bölgesel hegemonyacılığı, dünya çapında hegemon- ya peşinde koşan Sovyet - ler Birliği'nin Güneydoğu Asya'da kendisine kafa tutan bir devrimi boğma, Üçüncü Dünyayı bölme ve Çin'i güneyden kuşatma arzularıyla birleşince bu işgal gerçekleşebilmiştir. E mellerinin ve he» saplarının niteliği bu olanlar, haksızlıklarını gizlemek ve tepkileri bastırmak için bir dizi hazırlik manevrasına girişmişlerdir, 

Önce, 3 Kasım 1978' 
de Sovyetler Birliği ile Vietnam arasında bir "dostluk ve işbirliği" anlaşması imzalanmıştır. 

Ardından, 3-5 Aralık 1978'de, uzun zamandır Vietnam'a sığınmış bulunan 14 kişiye (geçerken belirtelim ki bunlardan biri, Heng Samrin'in şimdiki sözümona "Milli Savunma Bakanı", yirmi küsur yıldır Vietnam'da yaşamaktadır, Vietnam ordusunda general rütbesine ulaşmıştır ve Kamboçya halkının Lon Nol yönetimine karşı savaştığı yıllarda bile "kendi" ülkeşine ayak basmamıştul) bir "Milli Birleşik Selâmet Cephesi" (FUNSK) kurdurtulmuştur. 

Derken,-ne sihirdir, ne keramet- daha üç haftalık varlığı olan bu "Cephe", Demokratik Kamboçya hükümetinin bile elinde bulunmayan ve dolayısıyla "düşmandan" ele geçirildiğine kimsenin inanamayacağı MİG'ler, tanklar, zırhlı araçlarla donatlmış tam 12 tümenle Vietnam sınırından Kamboçya topraklarına girmiş ve ülkeyi doğudan batıya "kurtarmaya" ko- 


yulmuştur. 
Bu arada TASS. Hanoi Radyosu, Savaş Yolu 


dergisi, Cumhuriyet gaze- 


iKi FARKLI ÜLKE iKi FARKLI SİYASET 


iKi FARKLI ASKERİ HAREKAT 


Halil Berktay 
Asistan 


Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 


tesi ve TRT, hep bir ağız- dan bunun bir Vietnam istilâsı değil bir "iç savaş" olduğunu, FUNSK un "gerici Pol Pot yönetiminin zulmünden Kamboçya halkını kurtardıgını", Vietnam'ın ise Kamboçya halkına "'proleter enternasyonalist yarı'mlarda"' bulunduğunu tecra.samaya başlamışlardır. (Ocak ayı boyunca, Kamboçya'da çok sayıda Vietnam askeri bulunduğunu bir türlü kabul etmeyen Ve bu yoldaki bütün kanıtları "Çin'in iddiaları" olarak niteleyen Cumhuriyet'in, 19 Şubat tarihli sayısında, Vietnam ordusunun büyük kısmı Kamboçya'da bulunduğu için Vietnam'ın Çin'e karşı koymakta güçlük çektiği şeklinde bir sürmanşet atmasını, ilâhi adaletin bir tecellisi sayıyorum.) 
Pol Pot yönetiminin "gerici", Oo Vietnam'ın ve FUNSK'un ise "sosyalist e "ilerici" olup olmadığı tartışması bir yana, başka ülkelerdeki "gerici" iktidarlara karşı dış müdahalenin meşru olduğu, "devrim" in bu yolla ihraç edilebileceği, milli bağımsızlığın ve devlet egemenliğinin yerine göre pekâlâ çiğnenebileceği fikri, sözkonusu kaynakların bu propagandasının her satırına sinmiştir. 

Vietnam tarafından yürütüldüğü bugün açığa çıkmış olan bu harekât, Kamboçya topraklarının bütününün işgal edilmesine ve Pnom Pen' de bir kukla yönetim kurulmasına, yani Demokratik Kamboçya devletinin yıkıldığının ilân edilmesine kadar varmıştır. 
Ve gerek bu kukla yönetimin baş figüranı Heng Samrin'in demeçleri, gerekse apartopar Pnom Pen'e giderek kendi kuklalarıyla bir "dostluk ve işbirliği" anlaşması imzalayan Hanoi yöneticilerinin tutumu, Kamboçya' daki işgalin kalıcı olmasının düşünüldüğüne işaret etmektedir 


Özetlersek, Sovyetler Birliği'nin harekete geçirdiği ve desteklediği Vietnam'ın oKamboçya' ya saldırısı, başından beri Kamboçya halkının kendi kaderini tayin hakkını çiğneyip geçmeyi, Kamboçya devletini yıkmayı, Kamboçya topraklarını fiilen ilhak etmeyi hedef almıştır ve. istilâcıların kullandığı askeri ve siyasi yöntemlerde —sınırsız harekât, sahtekârlık, guisling'ler yaratma, yalandolan- bu amaçların haksızlığı tam olarak yansımaktadır. Vietnam saldırısının bütün dünyada çok büyük, Batı'nın yanısıra Bloksuzları, Kore'yi, Romanya'yı ve Yugoslavya'yı da kapsayan gerçek ölçüleri TRT Haber Dairesindeki bir kısım zevat tarafından Türkiye kamuoyundan dikkatle gizlenen bir protesto hareketi yaratmanın nedeni de budur. 


Şimdi, Çin'in Vietnam'a karşı giriştiği Saldırıyı, yukarıda saydiğımız her nokta açısıtı- dan, Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısı ile karşılaştıralım. 

Çin, Vietnam'a karşı bir askeri harekâta giriştiğini gizlemeye mi kalkmıştır ? Hayır, tam tersine bütün dünya o- 


layı ilkönce , Çin Halk Cumhuriyeti'nin resmi açıklamasından öğrenmiş, çarpışmaları gene Çin televizyonunun çektiği o filmlerle izlemek imkanını bulmuştur. ` 

Çin, gerek Hanoi ile arasında aylardir devam eden anlaşmazlıklar, gerekse bu son Savaş sirasında, cümle âlemin bildiği gibi pek bol olan Vietnam'lı muhaliflerden bir "cephe" kurup onların ardına saklanmayı denemiş midir? Hayır, tam tersine kendi Halk Kurtuluş Ordusunun düzenli birliklerinin bir karşısaldırı harekâtı başlattıklarını herkese kendisi duyurmuş, hatta Heng Samrin'in FUNSK liderliğine Vietnam tarafından atanmasına nazire yaparcasına, bu harekâtın komutasına General Yang Teh-ih'in getirildiğini açıklamıştır. 

Çin, bu ileri harekâ tina gerekçe olarak Vietnam yönetiminin iç politikalarını eleştirmek, kendi davranışını bu yolla haklı çıkarmak için herhangi bir girişimde bulunmuş mudur? Hayır, ne bu harekât öncesinde ve ne de çarpışmalar sırasında, Çin'in Vietnam yönetimini silâh zoruyla devirmeyi ya da onun iç politikalarını (o değiştirtmeyi amaçladığını gösteren herhangi bir Söz veya eylemi olmamıştır. 

Çin, Vietnam Kamboçya'ya saldırdığı için mi kendisi Vietnam topraklarına girmiştir: başka bir deyişle Çin, bu yolla Vietnam'ın dış politikasını (o değiştirmeyi mi amaçlamaktadır? Hem hayır, hem evet. Çin'in saldırısı Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırısının karşılığı değildir,ama Vietnam'ın uzun süreden 


beri Çin topraklarına karşı yürüttüğü saldırıların, bombardımanların, sınır ihlallerinin 


karşılığıdır. .Kamboçya' yı kurtarmak, gerçekten Kamboçya halkının kendi meselesidir. 
Öte yandan hiçbir ülke, kendi halkının bir başka ülke tarafından topa tutulmasına, katledilmesine, ekinlerinin yakılmasına göz yumamaz.Habire saldırıp tekme atan, yumruk sallayan bir zorbaya, en iyi niyetli insan ne kadar tahammül edebilir? Kamboçya olayı ile Çin-Vietnam sınırındaki olaylar arasında ancak dolaylı bir bağlantı vardır ve bu bağlantı da Çin 


tarafından değil, Rusya'nın emriyle ilkönce Kamboçya'ya, sonra da 


Çin'e saldıran Vietnam yöneticileri (o tarafından kurulmuş bulunmaktadır. İşte Çin'in karşı-sal dırısı, Vietnam'ı diş politikasının sadece bu bölümünden, Çin'e doğrudan doğruya zarar veren kısmından vazgeçirmeyi amaçlamaktadır ve burada sözkonusu olan Vietnam'ın egemenliğinin çiğnenmesi deil, Çin'in egemenliğinin korunmasıdır. 

Kaldı ki Çin, bu kadar haklı bir zeminde olmasına rağmen, başka bir ülkenin topraklarına istemeye istemeye girmiştir. Deng Siao-ping, Ocak sonunda Amerika" ya yaptığı ziyaret sirasında Vietnam'ın sınır- daki kışkırtmalarına attifta bulunarak, "barış ve istikrarı korumak i- 


çin, bazen yapmak istemediğimiz bir şeyi yapmak zorunda kalabiliriz" » (Turkish Daily News, 2 Şubat 1979: altını ben çizdim) demiştir, Daha sonra Japonya'ya geçen Deng Siao-ping, orada da aynı meseleyle ilgili olarak "Çin acele hareket etmeyecektir" dedikten sonra, "ama onları (Vietnam'lıları) sayısız defa uyardık ve Çin'liler de sözünün eri bir halkur" (Turkish Daily News, 
9 Şubat 1979) ifadelerini 
eklemiştir. Moskova ve taraftarlarının, Vietnam' m’  Kamboçya'ya saldırısı konusunda kullandıkları çığırtkan üslubun, attıkları "devrim", "pro- 


leter enternasyonalizmi' "zafer", “kahrolsun Maoculuk" o naralarının 


zerresini bu tok ve temkinli cümlelerde bulmak mümkün müdür ? 

Çin, ileri harekâtını çok somut, belirli ve sınırlı bir amaçla sınırın az ötesindeki oSovyet/ Vietnam üslerini ve top mevzilerini tahrip ederek bitmeyen saldırılara bir son vermek içinbaşlatmıştır, Bu hedefe ulaşır ulaşmaz geri çekileceğini önceden açıklamıştır. Bütün belirtilet şunu gösteriyor: Çin'in Vietnam'a uyguladığı işlem, Vietnam halkının kendi kaderini tayin hakkını çiğnemeyi, Vietnam devletini yıkmayı 


ya da Vietnam topraklarını ilhak etmeyi amaçlayan bir tecavüz değil, askeri TAARRUZ anlamında bir saldırıdır ve yürütüldüğü askeri ve siyasi biçimler de sınırlı harekât, aleniyet, dürüstlük temelindeki meşru savunma amacını yansıtmaktadır. TRT Haber Dairesinin "bütün dünyada tepkiler sürüyor" biçimindeki ( girizgâhlarının ardından, çıka çıka Moskova, Sofya ve Doğu Berlin'deki "halk" 
(1) gösterileri ile henüz Sovyetler'i yumuşatma hayallerinden tam vazgeçememiş bazı batı politikacılarının "endişe" ifadelerinin ve iki taraflı 


uzlaşma çağrılarının çıkmasının nedeni de budur. 

Sovyetler Birliği'nin 


emperyalist bir ülke haline gelmesinden sonra Mao Zedung'un belirttiği gibi, önümüzdeki 50- 
100 yıl içinde dünya, 
uluslararası alanda çok büyük, çok karmaşık, şimdiye kadar görülmedik ve şaşırtıcı biçimler alan sınıf mücadeleleri- ne sahne olacaktır. "Sos yalizm" maskesi takmış bir süper devletin Çekoslovakya'yı kendisi işgal ettiği: Angola, Zaire, Etyopya ve Eritre" ye, Küba'yı, Kamboçya ya ise Vietnam'ı saldırttığı: Afganistan ve Güney Yemen'de darbeler yaptığı ve sonra da kalkıp, kendisini savunan Çin'i “küstah bir saldırganlıkla" suçladığı bu garip, toza dumana boğulmuş ortamda önlerini seçebilmek isteyenler, hep olgulardan hareket etmek, olguları dikkatle değerlendirmek zorundadırlar. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


a 


demol 


şim 


Aydınlık E 
Ñ) rt 
E 


a 


N 


Karınca il 


Ecevit eski İstanbul beyzadelerinden beter, Nazik mi nazik, Çıtkırıldım mı çıtkırıldım. . . 
Üstüne üstlük kalem katibi değil, koskoca 


Başbakan. 


Orta oyunu vari oyunlarda görürsünüz sık-sık. 
Mahallenin bıçkını beyzade delikanlının arka- 


sından sokulur: 


"Çat!' enseye bir tokat... 
Beyzade aldırmaz. Tutar bir de özür diler: 


"Afedersiniz. 
çarptı!" 


Ensem istemeyerek elinize 


Beklemediği bu cevap karşısında afallar biçkın. Daha da hırçınlaşır: 


"Allah affeder, ben affetmem..." 
Der-demez "Pat!" bu sefer bir Osmanlı toka- 


due 
Fakat heyhat! 


Çıtkırıldım beyzade sanki tokadı yiyen değil de, tokadı atan gibi kızacağına gülümser, kalkar 


yine af diler: 


"Üzülmeyin olur böyle şeyler..." 

Üzülmek bir yana aldırmaz bile bıçkın. Onun niyeti "Hır!" çıkartmaktır çünkü. 

İter-kakalar, elalemin önünde beyzadeyi rezil 


eder. 


Kalıp-kıyafet vardır beyzade de ama yürek 


yoktur, 


Öyle olunca da bıçkının taşkınlıklarını önle- 


mek çok zordur. 


İşbaşına geldiğinden beri gözlüyorsunuz. Birtakım bıçkın odaklar ille de Ecevit'le hesaplaş- 


mak istiyor. 


Saldırıyor, hırlıyor... 


Buna karşılık hükümetin başı etrafa gülücük- 


ler dağıtıyor. 


Kullandığı dil kibar mı kibar. Karınca ezmez 


Şevki'yi de geçti! 


Oysa eşkiya bu. Kibarlıktan anlar mı? 

Onun anlayacağı dilden konuşmayınca bir şey var sanıp daha da azıyor... 

Gemi azıya almış, uğursuz-uğursuz uluyor. 

Kabahat onda değil ama. Meydanı boş bıra- 


kıp onu ulutanda! 


Sorduğunuzda mazeret hazır: "Ne yapalım efendim gücümüz yetmiyor..." 
Gücün yetmiyorsa niye iktidara talip oluyor- 


sun? 


Elbette eşkiyaya, eşkiyanın usulüyle muka- 


bele et demiyoruz sana. 


Ancak kendine çeki-düzen ver diyoruz. 
“Katliamların perde arkasını aydınlat, karan- 


lık odakların üzerine yürü” diyoruz. 
Yok yürümeyeceksen o zaman "Yürrüüü... 


diyoruz. 


Böyle der demez de kendimizi savcının karşı- 


sında buluyoruz. 


Nedir bu karınca ezmezler'den çektiğimiz? 


IZMIR 


Sayın Yüksel Çakmur'un izniyle 


BEN DE GERİ KAFALILARIN SAFINA KATILIYORUM 


ülkemizi bağımlılık zincirlerinden kurtarmak için emperyalist devletlere karşı direnişimizin ilk adımını 19 Mayıs günü atmıştık. 


Ö günden bugüne dek her yılın 19 Mayıs gününü Spor ve Gençlik Bayramı olarak kutluyoruz. Bu yıl da bu bayramımızın altmışıncı yılını kutlayaca- 


E ve Gençlik gakanı Sayın Yüksel Çakmur, 19 Mayıs'ta yapılacak gösteri için beden eğitimi uzmanlarımızı Kü- 


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


YAPI İŞLERİ İLANI 


1- Eksiltmeye konulan iş Erzurum Rant Tesisleri ve Şube binası olup, 


ilk keşif bedeli 


Mezkur inşaat 


tın O yılki Bayındırlık Bakanlaığı 


yapılacaktır. 


1978 yılı Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fiatlarına 
göre 57.000.000 liradır. 

“Mütehavvil birim fiat'' esasıyla (her sene yapılan imalarayiç ve birim fiatlarına göre tediyesi) 


2- Eksiltmeye 7.3.1979 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16.da Ankara Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 1 Nolu satın alma komisyonunda birim fiat esası üzerinde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3- İsteklilerin, bu işe ait eksiltme evrakını ve eklerini Ankara'da Dr. Mediha Erdem Sokak No, 30'da Genel Müdürlük Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünde Mesai saatleri dahilinde incelemeleri müm- 


kündür. 


4- Eksiltmeye girebilmek için istekliler, a) 1979 yılına âit ticaret odası belgesini, b) Usulü Dairesinde, 1.723.750 liralık muvakkat teminatını, c}Bu işe ait iştirak belgesini, kapalı zarflarına koyacaklardır. 
5- Bu işe ait iştirak belgesi alınma şekli: İsteklilerin engeç 2.3.1979 Cuma günü Mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri (müra- 


caatta umumi evrak kayıdı tarihi muteberdir.. 


Telgrafla müracaat kabul ol- 


maz) ve dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığı tarafından alınmış keşif bedeli kadar (b grubundan müteahhitlik karnesi aslı veya noter tasdikli suretiyle bu önemde benzeri bir inşaatı müteahhit olarak tamamlayıp kabullerini yaptırmış olduğuna dair ilgili daireden alınmış belge aslını ve kurumdan alacakları plan teçhizat taahhüt ve teknik personel beyannameleriyle bu işin şantiye şefliğini ve fenni mesuliyetini deruhte edeceğine dair bir mimar veya inşaat mühendisinden alacakları noterden tasdikli taahhüt beyananmesini ve ihale evra- 
'kını tetkik ettiklerini gösterir kurum Keşif ve İhale Fen Heyeti Müdürlüğünden alınmış belgeyi eklemeleri lazımdır. 

Daha önce Kurumumuz ihalesine katılan müteahhitlere yeterlik belgesi verilmiş olması hiçbir zaman bu ihaleyi bağlamayacağı gibi bu evraklardan birisininseksik olması halinde yeterlik belgesi verilmez. 

6- İstekliler gerçek kişi veya tüzel kişi olacaktır, 

7- İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakları teklif mektuplarını eksiltme günü Saat 15'e kadar makbuz mukabilin- de Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye /ANKARA'da 1 nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu 


saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadeli 


taahhütlü olarak 


postalamaları lâzımdır. Postada olacakgecikmeler kabul edilmez. 

8- 5337 şsayılı Kanunun 21. maddesinin 4. fıkrası mucibince Belediyelerce istenilecek ilan resmi ve yardımlarla bilumum harçlar müteahhide aittir. (Fİ-NANSMAN KANUNU GREĞİNCE ÖDEMESİ GEREKEN İNŞAAT VE EMLAK ALIM VERGİLERİ BİNA İNŞAAT VERGİSİ İDAREYE AİTTİR.) 

9- Kurum ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 


(Basın: 11788 — 207) 


çümseyerek Bulgaristan' dan teknik uzmanlar ithal edince haliyle, yazarlar, kuruluşlar ve siradan vatandaşlar tepki gösterip kınadılar. Sayın Bakan da onları teknolojiye karşı çıkan GERİ KAFALILAR olarak niteledi. 

Sayın Bakanın izinleriyle o GERİ KAFAlılar safına sıradan bir vatandaş ve de 40 yilik CHP sempatizanı olarak ben de katılıyorum. 

Çünkü o geri kafalılar çıkarlarını korumak için sırtlarını emperyalist ve sosyal-emperyalist devletlere dayamayan kişilerdir. Onlar ülkenin bagımsızlığını savunan kişilerdir. nlar halkının gücüne güvenen ve uzmanlarının yeteneklerini * küçümsemeyen kişilerdir. 
Onlar gözlerine at gözlükleri takmadıklarından Bulgaristan'dan ithal edilecek olanın teknoloji degil, Brejnevoloji olduğunu gören kişilerdir. 


40 Yıllık CHP'li 
Ragıp Epik men; 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Doğru 
Eylem 
Nedir? 


12,5 lira 


Canai Dat, TUR DA. Hamam schak No:4 “Cagelaşk İSTANBUL 


CE n 


24 Şubat 1979 


Ni LEN e EELS y Kamboçya'nın Sesi Radyosu, amboçya Devrime! Halk Ordusu birliklerinin 


Vietnam işgalcilerine ağır darbeler indirdiği ve çok sayıda düşman askerinin 


yok edildiğini açıkladı. 


Demokratik Kamboçya Başbakanı Pol Pot: 


“Kukla hükümetin Vietnam'la imzalayacağı hiç bir anlaşmayı tanımayacağız” 


@ Vietnan birlikleri kuzevuutu KuniGuyya dui çekilmek zorunda kaldı 


DIŞ HABERLEK 
SER VİSİ 

Demokratik Kamboçya Hükümeti adına bir açıklama yapan Başbakan Pol Pot, kukla Kamboçya yönetiminin Vietnam" la yaptığı hiç bir anlaşmayı tanımayacağını söyledi. 

Demokratik Kamboçya Hükümeti Başbakanı- nın, Kamboçya'nın ` Sesi Radyosu aracılığıyla yayınlanan açıklamasında şöyle deniyor: 

"Vietnam ile kuklası arasında imzalanan anlaşma, tam bir siyasi komedidir. Bu anlaşmanın amacı, Le Duan-Fam Van Dong kliğinin Kamboçya" da uyguladığı 'yok et, yak ve öldür' politikasını sürdürmek, Demokratik Kamboçya'nın ekonomik kaynaklarını yağmalamak, Kamboçya'yı bir Vietnam sömürgesi haline getirmek ve bu ülkeyi Hindiçini Federasyonuna katınaktır. Bununla da kalmayarak, Vietnam ve efendisi Sovyetler Birliği' nin stratejisi uyarınca, Güneydoğu Asya'ya yayılarak, Pasifik Bölgesin- de, Asya'da ve bütün dünyada barış ve huzuru bozmaktır." 

Öte yandan yine De- 


ABD Başkanı Carter; “Orta doğuda istikrar için Mısır-İsrail barıs anlaşması imzalanmalı” 


WASHİNGTON (AA) 
, ABD Başkanı Carter Mısır ile İsrail arasında bir barış anlaşması imzalanmasının gerekli olduğunu söyledi. 

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir seminerde konuşan Carter, şöyle dedi: "İsrail ve Mısır'ın Orta Doğu' da istikrar ve barışı sağlamak için, yapabilecekleri en iyi şeyin, bazı Arap ülkelerinin hoşuna gitmese bile, bir barış anlaşması imzalamaları olduğunu sanıyorum, bizim amacımız budur." 

Jimmy Carter Mısır'ın ek askeri yardım isteği konusunda ise "Birçok ülke, bizim ülkemizin verebileceğinden daha çok askeri ve ekonomik yardım istiyor" demekle yetindi. 

Ote yandan Mısır'ın ABD'den istediği ek as-Reri yardımı ve Mısır'ın silah gereksinimini hesaplamak üzere ABD Savunma Bakanlığından bir uzmanlar heyetinin Nisan ayı içinde Mısır'a gideceği bildirildi. 

CAMP DAVİD'DE İLK 
KARAR 

Öte yandan Camp David'de görüşmelere başlayan Misir Başbakanı Mustafa Halil, İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan ve ABD Dışişleri Bakanı Vance, çözülmesi gereken sorunları ayrı ayrı değil, paket hâlinde ele alma konusunda karara vardılar. 


mokratik Kamboçya'nın Sesi Radyosunun bildirdiğine göre, Demokratik Kamboçya Devlet Başkanı Kiyö Samfan 12 Şubatta birçok ülkenin devlet başkanına birer mektup gönderdi. 

Kiyö Samfan, mektu- 


bunda, barış, adalet ve bağımsızlıktan yana bütün ülkeleri, Birleşmiş 


Milletler'i ve Bloksuzluk Hareketini, Viştnam saldırganlığını kınamayı sürdürmeye çağırdı. Samfan, kukla rejimin tanınmamasını, Vietnam'a her türlü yardımın kesilmesini, Kamboçya halkının Vietnam'a karşı yürüttüğü mücadelenin desteklenmesini ve Vietnam askerlerinin Kamboçya' dan çekilmesinin talep edilmesini istedi. 
VİETNAM 
İŞGALCİLERİ AĞIR DARBELER YİYOR 


Kamboçya'nın 
Radyosu, Kamboçya Devrimci Halk Ordusu kuvvetlerinin, Kompong Chang, Kompong Som, Kratie, Takeo, Battambang, Pursat ve Kuzeydoğu Pnom Pen'de Vietnam işgalcilerine ağır darbeler indirdiğini ve çok sayıda düşman askerinin yok e- 


Sesi 


dildiğini açıkladı 

12 Şubat tarıhınde 
Pnom Pen'in kuzeybatısında çok şiddetli çarpışmaların meydana geldiğini bildiren radyo, bu savaş sırasında yüzlerce düşman askerinin safdışı edildiğini haber verdi. 9 ve 18 Şubat tarıhleri arasında diğer bölgeler- de meydana gelen çarpışmalarda da toplam 
470 Vietnam askerinin 
öldürüldüğünü bildiren Kamboçya'nın Sesi Radyosu, öldürülenlerin arasında üç de Kübalı asker bulunduğunu açıkladı. 

Öte yandan, Amerikan Associated Press Ajansı da verdiği bir haberde, Kamboçyaya saldıran Vietnam birliklerinin, ikmal hattının çok uzun oiması nedeniyle, Kuzeybatı Kamboçya'da bazı önemli bölgelerden çekildiğini bildirdi. 20 Şubat tarihli ve Bangkok kaynaklı haberde, Vietnam askerinin OSamrong ve stratejik bir yer olan Vangpey Cham'dan çekildikleri belirtildi. AP Ajansı, ayın haberinde Vietnam birliklerinin, Kamboçya Halk Ordusunun saldırısından sonra beş numaralı karayolun- 


da ikiye bölündüklerini, Vietnam'ın Battambang ve Siso-Fong'da ikmal almak için harcadığı çabaların boşa çıkarıldığını açıkladı. 


İstanbul 4, İş Mahkemesinin Hakimliğinden Sayı. 1978/186 


Davacı S.S.K, Genel Müdürlüğü tarafından davalı, Mehmet Kemir (Kemer) Aleyhine açılan davanın yapı- an açık duruşması Sırasında 

Davalı 
T.A.O 


Mehmet Kemir (Kemer). Denizcilik Bankası işyerinde işçi Galata- İstanbul Karamustafa 


paşa cad. No 43 İstanbul adresine adina çıkarılan davetiyede verilen meşruhatta bu adreste bulunmadığı bil- 


dirilmiş bu kerre polisce yapılan.tahkikatta böyle bir Kimsenin bulunmadığı ve tanınmadığının bildirilmesi üzerine Mahkemece İlanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan davalının bizzat kendisinin duruşmanın bırakıldığı 6.6.1979 saat 10'da gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde davanın gıyabınızda devan. edileceği giyab Kararı yerine kaim olmak üzere İlanen tebliğ olunur, 19.2.1979 Baş katip 
(Basın: 1384-218) 


SUNGURLU İCRA MEMURLUĞUNDAN 

İLANEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 

Dosya No: 1978/589 M.Ali Özyurdakul vekili Av, Rıfat Zobu'ya 17.250.00 TI ana para ve yapılacak masraflarını ödemeye borçlu Mehmet Muslu ve arkadaşları hakkında yapılan icra takibinde borçlu Mehmet Muslu'nun adresi meçhul olduğundan bu borçluya ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu ilanın gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni müddete 15 gün ilavesiyle 25 gün içinde borcun ödenmesi, bu süre içinde borç ödenmezse, İ.İ.K.nun 168 maddesi gereğince takip dayanağı sened kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde Mercie, sened altındaki imza kendisine ait değilse yine bu 5 gün içinde İcra Dairesine, borçlu olmadığı, borcun itfa,imhal edildiğine dair veya zaman aşınımına uğradığı itirazınız varsa sebebleriyle 5 gün içinde Tetkik Merciine bildirmeniz, itiraz etmez ve borcuda ödemezseniz İ.İ.K.nun 74 maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik edileceğinin ilanen tebliğ olunur, 19.2.1979 

İcra Memuru 21444 (Basın: 11859-210) 


Fransa Devlet 
Başkanı ve 


Almanya 


Başbakanı33.kez biraraya geldi 


PARİS (ÖZEL) 
Fransa ile Batı Almanya arasında 1963 yılında imzalanan Dostluk ve İşbirliği Anlaşması gereği her yıl iki kez yapılan devlet başkanları düzeyindeki zirvenin 33.sü Paris'te yapılıyor. 
Guadeloupe zirvesinden sonra yeniden bir araya gelen Valery Giscard d'Estaing ve Helmut Schmidt bu zirvede iki ülke arasındaki sorunların yanında Avrupa ve dünya sorunlarını da ele alacaklar. 


AVRUPA BİRLİĞİ 
Fransa ve Almanya arasında Ortak Para sisteminin uygulamaya konması konusunda bazı anlaşmazlıklar 


bulunuyor. Anlaşmazlık, esas olarak Paris ile Bonn hükümetlerinin uyguladığı farklı tarım politikalarından doğuyor. 

Gistard d'Estaing-Scehmidt görüşmeleri sırasında 10 Haziranda yapılacak olan Avrupa parlamentosu seçimlerinin ele alınması bekleniyor. Öte yandan zirvede Hindiçini'deki son gelişmelerin de değerlendirileceği tahmin ediliyor. 

SCHMİDT:'ALMANYA'NIN FRANSA'YI 

BASKI ALTINA ALABİLECEĞİNE r İNANMIYORUM" 

Batı Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, gazetecilerin bir sorusunu cevaplandırırken özetle şunları söyledi: "Özellikle Fransa'da bazı milliyetçi çevreler, Almanya'nın Fransa'yı baskısı altına alacağını öne sürerek Avrupa'nın birliğine karşı çıkıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. 
Çünkü bir kere, Fransa nükleer silahlara sahip bir ülkedir. Bizim ise nükleer silahlarımız yoktur. Üstelik Fransa dünya siyaset sahnesinde önemli bir rol oynamaktadır, Fransa'nın genel sanayi düzeyine gelince, bu ülkenin bu yüzyılın sonunda Almanya'nın düzeyine erişeceğine inanıyorum." 

Bilindiği gibi Fransa'da gerek revizyonist Parti gerekse Jacques Chirac'ın “Cumhuriyet İçin Birlik" Partisi ve çeşitli Troçkist ve Arnavutluk tezlerini savunan gruplar, Avrupa'nın “Almanya egemenliğinde işçilerin Avrupasına karşı tekellerin Avrupası" olacağını öne sürerek birliğe karşı çıkıyor. 


İz e a md? & nek ni mil DE m 


İRAN'DA TALABANİ İSYANI SÜRÜYOR 


HOMEYNİ: 


)lü sa 


yisi 


00'ü aştı 


e"İran, Rusya'dan gelecek bir müdahaleye direnecektir” 


© "Halkın Savaşçı Öncüleri” Honieyni’yi 


“çok ılımlı bulduklarını, bu yüzden silahlarını teslim etmeyeceklerini açıkladılar 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

İran'ın Kuzey Batısında ve Batısında, Talabani ye bağlı Kürt kuvvetleri ile hükümet askerleri arasında çarpışmalar sürüyor. Irak sınırındaki Baneh kasabası çevresinde meydana geleş çatışmalarda ölenlerin sayısı 200'ü aştı, Ayaklanma başlatan Talabanici kuvvetler bir çok askerin de yaralanmasına sebep oldular, 

Öte yandan bazı Kürt dini liderlerinin Ayetullah Homeyni'ye gönderdikleri bir mesajda Kürtlerin yaşadığı bölgelere özerklik verıimesını ıstedikleri bildiriliyor, 


Dini liderlerin, mesajda, İran'dan ayrılmak gibi bir isteklerinin olmadığını ve devrimin ilkelerini benimsediklerini belirttikleri de söyleniyor. 


HOMEYNİ'NİN 
DEMECİ 

Kahire'de yayınlanan 
El Ahram gazetesi, Ayetullah Homeyni ile bundan bir buçuk ay önce yapılmış bir röportaj yayınladı. 

Röportajda, Homeyni' nin, El Ahram muhabiri- nin çeşitli konularda sorduğu sorulara verdiği cevaplar yer alıyor. 

Homeyni, bu sorular- dan Rusya'ya karşı tutum 


Kabil'deki Büyükelçisinin öldürülmesinden sonra 


ABD, Afganistan'a 


yaptığı yardımı kıstı 


© Büyükelçi Dubs un öldürülüsinue, woskcva'nın rolu Gyumiutayui 


WASHİNGTON 
ABD'nin Kabil Büyükelçisi Adolph Dubs'ın öldürülmesinden sonra Washington yönetimi, Afganistan'a yaptığı 15 milyon dolarlık yardımın büyük bir kısmını keseceğini açıkladı. ABD Başkanı Carter'ın sözcüsü Jody Powell tarafından yapılan açıklamada, şöyle deniyor: "Afganistan'da rejim değişikliğinden sonra ABD, Kabil yönetimi ile ilişkilerini tamamen koparmamak amacıyla 15 milyon dolarlık bir eğitim yardımı yapmaya başlamıştı. Ancak Kabil Büyükelçimizin öldürülmesinden sonra Başkan Carter, Afganistan'a yapılan yardımın kısılmasına karar verdi. 
Jody Powell, ABD'nin Afganistan'a yapmayı tasarladığı 250 
milyon dolarlık askeri yardımın da iptal edildiğini bildirdi. 
Hatırlanacağı üzere, Büyükelçi Dubs'in öldürülmesinden sonra ABD, Moskova'yı suçlamıştı. bir “WASHİNGTON POST” GAZETESİNİN AÇIKLAMASI Afganistan'da öldürülen Bü- 


rulanıyor. 


Sergei 


darbe 


SUNGURLU İCRA MEMURLUĞUNDAN İLANEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 


Dosya No: 1978/590 

M.Ali Özyurdakul vekili Av. Rıfat Zobu'ya 6,500.00 TL. ana para ve yapılacak masraflarını ödemeye borçlu Mehmet Muslu ve arkadaşları hakkında, yapılan icra takibinde borçlu Mehmet Muslunun adresi meçhul olduğundan bu borçluya ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İş bu ilanın gazete ile neşir tarininden itibaren kanuni müddete 15 gün ilavesiyle 25 gün içinde borcun ödenmesi, bu süre içinde ödenmezse, İİK'nun 168 maddesi gereğince takip dayanağı sened kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde Mercie, sened altındaki imza kendisine ait değilse yine bu 5 gün içinde İcra Dairesine, borçlu olmadığı, borcun itfa ve imhal edildiğine dair veya zaman aşımına uğradığı itirazı varsa sebebleriyle 5 gün içinde Tetkik Merciine bildirmesi, itiraz etmez ve borçu da ödemezseniz İİK'nun 74 maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik edileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 19.2.1979 

İcra Memuru 21444 Basın: 11858—212) 


SUNGURLU İCRA MEMURLUĞUNDAN! İLANEN ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 


Dosya No: 1978/586 


yükelçi Dubs'u rasyonu" sırasında Rus askeri danışmanlarının Afgan polisini yönettiği yolundaki haberler doğ- 


kurtarma ope- 


“Washington Post” gazetesinin Dışişleri Bakanlığının gizli belgelerine dayanarak verdiği haberde, üç Sovyet danışmanın operasyonda önemli bir rol oynadıklarını bildirdi. Danışmanlar- dan birinin Afganlara silah verdiği, Sovyet elçiliği Güvenlik Şefi Hakhturin'in ise Afgan polisine ateş etmemesi için işaret verdiği belirtiliyor. 

Hatırlanacağı üzere, Büyükelçi kaçırıldıktan sonra bir otele götürülmüş, Afgan polisinin de Büyükelçiyi kurtarma operasyonu adı altında düzenlediği harekat sonucu Dubs öldürülmüstü. 


ADOLPH DUBS KİMDİR? 


Davud Han yönetimini kanlı ile yıkan Moskova yanlısı Taraki rejiminin işbaşına gelmesinden sonra Kabil Büyükelçiliğine atanan Dubs, ABD dip 


ükelçi Adolph Dubs 


lomatik çevrelerinde ünlü bir Sovyet uzmanı olarak tanınıyor. 
5 yılı aşkın bir süre ABD'nin 
Moskova Büyükelçiliğinde çalışan Dubs'un ölümü Amerika'da ve Batı Avrupa'da kuşku ile karşılandı. Gözlemciler, Dubs'un Taraki rejimi ile Moskova arasındaki ilişkiler konusunda bazı özel bilgilere sahip olduğu için KGB tarafından öldürüldüğünü, öne sürüyorlar. 

Öte yandan Fransız "Le Point' dergisi de Dubs'un Kabil ile Washington arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirdiğini yazıyor, 


İstanbul 4. İş Mahkemesi Hakimliğinden Sayı:1978/283 


Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı Osman Torun aleyhine açılan davanın yapılan duruş ması sırasında 

Davali Osman Torun. Toçular İncirli Sokak. No. 
11/1 İstanbul Adresine adına, çıkarılan davetiyede vérilen meşruhatta bu adreste bulunmadığı ve tanınmadığının bildirilmesi üzerine Mahkemece İlanen Tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın bı rakıldığı 6.6.1979 saat 10.30'da bizzat gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde hakkınızda giyab kara ,fI gikarilacağı ve duruşmanın giyabınızda yapılacağır dan davetiye yerine kaim olmak üzere İlanen Tebliği o- 


lunur. 19.2.1979 Baş katip 


(Basın: 1381-221) 


İstanbu! 4. İş Mahkemesi Hakimliğinden Savı:1977/357 


Davacı SS K. Genel Müdürlüğü taratından davalı | faklı Papadopulos aleyhine açılan davanın yapılan açık duruşması sırasında: 

Davalı. Iraklı Papadopulos: Marangoz Atölyesi-Galu/istanbul Adresine adına çıkarılan davetiyede verilen meşruhatta bu adreste bulunmadığı bildirilmiş bu kerre polisce yapılan tahkikatta böyle bir kimsenin bulunmadığı ve tanınmadığının bildirilmesi üzerine Mahkemece İlanen Tebligat Yapılmasına karar verilmiş olduğundan davalının bizzat kendisinin duruşmanın birakıldığı 6.6.1979 saat 10'da bizzat gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde davanın giyabınızda devam edileceği giyab kararı yerine kaim olmak üzere İlanen tebliği olunur, 19.2.1979 


(Basın: 1383-219) Başkatip 


M.Ali Özyurdakul vekili Av. Rıfat Zobu'ya 8.000.00 TI ana para ve yapılacak masraflarını ödemeye borçlu Mehmet Muslu ve arakadaşları hakkında yapılan İcra takibinde borçlu Mehmet Muslu'nun adresi meçhul olduğundan bu borçluya ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İşbu ilanın gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni müddette 15 gün ilavesiyle 25 gün içinde borcun ödenmesi, bu süre içinde borç ödenmezse, İ.İ.K.nun 168 maddesi gereğince takip dayanağı sened kambiyo senedi niteliğini haiz değilse 5 gün içinde Mercie, sened altındaki imza kendisine ait değilse yine bu 5 
gün içinde İcra Dairesine, borçlu olmadığı, borcun itfa, imhal edildiğine dair veya zaman aşınımına uğradığı itirazınız varsa sebebleriyle 5 gün içinde Tetkik Merciine bildirmeniz, itiraz etmez ve borcuda ödemezseniz İ.İ.K.nun 74 maddesi gereğince mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik 


edileceğinin ilanen tebliği olunur. 19.2.1979 (Basın: 11860-209) 


İcra Memuru 21444 


latasaray- Furuzağa Ağa hamamı Cad. No.59 Beyoğ- 


ile ilgili olanına verdığı cevapta, İran'ın, Sovyetler Birliği'nden gelecek bir müdahaleye direneceğini söyledi. Ayetullah Homeyni, İran'ın içişlerine karışmadığı sürece ise, Rusya'ya karşı tarafsız bir tutum takınacaklarını açıkladı. 

Mısır gazetesi muhabirinin, "İran Devrimi bir müslüman-marksist koalisyonu mudur?" şeklindeki sorusuna ise, Homeyni, ''Marksizmin olduğu yerde İslam yoktur'' şeklinde cevap verdi. 


TAHRAN 
ÜNİVERSİTESİNDE 
GÖSTERİ 

Güney Yemen'de Kübalılar tarafından eğitilen ve iktidarı ele geçirmesin- den bu yara bir çok kent't« karışıklıklar çıkaran "Halkın Savaşçı Öncüleri"' adlı örgüt, önceki gün Tahran Üniversitesinde Homeyni aleyhtarı bir gösteri düzenledi. 

Gösteri sırasında yapılan konuşmalarda, ellerindeki silahları Homeyni yönetimine teslim etmeyeceklerini (o tekrarlayan örgüt taraftarları, Homeyni'yi devrimi saptırmakla ve "haddinden: faz» la ılımlı" olmakla suçladilar. 

Bilindiği gibi, "Halkın Savaşçı Öncüleri''nin Tahran'da düzenlemek istedikleri yürüyüş, Homeyni'nin halka "yürüyüşe katılmayın" çağırısı yapması ve halkın bu örgüt taraftarlarına büyük tepki göstermesi üzerine ertelenmişti. 

Örgüt taraftarları, bunun üzerine gösteriyi, karargah olarak kullandıkları Tahran Üniversitesinde yapmayı kararlaştırmıslardı 

DöR'V YENİ BAKAN 

Öte yandan Başbakan Bazergan, hükümete dört yeni bakan daha atandı ğın; açıkladı. Veni atanan bakanlar sanal, enlorması propaganda, PTI iş ile görevli olacaklar, 

İRAN ADALET 
BAKANININ ÇAĞRISI 

İran Adalet Bakanı E sadullah Mubaşiri, bütün ülkelere bir çağrı yaparak, Şah'ın bir çok adi suçtan oyargılanacağını, bu yüzden kendisine siyasal sığınma hakkı verilmemesini istedi. 

PETROL İHRACATI 

BAŞLIYOR 
, Başbakan Yardımcısı İbrahim Yazdi, İran'ın bütün ülkelere petrol ih raç etmeye yakında başlayacağını açıkladı. 

ABADAN YANGINI 

SORUMLUSU BİR 

SAVAK SUBAYI 

İDAM EDİLDİ 

İran Kara Kuvvetlerin- de görevli bir yüzbaşı, geçen Ağustos ayında Abadan'daki bir sinemanın seyirci dolu iken ateşe verilmesi olayıyla ilgili olarak dün idam edildi Olayda 377 kişi ölmüştu 


dilin ` eğilim y 


İran radyosuna göre Yüzbaşı Münir Tahiri, Hazar kıyısındaki Rudsar kentinde milisler tarafından yakalanıp, bir İslam Devrim Mahkemesin ce idama mahkum edil dikten sonra aynı kent- te cezası infaz edildi. 
SENCABİ'NİN MESAJI 

Öle yandan, İran Geçici Devrim Hükümeti Dışişleri Bakanı Kerim Sencabi de, Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün bir süre önce göreve baş layışı dolayısıyla gönderdiği mesajı cevaplandırdı. 

Sencabi, Ökçüne'e gönderdiği mesajda, "'ülkelerimiz arasında mevcut olan dostluk ve işbirliği bağlarının, önümüzdeki yıllarda daha da kuvvetleneceği hususun- daki inancınızı paylaşıyorum" dedi 


“Halkın Savaşçı Öncüleri”, karargah ri Tahran Üniversitesinde silah eğitimi lar. 


se 


Sovyetler 
Birliği 


alma örgütü 


agi T ESNA 
KGE Sefi, Rus muhaliflerini “satıimışlar” diye suçladı 


So iler E isluk ie şefi y ndroj 22 Subat g konuşmada rejim ale, muj lerinden yakınd kel imunu kınadı 
Moskova yakınla a Stupino da bir 


toplantısı liflerinin dış iddia etti ran Andropov Pn da n nta ler için toplumsä £ r hun ri sürdü 

Sovyetler Birliği t kenin iç işler ğini belirten KiS y i nan Batılı ülkeleri de sahte ka suçladı. Batılı ülkelerin, KGB'nin muha e vaptığı bas kılara da geniş yer vermesini kınayan casus te Şkilatı şefi bundar t aleyhtarı 


msenin iil i izin vermeyecehaklarını sayy- 


muhaliflere karşı önlemle rdüreceğini söyledi 

Batılı gözlemci çıklas malarmı, Moskova nin muhalife ouyduğu kuşkunun bir ifadesi olarak vorum a 


edindikleyapiyor- 


+ Şubat 1979 


Hava-İşe göz dikenler 


Bir sendikanın yönetim kurulunda fikir ayrılıkları çıkması, bir huzursuzluk doğması, bir kesimin mevcut yönetime muhalefet etmesi doğaldır. Bu çelişmenin belli bir noktada Genel Başkanın istifası ve erken Genel Kurulla sonuçlanması da normaldir. Bunlar, her sendika içinde 

İ günaşırı rastladığımız, sıradan sendikal olaylar-E dr. 

Ama, bu sendika, TKP'nin stratejik öneme 

sahip işkolları dediği işkollarından birinde ör- 


DiSK 'e bağlıSosyal-is ve Devrimci Sağlık-İş'in 


SSK Gene Müdürlügünün yapımaya zorlayan genelgesine karşı tepkiler suruyor 


İşçi-Sendika 


iscileri memur 


ortak basın toplantısında konuşan Rıza Güven: 


“BAŞBAKAN 
SSK'DAKİ UYGULAMAYI KEMEN DURDURMALIDIR!” 


6 işçilerin sendikal haklarının 


gasbedilmesinin CHP'nin vaadlerine 


KİT” lerin durumu ` ve ödemeler dengesi açığı, yardım konusunda tereddüt yaratıyor 


© Dankert: “Yabancı sermayeye 


Komandolar, Gazi Eğitimi kapattırmaya çalışıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Gazi Eğitim Enstitüsünde komandolar öğrencileri huzursuz eden olaylar yaratarak bir süredir devam eden öğretimi engellemeye çalışıyorlar 
Komandolar, bu hafta başında Pazartesi ve Salı günleri dışarıdan getirdiği tarftarlarıyla bir likte marşlar söyleyerek ve sloganlar atarak öğrencileri tedirgin etmeye çalıştılar. Çeşitli sınıflarda öğrencilere sataşan komandolar, yer yer ders anlatan öğretmenlere de müdahale et- 


Sağlık işçileri, Türk-iş Genel 


gütlüyse, revizyonizmin son bir iki yıldır bu sen- 


dikaya sızmak için gayret sarfettiğini biliyor- tiler, 


ve uluslararası anlaşmalara aykırı karşı tutum değişmelidir" 


sak, üstelik bir hayli mevzi kazandığının da farkındaysak, o zaman iş değişir. O zaman, sendika yönetim kademesinde ortaya çıkan bu buhrana dikkat etmek, uyanıklığı artırmak ve deyim yerindeyse, alarm zillerini çalmak lazımdır. 
Zira, bunca yıllık deney, beşinci kolun gözünü diktiği yere dalmak için hep böyle puslu havaları kolladığını ve çatlaklardan yararlanmayı çok 
| iyi bildiğini göstermiştir. 

Türk-İş'e bağlı Hava-İş Sendikasından ve Genel Başkan Zihni Barın'ın istifası olayından sözediyoruz. 

Li 
Hava-İş Yönetim Kurulu içinde ortaya çıkan © ve bugün genel başkanın istifasına, erken genel N , Kurul kararına kadar varan çelişmenin başlangıį cı, bundan bir yıl öncesine kadar uzanır. 

Hava-İş Yönetim Kurulundaki çatlak ilk defa THY sözleşmesi sırasında ortaya çıkmıştı. 
THY grevinin bitiminde imzalanan protokol, genel yönetim kurulunda bir bölünme yaratmış, üyelerden yedisi bu protokole karşı çıkarken dokuzu desteklemişti. Sözleşmenin imzalanmasından sonraki dönemde de çeşitli kararların alnmasında, yönetim kurulundaki 7-9'luk bölünme devam etti. Geçen yıl Ekim ayında Yeşil- köy Havaalanı Teknik Müdürlük temsilcilerin- den bazılarının görevden alınması, sendika içinf deki huzursuzluğu daha da artırdı. Bu arada, 
| sendika içinde belirmeye başlayan muhalefet 
İ kendi arasında toplantılar yapıyor, muhalefeti oluşturan çeşitli siyasi eğilimden gruplar ortak hareket etme kararı alıyor, ilkeler belirlemeye © çalışıyor, komiteler kuruyordu. İşte, istifa olayı muhalefetin gittikçe daha belirgin bir hal almaya başladığı bu sıralarda patladı. 
1 LR 
Hava-İş içinde bunlar olurken, gözünü birkaç yıldır bu sendikaya dikmiş olan bir dış güç de, ellerini oğuşturuyor ve bu gelişmelerden nasıl yararlanabileceğini hesaplamaya çalışıyordu. 
Sahte TKP, son birkaç yıldır "stratejik işkollarına yönelme” planının bir parçası olarak, Hava-İş'e sızmaya çalışmaktaydı. Niyeti, Türk-İş içinde ikinci bir Petrol-İş yaratmak, yeni bir 
| mevzi elde etmekti. Üstelik, Hava-İş Sendikası 
birçok bakımdan sızmaya elverişli bir ortamdı. 
j Birincisi, belli bir siyasi çizgisi olmayan, her tür- 
} lü etkilenmeye hazır bir muhalefet hareketi oluşmaktaydı, ikincisi, genel başkan dahil, tüm © yönetim kadrolarında, revizyonizme karşı uya- 
| miklik çok zayıftı. Revizyonizmi, "sosyal demokrasiyi aşmak" olarak gören, DİSK'e geçmeyi ilericilik. sanan anlayış, Hava-İş içinde olduk- 


ça yaygındı. 

Nitekim, revizyonizm konusundaki bu zayıflık, revizyonistlerin sistemli faaliyeti ile de birleşince, Hava-İş, sola gidiyorum derken, sağa doğru meyleden bir sendika görünümü kazanmaya başladı. Bunun en belirgin örneği, Hava-İş'in geçen yıl DİSK'in düzenlediği 1 Mayıs gösterisine katılmasıydı. DİSK'e bağlı bazı sendikalar bile, İ.Bilen'in kuyruğundaki bu "bayramı" 

| protesto ederken, Hava-İş yöneticileri 1 Mayıs'a 
f katılmayı bir ilericilik ölçütü sanıyor ve TKP' nin kuyruğuna takılıyordu. Hava-İş'in çeşitli siyasi meselelerde aldığı tutum ve demeçleri de revizyonizmin voğun izlerini taşıyordu. Der- 


ken, DİSK'in eğ “uzmanlar” an Farik Pekin ve “`u al, Hava-İş'te « s köynlerer. 
$ eri vermeye başilertılar, Sor. Zina v4 SENESİ 


da DİSK'in "sınıf ve kitle sendikacıtığını * uygun olarak eğitim yapılıyor, seminerlerde DİSK' 

in Hüsnü Dilli'den kalma eğitim malzemesi kullanılıyordu. Hava-İş Yönetim kademesindeki 

buhran su yüzüne çıktığı ve Zihni Barın istifa 

ettiği günlerde, sendikanın durumu buydu. 
kkk 

Bundan sonra neler olabilir? 

Şimdi, Hava-İş, bir genel kurul öncesinin sıcak havasına girmiştir. Erken genel kurula kadarki dört ay içinde, sendika içi mücadele kızışacak, çeşitli saflaşmalar ortaya çıkacaktır. 

Ve hiç şüphe yok ki, revizyonizm, bu ortam- 

.da, her zamankinden daha yoğun bir faaliyete girişecek, çeşitli grupların arkasına geçerek genel kurula kadar güç toplamaya çalışacaktır. 

Revizyonizm, bu genel kurulda, Hava-İş içinde bir hamle yapmanın hazırlığı içindedir. Sahte TKP, artık, iki seneuk favliyetinin meyvelerini toplamak istevecektir. Görüldüğü kadarıyla, bu konuda en büyük yardımcısı da, Hava-İş içindeki revizyonist bazı unsurlar olacaktır. 

Bugün Hava-İş içindeki iyi niyetli muhalefet unsurlarına da, yönetim kademelerindeki sendikacılara da düşen bu durumu kavramak, Hava-İş içindeki en büyük tehlikenin revizyonizm olduğunu görmek ve genel kurula buna uygun bir saflaşma ile girmektir. Yurtsever unsurların karşı karşıya getirildiği çarpık bir saflaşma, doğrudan doğruya asıl düşmanı güçlendirecektir. Hava-İş'in geleceği, yurtsever unsurların bugünden elele vererek sağlam bir cephe kurmasına, işçi 

sınıfının ve yurdumuzun en büyük düşmanına karşı birleşmesine bağlıdır. 


İLAN 
İstanbul 4. İş Mahkemesi Hakimliğinden 1978/471 


1978/311 1978/283 1978/311 yılın ikinci yarısına dam- masına şöyle devam etti: Ž gasını vuran temel özel-Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı, Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı, lik gelişmekte oln ike. “Gelişme ve kalkin 


Kehmi Avşar Aleyhine açılan davanın yapilan duruş- 


olduğu belirtildi 


İSTANBUL (ÖZEL)` 


SSK'da işçilerin memurlaştırılması girisimine karşı tepkiler süruyor. 
SSK Genel Müdürlüğünün 19.2.79 tarihinde bir genelge çıkarmasından sonra ilk tepki Türk-İş'e bağlı Sağlık İş sendikasından gelmiş ve sendika genel baskanı Mustafa Başoğlu bu girişime karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini açıklamıştı. 


Türk-İş'ten 


sonra 
SSK işyerlerinde üyesi bulunan DİSK'e bağlı 


Soyal-iş ve Devrimci Sağlık İş sendikaları da ortak bir basın toplantısı düzenleyerek memurlaştırma girişimini sert bir şekilde kınadılar. 


DSK'e bağlı iki sendikanın ortak basın toplantasında bir konuşma yapan DİSK Genel Yürütme Kurulu üyesi Rıza Güven, işçi-memur Oo ayrımının, egemen sınıflarca yapay olarak yaratıldığını belirtti ve hu aynmın, "programına bütün çalşanlara sendikalaşma hakkı tanıdığını açıklayan partilerin iktidar döneminde" ür'ıa da körüklenmesini kınadı. 


TÜRKİYE'NİN 
TARAF OLDUĞU 
ANLAŞMALAR 
U'uslararası Çalışma 

Örgütü Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyan? 
namesi, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya İlişkin Sözleşme, Avrupa Sosyal Yasası gibi çeşitli uluslararası anlaşmaların, sendikalaşma hakkı ile ilgili maddelerinden örnekler veren Rıza Güven,sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Görüldüğü gibi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar işçimemur ayrımı getirmeden tüm çalışanlara sendikal hak ve özgürlükler tanımış iken, çeşitli ülkeler- de polisler asker şahıslar bile yasal grev yaparken, Türkiye'de siyasi iktidarlar kamu görevlilerinin, sağlık emekçilerinin, ücretli teknik elemanların sendikalaşma hakkını çiğnemeye devam etmektedirler " 


GENELGE VE 
ÇHP'NİN VAADLERİ 

SSK Genel Müdürlüğüsw 19.2.1979 genelgesi ile işçileri memur kadrosuna geçmeye zorladığını bunun Bakanlık onayın- dan da geçtiğinin anlaşıldığını belirten Güven,bu girişinin CHP'nin seçim bildirgesinde vaadettikleri ile çeliştiğini söyledi. 
Güven , "Bütün bunlar, CHP'nin ne denli iktidar olduğunu, verdiği sözlere ne denli bağlı kaldığının en açık göstergeleridir" dedi. 

Bu genelge ile, SSK Genel Müdürlüğünün, 
Tam Gün Yasası ile kapsam dışı bırakılan işçileri kapsam içinde gibi ele alarak uygulamaya geçtiğini, bunun ise yasalara aykırı olduğunu belirtti. 
Rıza Güven, Türk-İş'in son olarak SSK Genel Müdürlüğü ile imzaladığı protokolün bu uygulamaya yeşil ışık yaktığını ve bunun da işçi sınıfına ihanet olduğunu öne sürdü. 


SSK GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ CEVAP VERMİYOR 

DİSK'e bağlı Sosyal İş Sendikasınm SSK işyerlerinde 4 bin üyesi bulunduğunu, Devrimci Sağlık İş'in de bir çok iş yerinde yetki aldığını söyle- 


yen Güven, SSK Genel Müdürlüğünün bu sendikaların “oplusözleşme görüşmelerine oturma çağrısına hiçbir cevap vermediğini açıkladı. 

Rıza Güven,konuşmasını Hükümete yaptığı şu çağrıyla bitirdi: 

“Kamu kesiminde çalışanların Oo Sendikal-Demokratik haklarına göz diken yönetici ve politi- 


kacıları ve bunların tümünün «girişimlerinden sorumlu gördüğümüz 


CHP ağırlıklı hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. 
Başbakan bu uygulama- yı hemen durdurmalıdır. 


masını protesto eden Sağlı Türk-İş binasına gelerek gösteri yaptılar. 


grup, Cuma gi kezine gelerek, murlaştırılması işleminin durdurulma çiler, Türk-İş Genel Başkanı Halil T gün Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar ile yaptığı görüşmeden sonra, “İşçilerin kendi istekleri dışında memur yapılmayacağını" açıklamasına karşılık, işçilerin memurlaştırıldığını söylediler, 


uzun genelge yayınlayarak, SSK 'larda çalışan 27 bi: 


büyük bir kısmının memur statüsüne geçirildiğini açıklamıştı, 


Genel-iş 8.Bölge Temsilciliği seçimi yapıldı 


Merkezi önünde gösteri yapt: 


ANKARA (AA) 
SSK. işyerlerinde çalışan işçilerin memur yapıl-İş üyesi bir grup işçi, Sağlık-İş dikasına mensup işçilerin oluşturduğu at LI sıralarında Türk-İş Genel Mer-SK işyerlerinde çalışan işçilerin meistediler. İşnç'un önceki 


Halil Tunç'un odasının önünde toplanan işçiler, süre "Genel Müdür istifa!" diye bağırdılar. 
Bilindiği gibi, SSK Genel Müdürü 19 Şubat günü bir işçiden 


Cenel-iş 8.Bölce Başkanlığını Ahmet özkan 1 oy farkla kazandı 


@ Genel Kurulda konuşan Andaş, ” birtakım maceracı unsurlar i DİSK in bütünlüğünü bozmak istiyorlar” dedi 


GAZİANTEP (ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Genel- 
İş Sendikasının 8. Bölge Temsilciliği seçimleri yapıldı. Seçimleri, Ahmet özkan Başkanlığındaki liste 1 oy farkla kazandı. 

Genel-İş Sendikasının Adıyaman, Urfa, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan 8. 
Bölge Temsilciliği seçimlerine, 63 delege katıldı. 
Mustafa Karaoğlu ve Ahmet Özkan'ın Başkannlıklarında iki listenin çekiştiği seçimlerde, Ahmet Özka'ın listesi 32 oy alarak 1 oy farkla seçimleri kazandı. 

"Kurtuluş" adlı grubun taraftarı olduğu söylenen Ahmet Özkan, daha önce Genel-İş Gaziantep 2 Nolu Şube Başkanlığı yapıyordu. Ahmet Özkan'ın 2 No.lu şube başkanlığı döneminde kendisine muhalefet eden 6 işçiyi sendikadan ihraç ettiği biliniyor. 
Sahte TKP'lilerin de yönlendirmeye (o çalıştıkları belirtilen Ahmet Özkan, Bölge Başkanlığına seçilmesine rağmen, 2 No.lu Şube Başkanlığından da istifa etmedi. 

Öte yandan Genel Ku- 


Baysen-iş Adana 
Şubesi Genel 
Kurulu yapıldı 


ADANA (ÖZEL, 

DİSK'e bağlı Baysen- 
İş Sendikası Adana Şubesinin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Şube Başkanlığına yeniden "Demokratik Solcu" olarak bilinen Habip özkan seçildi. 

17 Şubat günü yapılan 
Genel Kurulda konuşan Baysen-İş Genel Başkan Vekili Macit Cunluoğlu Sahte TKP'nin UDC çağrısını destekleyerek "Ulusal Demokratik güçlerin Cephe çağrısına Bayseniş bütün gücüyle katılacaktır" dedi 

Çalışma raporunun okunmasından sonra söz alan işçiler eski yönetimi eleştirdiler. Eleştiriler sırasında yer yer tartışmalar çıktı. 

Seçimler sonunda eski Şube Başkanı Habib Özkan'ın listesi 162 oy alırken, karşı liste 10 oy aldı. 


İLAN 
İstanbul 4. İş Mahkemesi Hakimliğinden 


kiye'de çeşitli fraksiyonların bulunduğunu belirterek" hepsine saygılıyız. 


Davacı S.S.K Genel Müdürlüğü Tarafından davalı, 


rulda bir konuşma yapan kım maceracı unsurlar Genel-İş Genel Sekreteri DİSK'in bütünlüğünü Ertan Andaş Bugün Tür- bozmak istiyorlar. Bazı 


Herkes istediği düşün- oyacağız. Sınıfsal birliğiceye sahip olabilir" dedi. mize karşı taarruza ge-DİSKteki bunalıma da  çenlerle mücadelemiz değinen Andaş, "Birta- var" dedi. 


İETT Çalışanları Derneği olağanüstü genel kurulu için imza kampanyası açıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İETT Çalışanları Eğitim ve İş Kazalarını ön leme ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulunun, üyelerin yararına hiçbir çalışmasını görmediklerini belirterek, Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi için im za kampanyası açtılar. à Derneğin eski Başkanı İlhan Dedeoğulları, konuyla ilgili olarak gazetemize bir açıklama yaparak şöyle dedi 


“Bir tek Topkapı Garajından 3 arkadaşımız, kaza nedeniyle tutuklandı, Tüzük gereği bunlara hukukçu tutulması gerekirken, hukuki hiçbir yardım yapılmadı. Yine tüzük gereği bu arkadaşlara ayda 4 bin lira yardım yapılıyor. Fakat dernek bugün için bu giderleri benim bıraktığım kasadan karşılıyor. 30 kişilik Dernek Yönetim Kurulu, işçinin sorunlarına eğilmiyor. Derneğin 
2 tane eğitim sekreteri olmasına rağmen bugüne 
kadar bir eğitim vermemişlerdir. 

“Derneğimizin 6-a/2 maddesine göre Olağanüstü Genel Kurula gidilmesi acil duruma gelmiştir.” 

Çeşitli ünitelerde çalışan dernek üyesi İETT işçilerinin açtığı imza kampanyasının başarılı bir şekilde devam ettiği bildirilivor. 


ILAN 


Muhtelif Eb” adda 18250 Mt. Sert (PE) Polietilen boru Satın alınacaktır 


Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 


1- Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle Sert (PE) Polietilen boru saun alınacaktır. 

2. Teklif zarfları engeç 12.3.1979 Pazartesi günü Saat 14'de kadar Ereğli Kömürleri İşletmesi (E Kİ) Genel Muhaberat Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3-Zarflar aynı gün saat 15'de Müessese miz Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. 

4- Şartnameler Zonguldak'ta E.Kİ, Ticaret Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul'da Beyoğlu İstiklal Caddesi Odakule İş Merkezi No: 284/288 kat 12'de TKİ Satınal. 
ma Müdürlüğünden temin edilebilir, 

5- Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir . 


İLAN 
İstanbul 4, İş Mahkemesi Hakimliğinden 


Davacı S.S.K. Genel Müdürlüğü tarafından davalı, 


menfaatperestler bizi iç mücadeleye sokmak istiyorlar. Biz buna kanma- 


ANKARA (ÖZEL) Türkiye'de temaslarını sürdüren Avrupa Parlamentoso Sosyalist grup başkan yardımcısı Pleter Dankert dün düzenlediği basın toplantısında Avrupa'nın Türkiye'ye yardım konusunda tereddütlü davranmasının başlıca iki nedeninin KİT'lerin büyük açıklarla çalışması ve ödemeler dengesindeki açık olduğunu söyledi. 
Dankert iki gündür sürdürdüğü resmi temaslarda hükümetin bu konularda olumlu önlemler alacağı izlenimini edindiğini açıkladı. 

KİT'lerin bu şeklide çalışmasının enflasyonu hızlandırıcı etkisine değinen Dankert, Türkiye hükümetinin yabancı yatırımlara karşı tutumunu değiştirmesi gerektiğini söyledi. Bu konularda kaydedilecek ogelişmele- nin OECD ülkelerinin tereddütlü tutumlarını de- 


giştireceğini umut ettiğini belirtti. 
Temasları sırasında 


hükümetin yabancı sermayeye karşı tutumunu değiştireceği izlenimini edindiğini söyleyen Dankert konuşmasını şöyle sürdürdü * 

"Kısa vadede Türkiye ana maddelerde ithalatı azaltmak ve ihracat gelirlerini artırmak zorundadır. Eskider, yabancı sermaye iç piyasadan aşırı kâr elde etmeyi amaçlı- 


yordu. Oysa alınacak ön- 


lemlerle yabancı sermaye yeni anlayışlarla ülkeye getirilebilir." 

Dankert dün sabak Türkiş Genel Başkani Halil Tunç ile de bir saat süren bir görüşme yaptı. 


Dankert ve Balekman dün yurdumuzdan ayrıl dılar 

Öte yandan THA'ya bir demeç veren Peter Dankert, İranda Şah rejiminin yıkılmasından sonra Türkiye'nin batı için büyük önem kazandığını ve İMF'nin Türkiye'ye yardım için ileri sürdüğü koşulları uzun vadede yumuşatmak zorunda kalacağını söyledi. 


Dankert, bir soru üzerine yaptığı açıklamada, herhangi bir demokrasi için sıkıyönelimin istenecek bir durum olmadığını ancak bugünkü sıkıyönetim uygulamasının 12 
Mart'takinden daha adil olduğu görüşünde bulun duğunu söyledi. — 

"12 Mart dönemini tanımlarken büyük tutuklamaların sistemin yozlaştırdığını gördük. İki aylık uygulamadan sonra şimdiki sıkıyönetim konusunda aynı sonuca varmıyorum. Maraş'taki olaylardan sonra sikiyönetimin ilan edilmesi anlaşılabilen bir durumdur. Fakat bu tür şiddet olayları ortadan kalktıktan sonra sıkıyönetimin de kaldırılması gerekir" dedi 


Denizli Pol-Bir yöneticisi iğfal suçundan tutuklandı 


DENİZLİ (ÖZEL) 
Emniyet Birinci Şube polislerinden eski POL-BİR Başkanı ve Şimdiki Yönetim Kurulu üyesi Reşat Coşkun bir kıza zorla tecavüz etti. Evli olan Reşat Coşkun karısını bosayıp evleneceğini söylediği kıza 2 milyon 


Balgat katliamına katılan iki komando askerde yakalandı 


ANKARA (ÖZEL) .Ankara'daki Belgat katliamına ve çeşitli öldürme olaylarına adı karıştığı bildirilen ıkı MHP li komando İzmir Bornova'da Hacılar Kırındaki 


Çavuş Talimgah taburun- da yakalandılar. 


M RE 


TG 
KARTAL 
1.NCİ İCRA MEMURLUĞU 


A 


Menkulün Acık Artırma ILANI 


liralık da senet Olaydan sonra ğa başvuran C listen davacı oldu. 
Emniyetçe açığa alır nan Reşat Coşkun tutuklanarak cezaevine kondu. 


K.Maraş Valisi 
Tahsin Soylu, içişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı 


ANKARA (AA) Kahramanmaraş Valisi Tahsin Soylu, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı. Soylu'nun atanmasına ilişkin 


vermiş, 
Savcılı- 
A. Po 


karar, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayınlandı 


Dosya No: 1978/1170 
N 


Öte yandan sahte solcu gruplarda tutumlarıyla komandoların okulu kapattırma çabalarına yardımcı oluyarlar. Bu gruplar da koman: dolara satasarak ve onlarla küfürleşerek okuldakihavanın gerginleşmesini sağlıyorlar. 
(YORUM | 

Gazi Eğitim Enstitüsünde öğrencileri bölmeye çalışan iki grup 

Gazi Eğitim Enstitüsü MC döneminde komandoların işgali altına girmişti. Bu okulun işgal altına girmesinde sahte solcu grupların “boykot'' yaparak öğrencileri memleketlerine göndermeleri büyük rol oynamıştı. Bunu da iyi bir fırsat bilen komandolar, MC iktidarının sağladığı destekle kendilerini okulun sahipleri ilan ederek kapıları öğrencilere kapadılar. 

Zorbalıklarının sonucu bütün öğrencilerden ve kamuoyundan iyice tecrit olan komandolar bir süre sonra ''komünistlerin dışında herkesi okula alacaklarını" ilan etmek zorunda kaldılar. Bunun üzerine sahte solcular okula devam etmek isteyen öğrencileri engellemeye giriştiler. Okullarına devam etmek isteyen öğrencileri duraklarda çevirip dövdüler. Yaptıklarına “faşizme karşı mücadele" adını veren sahte solcular, öğrencileri kendi çevrelerinde toplayarak “büyük bir grup" oluşturdukları zaman öğrenim özgürlüğünü sağlayacaklarını iddia ediyorlardı. 

Eğitim'de ki komandolanıngerçek yüzleri geçen yıllarla birlikte öğrenciler tarafından iyice görüldü. Bugün komandolar kurdukları gruba sayıları binleri geçen öğrencilerden 100 kişiyi zor getirebiliyorlar. f 

Peki sahte solcular ne yapıyor dersiniz? 1975 
yılında "niçin okula gidiyorsunuz'' diye öğrencileri duraklarda çevirenler, şimdi de kendi varlıklarını korumak için bütün öğrencileri grupla okula gidip gelmeye çağırıyorlar. Kendileriyle gelmeyi kabul etmeyen öğrencilere de “faşist'' damgasını yapıştırarak, bölücülüklerini sürdürüyorlar 

Öğrenciler arasında bölücülük ve kışkırtma faaliyeti yürütenler kendilerinin birer avuç olduklarını gizlemek için grup oluşturuyorlar. 
Baskı, sadece grup dışında giden öğrenciler degil gřüpla giden öğrencilerin üzeMiniğö de sürdürülüyor. 


Hukukçu Emin Değer, 


Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıdaki cins, miktar ve kıymetleri yazılı mallar satışa cikarılmıştır 

Birinci atırma27.2.1979gunü saat 14-14,15 ara sında Pendik 27 Mayıs Cad, No; 19 de yapılacak ve o günü kıymetlerinin % 75'ine istekli bulunmadığı tak 


dirde 28.2.1979 günü aynı yer ve saatte 2. artırıma ya pılarak en çok flat verene satılacağı ve satış Şartna menin icra dosyasından görülebileceği, masrafı veril 


diği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gör derilebileceği, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla icra memurluğuna başvurma 


(Basın : 11741—208) 


ları an olunur. 


Muham men Kıymeti lira» KTS» 
150.000. 1 


(Basın 1369-206) 


Adedi Cinsi 


14.2.1979 
Kartal i.İcra Memuru M Mühür ve İmza 


(Mahiyeti ve önem ti nitelikleri) 

601 plakalı 1975 
model, 24 murat ti pi be renkte 
0096166 Şasi, 
238363 Motor No lu 65 motor güçlü 
4 silindirli, 1 istep- 
ne üç jant kapağı iki zincirleri, 1 rad yo 4 kisilik, boş sa rı renkte el çantası 
2 anahtar, iki pense, 2 tornavidal kiplekah, 4 kulla nılmış lastikleri, cam ve minderleri sağlam vaziyette 


34TT 


İLAN A 
İSTANBUL 4. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN 


Sait Tekle aleyhine acılan davanın yapilan durus 


Demirel'in mektubunu eleştirdi 


ANKARA (ANKA) 

AP Genel Başkanı Demirel'in, Hükümetin, sıkıyönetim uygulamaların- da ordunun görev yapmasını engellediğini ileri sürmesi, hukuk çevrelerinde eleştirildi. Bu konuda bir pan hukukçu Emin Deger, "Demirel, çok büyük bir yanılgı içindedir. Şundan ki, sıkıyönetim asla bir askeri rejim, yönetimde yetki ve so- 


açıklama ya- 


rumluluğun silahlı kuvvetlere bırakıldığı bir rejim değildir" dedi. 

Değer açıklamasında, "Sıkıyönetim yer ve zaman yönünden sınırlı ve 1402 sayılı yasanın 
2 ve 3. maddeleri sade bir 
dikkatle incelendiğinde görüleceği gibi, yetki yönünden de sınırlı, başında Başbakana karşı sorumlu bir komutan bulunan yönetimdir" şeklinde konuştu. 


Pala ve Gençer:”Köy-Koop'un 


örgütsel bütünlüğü korunacaktır” 


ANKARA (ÖZEL) Demokratik Halk Kooperatifçileri adına basına bir açıklama yapan Köy-Koop 
Birlik Başkanı Mustafa Pala ve Bolu Birlik Başkanı Turan Gençer, Nedim Tarhan grubunu kasdederek "Bazılarının Köy-Koop Genel Kurulu öncesinde Köy-Koop'u bulanık köy, üretici köy- 


Manisa 


lüleri balk durumuna getirme amaçlarına basınımızı araç edememiş 


olmalarını basınımızın üretici köylü örgütlenmesine duyduğu saygının gereği ve göstergesi olarak değerlendiriyorum." 
dedi. 


“Çamur at izi kalsın" diye yola çıkanların yaydıkları söylentilerin yanıtı Genel Kurul'da en açık bir biçimde verileceğini belirten Pala ve Gençer (o "Köy-Koop'un örgütsel bütünlüğü korunacaktır'' dediler. 


Prof. Yüksel ülken: 
“Az gelişmiş ülkeler, kendi aralarında işbirliği bilincini artırmalıdır” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Libya Kültür Merkezi ile İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından 


ortaklaşa ( düzenlenen "Yeşil Kitap" konulu seminer çalışmalarına 


dün başlandı 

Seminerin açılış konuşmasını yapan İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Başkanı Prof. 
Yüksel ülken, "20. yüz- 


lerin, kalkınmayı gerçek- 


söyledi. Prot, Yüksel Ülken, "Bu eşitsizliğe karşı, deyim yerindeyse doğa bile isyan etmiş, az gelişmiş ülkelerden bazılarını dünyanın kaderini etkileyecek biçimde, bazı stratejik maddelerle donatmıştır. Temel mallar- da, doğanın yarattığı bu durum az gelişmiş ülkelere yeni olanaklar yaratmıştır" dedi. 


Yüksel ülken konuş- 


sorunu, tüm az gelişmiş 


ması sırasında: 

Davalı Salt Tekle: Kasrıali Cad, Küme Sokak Apt. 39/5 Beşevler-Kadıköy adresine, Adı lan davetiyede verilen meşruhatta bu adı madığı bildirilmiş bu kerre polisçe yapıl. è katta' böyle bir kimsenin bulunmadığı ve taninmadığının bildirilmesi üzerine Mahkemece ilanen teb ligat yapılmasına karar verilmiş oldugundan davali- nın bizzat kendisinin duruşmanın birakıldığı 6.6.1979 saat 11 de gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksı takdirde davanın gıyabınızda devam edileceg! giyab ka rarı yerine kaim olmak üzere ilanen tebliği olunur. 
19.2.1979 


Şehsade Kılıç Aleyhine açılari davanın, yapılan duruşiması sırasında : 

Davalı Şehzade Kılıç: Fatih Sultan Mehmet Sokak. 
22/1 Ümraniye, Adresine adına çıkarılan daveti yede verilen meşruhatta bu adreste bulunmadığı bildirilmiş, bu kerre polisçe yapılan tahkikatta böyle bir kimsenin bulunmadığı, ve tanırınadığının bildirilmesi čəzerine, Mahkemece İlanen Tebligat yapılmasına karar verilmis olduğundan, duruşmanın bırakıldığı 6.6.79 saat 10.30" 
da bizzat gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde hakkınızda giyab kararı çıkarılacağı ve duruşmanın gıyabınızda yapılacağından davetiye yerine kaim omak üzere İlanen tebliği olunur. 

(Basın: 1387-216) 


Orhan Sarı aleyhine açılan davanın yapılan duruşması sırasında: 

Davalı Orhan Sarı: Topçular İncirli Sokak No:11/1 Istanbul adresine, adına, çıkarılan daveti yede verilen meşruhatta bu adreste bulunmadığı bildirilmiş bu kerre polisçe yapılan tahkikatta böyle bir kimsenin bulunmadığı ve tanınmadığının bildirilmesi üzerine mahkemece Ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duruşmanın birakıldığı 6.6.1979 saat 10.30'da bizzat gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde hakkınızda giyab kararı çikarılacaağı ve duruşmâanın gıyabınızda yapılacağından davetiye yerine kalm olmak üzere İlanen tebliği olunur. 19.2.1979 (Basın: 1386-215) 


ması sırasında, 

Davalı Fehmi Avşar: İnci Ekmek Fabrikası, Saraç Ishak sukak No: 19-2 Beyazıt-İstanbul Adresine adına, çıkarılan davetiye de verilen meşruhattabu adreste bulunmadığı bildirilmiş bu kerre polisce yapılan tahkikkatta böyle bir kimsenin bulunmadığı ve tanınmadığının bildirilmesi üzerine Mahkemece İlanen Tebli - gat yapılmasına karar verilmiş olduğundan duru$manın bırakıldığı 6.6. 1979 saat 10.30'da bizzat gelmeniz veya bir vekil tutmanız aksi takdirde hakkınızda giyab kararı çıkarılacağı ve duruşmanın gıyabinizda yapılacağından daveti ye yerine kalm olmak üzere ilanen Tebliği olunur. 19.2.1979 (Basin: 1385-217) 


ülkelerin ortak sorunu dur. İstismarın asıl kaynağı az gelişmişliktir. Az gelişmiş ülkeler, istismar edilmenin acısını yakın- dan bilirler. Petrol krizi, sanayileşmiş ülkeleri de sıkıntıya sokmuştur. Bu nedenle azgelişmiş ülkeler kendi aralarındaki işbirliği bilincini arturmaldir." 


leştirmek için verdikleri büyük mücadeledir” dedi. 

Günümüz dünyasının üçte ikisinin azgelişmiş ülkeler olmasına karşılık bu ülkelerin dünya geliri- nin ancak altıda birine sahip olduklarını söyleyen ülken, sanayileşme ve kalkınma hareketleri- nin dünya capında eşitsiz biçimde gerçekleştiğini 


Başkatip 
(Basın: 1388—214) 


24 Şubat 1979 


Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşü ve bölgedeki durum üzerine yeni temaslar yapılacak 


NATO Komutanı 
Haig, Ankara ve Atina'ya geliyor 


© Hoig, Türkiye”nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazın giderilmesinin, NATO için çok acele çözümlenmesi gereken bir sorun olduğunu söyledi 


ANKARA(OZEL) 
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı General Hâig'in Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne ilişkin temaslarda bulunmak üzere, Ankara ve Atina'yı ziyaret etmesi kesinleşti. Henüz tarihi tam olarak belirlenmeyen bu ziyaretlerin, önümüzdeki haftalarda. gerçekleştiri! - mesi bekleniyor. 

Kıbrıs o harekatından sonra ittifakın askeri kanadından aynlan Yunanistan bir süre önce özel bir statüyle yeniden dönmek istediğini bildirmişti. Bunun üzerine NATO askeri ve sivil çevreleri konuya ilişkin çalışmalara başlayıp, yeni bir statünün belirlenmesi için uğraşmışlardı. 

Türkiye, Yunanistanin NATO'nun askeri kanadına dönüşü için, Ege Komuta Kontrol Sahası konusundaki anlaşmazlığın çözülmesini ve Ege Denizi üzerinde iki ülkenin yetkilerinin belirlenmesini istiyor. Yunanistan ise 1974 öncesindeki statünün devamında ve tüm Ege üzerindeki askeri uçuş ve seyir kontrolünü elinde bulundurmakta diretiyor, 

Bu nokta üzerinde uyuşmanın sağlanamaması üzerine Türkiye vetosunu kullanmıştı, oGeçtiğmiz Kasım ayından bu yana hiç bir gelişmenin kaydedilmediği konu, yine NA-TO gündeminde. 

Diğer müttefikler iki ilkenin anlaşmazlığının ittifakın Güneydoğu kana- 

“din zayıflattığı ve özellikle Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle sorunun bir an önce çö-Zülmesi gerektiği görüşündeler, 

NATO Genel Sekreteri Luns'un bir süre önce General Alexander Haig'i arabulucu olarak Yunanistan ve Türkiye başkentlerine göndermek istemesi de her iki tarafın itirazıyla karşılaşınca konu iyice çıkmaza girmişti. 

General Haig'in gezisi ile ilgili bir yorum yayınlanan Amerika'nın Sesi radyosu şunları belirtiyor: 


Namibya Konseyi heyeti, Pazartesi Ankara'ya geliyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Birleşmiş Milletler Namibya Konseyi Heyeti 26-28 Şubat tarihleri arasında Ankara'ya gelecek. 
Heyet Nabimya'daki durumla ilgili görüşmeler- de bulunmak üzere 9 Şubattan bu yana Asya ülkelerini ziyaret ediyor. 
12-18 Şubat tarihleri arasında Çin'e, 21-23 Şubatta da Pakistan'a giden heyet 26-28 Şubat tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecek ve Mart başında da Japonya'ya gidecek, 


Heyet'e Mısırlı Ahmet Mecit başkanlık ediyor. 
Heyette ayrıca Türkiye' den Solmaz Ünaydın, Pakistan'dan Muhammet Sıddıki, Senegal'den Şerif Ecigo, Yugoslavya'dan Ramdan Marmulakus ile Güney Batı Afrika Halk Örgütü SWAPO'yu temsilen Theo-Ben Guirop bu- 
,lunuyor. 


Al 


mentoya el koydular. 


ADANA IAA? 


Belediye Zabıta ekipleri, Adana' nın Narlıca Mahallesinde stok edil miş ve karaborsa satılan 100 ton çi 


Belediye basın bürosundan yapı lan açıklamaya göre, Narlıca Mahallesi 321 sokakta çimento ve inşaat 


"Şimdi Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı General Haig, ne arabulucu olarak gidiyor ne de çantasında formüller götürüyor, Alexander Haig sadece her iki tarafı yeniden dinleyecek ve uzlaşma formülünün verilerini toplamaya çalışcak. General Haig'in ilk önce hangi başkenti ziyaret edeceği henüz belirlenmiş değil, İttifak çevreleri bunun Ankara olabileceği görüşündeler. Yine aynı çevreler Karamanlis hükümetinin bugüne kadar iç politikada karşılaşabileceği engeller nedeniyle beklenildiğini, fa kal artık Atina'nın esnek davranması gerektiğini savunuyorlar, NATO gözlemcileri ise ortam sağlanıp tüm çalışmalar sona erdirildiği takdirde Yunanistan'ın A tam üyeliği ve askeri kanada dönüşünün aynı döneme rastlayabileceği görüşündeler. Elbette yine hersey Türkiye'ni 


m. 


“Bize 3 ton, 
5 ton lâzım, 
300 kilo kime 
yeter beğ? 


Neyle ekilecek 


pancar, . 


tosunu kaldırmasına, bu vetonun kaldırılması için de Atina'nın Ege Komuta Sahaları üzerinde ödün vermesine bağh 

“Işte 15 Aralık 1974 
tarihinden bu yana Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanlığı o Başkomutanlığını yürütmekle gö revli Haig, her iki baş kenti de memnun edecek uzlaşma formülleri nin verilerini arayacak. 
Haziran ayında görevinden ayrılacak Haig'in, bu iki başkentte belki de son gezisi," 

Öte yandan, Haig Washington'da yaptığı bir açıklamada Türkiye'nin içinde bulunduğu eko mik darboğazın gideril mesinin NATO için çok acele çözümlenmesi gerekli bir sorun oluşturdu gunu söyledi, Haig, Tür kiye'nin ekonomik güç lüklerinin NATO'nun güneydoğu kanadındaki bütün sorunları geride bıraktığını da sözlerine ekledi. 


Vali, isteklerinin yerine 


getirileceğini vadedince... 


Eskişehir Kapalı 


Cezaevinde 500 tutuklu v. 
mahkum, rehin aldıkları baş savcı ve 10 gardiyanı 


serbest bıraktı 


EĞKİŞEHİR (THA) 

Eskişehir Kapalı Cezaevinde 500 tutuklu ve mahkum bir başsavcı ile 10 gardiyanı 16 saat rehin aldılar. Valinin isteklerinin yerine getiri- 


leceğine söz vermesi üzerine tutuklu ve mahkumlar rehineleri serbest bıraktılar. 

Evvelsi gün Eskişehir Cezaevinde bulunan 
500 kadar tutuklu ve mahkum, bir türlü yerine 
getirilmeyen isteklerinin bir çözüme bağlanması için başsavcıyla aralarında başgardiyanın da bulunduğu 10 gardiyanı rehin almışlardı Tutuklu ve mahkumlar olay yerine gelen Eskişehir Valisi Nazif Demiröz'le görüştüler. Sübvan koğuşundak: şkenceye son verilmesini, ya tak ve yanzaların sayısının artırılmasını ve çayın 
60 liradan satılmasının önlenmesini isteyen 
mahkumlar, ayrıca görevden alnan eski müdürlerinin de görevine iade edilmesini ve onun yerine başsavcının ve kendilerine iyi davrahmayan uç gardiyanın görevdan alınmalarını istemişlerdi 

Valinin isteklerinin yerine getirileceğine söz vermesi üzerine tutuklu ve mahkumlar rehineleri serbest bıraktılar. 

Vali Nazif Demiröz yaptığı açıklamada bu isteklerin Adalet Bakanlığı ile yapacağı temas sonunda çözüme ulaştırılacağını söyledi. 

Öle yandan mahkumların görevine iade edilmesini istedikleri eski cezaevi müdürü Nedim Çetin de Ankara'dan Eskişehir'e geldi ve tutuklu ve mahkumlarla bir görüşme yaptı. 

Rehine alınan ve daha sonra serbest birakılan gardiyanlar ise “rehin kalmak çok 


Sağlık Bakanı Tan: 


"Tam Gün Yasasının savunucusu olacağım” 


© Dısişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, muhalefet hükümeti, “Amerika'yla uzlaşmakla” suçladı 


ANKARA (ÖZEL) 


Millet Meclisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçeleri görüşülerek kabul edildi. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi ile ilgili eleştirileri cevaplandıran Mete Tan, "Tam Gün Yasasının sonuna kadar savunucusu olacağım" dedi Tan, ilaç darlığına da deginerek, bunun Mayıs ayından itibaren azalacağını bildirdi. 

Mete Tan, bazı çevrelerin Tüm Gün Yasasını eleştirirken hekim seçme özgürlüğünden söz ettiklerini, ancak, hekim bile bulamayan 10 milyon vatandaşa hiç değinmediklerini söyledi. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde AP Grubunun görüşlerini açıklayan Kars etvekili Hidayet Çelebi, tüm sağlık hizmetlerinin Sağlık ve sosyal Yardım Sakanlığı'nın bünyesinde toplanması ve Türkiye'nin sosya-ekonomik gerçeklerine uygun bir sağlık politikasının uygulanmasını istedi. 


TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 


güçmüş"' dediler 


biai 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesinin 


ie zi 


300 ton gübre gelmiş, Onu da vermiyorlar. Bugün git, yarın gel diyorlar." 


Binlerce köylü 


buğday neyle?” 


— 
BIR, 


LAI 


i 


Sabah 5'ten beri beklivorlar 


malzemes 
Gulen adli memurları 


Adana'da 100 ton stok çimento ele geçirildi 


kişi ile 


belediye zabıta 


çimento almak için tor- 


bası 70 liradan pazarlık ettiler. Ahcı durumundaki sivil zabıta memur- 


ları, parayı verip çimentoyu alacakları sırada resmi görevliler olay yerine baskın yaparak depodaki 


100 ton 


e 


© 


imentoya el koydular 


18.75 
ğini, oysa Seyfettin Gülen'i.. çimentonun torbasını sahiplerine verdiğini söylediler 


soruşturma açıldı, stok çimento ise Belediye ri deposuna nakledildi 


gübre için bekliyor 


@önce Teknik Ziraat Müdürlüğüne yolladılar .Polis koymadı bizi. 


Valiye gittik, Vali Yardımcısı Ziraat Donatım Kurumuna yolladı. 


Ussaatten beridir bekleriz” ” 


ELAZIĞ(ÖZEL) 

Binlerce çiftçi tarla başında, yüzler ce kişide teknik ziraat müdürlüklerinin kapılarında bekliyor. Ekim zamanı, gübre ihtiyacı var. Teknik Ziraat Mü dürlüğünden dertlerine derman bulunmasını istiyorlar. 

Kimi sabah saat 05.00'ten gelmiş beklemiş, kimi de sabah 06 .00'dan. İh tiyaçlarının karşılanması için yükleniyorlar kapılara. 300 kilo neye yeter müdür beğ" diyorlar. Gübre diyorlar. 
tarla diyorlar, Kimi Kankendili, kimi Palulu, kimi ise ova köylerin birinden, Köyleri önemli değil. Dönüm dönüm tarlaya gübre lazım. Gübre olmazsa buğday nasıl olacak ya? 

BİZE 3 TON, 5 TON LAZIM 
300 KİLO NEYE YETER. 

Teknik Ziraat Müdürlüğünün kapısına yığılmış kalabalığa yaklaşıyoruz. 
İlk sorumuzu kalabalığın içinden, Ova köylerden Kuyulu'da oturan bir köylü- ye soruyoruz. 

—Ne kadar gübreye ihtiyacınız var, 

Cevap biraz sinirli veriliyor. "Ne kadar gübre lazım olacak? 3 ton, 5 ton, pancar ekeceğiz, buğday ekeceğiz. Ama bize tutmus 300 kilo gübre verece- 


liler, cimentonun torbasının liradan satılmasının gerekti- 


İlgi 


70 liradan ihtiyaç 
Sanık Seyfettin gülen hakkında 


Tanzim Satış Müdürlüğü 


Biz" diyorlar, Ne yapalım ki 300 kilo gübreyi? Hangi bir derdimize çareki 

Başka bir köylü atılıyor. "Bu ova köylere 10 milyon ton gübre lazım Vali yardımcısından ve Teknik Ziraat Müdürlüğünden öğrendiğimize göre 
300 ton gübre gelmiş. Onu da vermiyorlar. Yarın diyorlar, öbürgün diyorlar. Günden güne erteliyorlar Başka bir ses "'dayısı olan alıyor diye cevabı tamamlıvor 


SABAH 05.00'TEN BERİ BEKLİYORUM, 10 TANE 
COP YE 
—Ne zamandan beri bekliyorsunuz. 
Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? 
Kalabalık içinde bekleyen İdris Şengül "'Sabah 05.00'ten itibaren burada bekliyorum" diyor. "Önce Teknik Ziraat Müdürlüğüne yolladılar, O rada beklemeye başladık. Bekleye bekleye çoğaldık. Merdivenlere sıkıştık Hava bile alamıyorduk. öyleki sokak da sonuna kadar doluydu. Polis geldi ve dizilin dedi. Biz dizildik. Polis gelenleri kovaladı. Sıraya koymadı. Olaylar kızışınca coplamaya başladılar. Biz vali yardımcısı Mehmet Gürsoy'a başvurduk. Orayı iptal etti. Bizi bura; Donatım Kurumuna yolladı. O saatten beri de, burda beklemeye devam edi yoruz. Polisten yediğimiz coplar da kârımız oldu " 
KÖYLÜ TARLASINA GÜBRESİZ Mİ GİDECEK 
5 ton gübreye ihtiyacı olup da 300 
kilo alacak olan İhsan Yıldırım'a ne zorluklarla karşılaştınız diye soruyoruz? 
“Cop yedik. cop, polis sopası yedik Sabah buralarda i lar. Biz topla da copladı ki gübre ul ye ihtiyacımız var. Köylünün gübreye ihtiyacı var. 60 yaşından sonra on tane cop yedim" Sözün burasında başka bir köylü söze karışıyor. 

“Şimdiye kadar dayak yememiştim. 
On tane cop yedim. Onu da burada yedim” 

Biz ayrılırken saat 17 00'ye geliyordu. Köylüler hâlâ bekliyorlardı 


bize tali 


kubul edilmesinden sonra Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi de görüşülerek kabul edildi. 

Bakanlık bütcesi üzerinde ilk konuşmayı yapan MHP Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan, A.A, TRT ve Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nün işgal edildiğini ileri sürdü. 

CHP Grubunun görüşlerini açıklayan Konya Milletvekili Durmuş Âli Çalık ise, kıyı yağmacılığı ile daha etkin mücadele edilmesini istedi. Çalık muhalefet partileri taraamuan yapılan eleştiriler üzerinde durarak, A.A' da yapılan işlemin yasal olduğunusöyledi. 

Bakanlığının bütçesi üzerindeki eleştirileri cevaplandıran Alev Coşkun, İslam Ülkelerine yönelik turizm çalışmalarına önem verileceğini, 
1979 Ekim ayında İstanbul'da İslam ülkeleri Turizm Fuarı açılacağını söyledi. 

DIŞİŞLERİ 

BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

başışleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı bütçeleri önceki gece görüşülerek kabul edilmisti 

Dışişleri Bakanlığı büt çesiningörüşülmesi sırasında , muhalefet, Hü- 


kümeti, “Amerika'yla uzlaşmakla"' suçladı Gaziantep MHP Mil 


letvekili Cengiz Gökçek, Ecevit hükümetinin Kıbrıs konusunda Amerika" nın bütün tavsiyelerini i Russtan ve Yugoslavya gibi ülkelerin Kıbris tezini destekledikle-* ri yolunda demeçler verildiğini, fakat bu ülkelerin tam tersi açıklama yaptıklarını söyledi. 


CHP Grubunun Dişişleri Bakanlığı * bütçesi konusundaki görüş- 


lerini açıklayan Adana Milletvekili Müslihittin Yılmaz Mete, hükümetin üç yıl süren ABD ambargosunun kaldırılmasının büyük bir başarı olduğunu söyledi. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde MSP Grubunun görüşlerini açıklayan Ankara Milletvekili Oğuzhan Asiltürk, bu hükümet döneminde Türkiye'nin dışa bağımlı hale getirildiğini öne sürdü. Asiltürk, ekonominin de IMF'ye teslim edilerek üç ayda onun kontrolüne verildiği görüşünü de savundu. 

AP Grubunun görüşlerini açıklayan Eskisehir Milletvekili Seyfi 


| 


Öztürk de konuşmasında, Amerikan ortak savunma tesislerinin Amerika yararına açıldığını, Sovyetlerle imzalanan siyasal belge ile NATO içersindeki güvenin yitirildiğini, Türkiye'nin dünyaya el açan bir ülke haline geldiğini ifadeetti, 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün Bakanlığı bütçesi ile ilgili eleştirileri cevaplayan konuşmasında "Yunanistan ile ilişkilerimizin düzeltilmesi için bir yıldır çaba gösteriyoruz. Bu çabalarımız sırasında her iki ülkenin görüşleri belirlenmiştir ve yeni adımların atılacağını da saniyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların ortadan kalkması, hem iki ülke hem bölge hem de dünya barışı için yararlıdır" dedi. 

Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, ayrıca, uluslararası işbirliğine hizmet edecek bir politika izlendiğini, doğu bloku ile olan ilişkilerin geliştirildiğini, ancak batı ile olan ilişkilerin de bozulmadığını söyledi. 


ÇAKMUR'UN İDDİASI Gençlik ve Spor Ba- 


kanlığı bütçesi üzerinde yapılan çeşitli eleştirileri cevaplayan Yüksel 


Çakmur, 19 Mayıs gös- 


terilerini . Bulgarlara veya başka uluslara hazırlatmanın kimsenin 


haddi olmadığını söyledi. Yüksel Cakmur, "Bulgaristan'dan bir heyetin geldiğini ve bir Türk heyetinin de Bulgaristan'a gittiğini kaydederek, "bu ülkeyle mödem jimnastik alanında teknik bir çalışma yapıldı. Biz teknik nerede ise alırız ve bundan dâö'bir köripleks duymayız"' dedi ULASTIRMA 
BAKANLIGI BÜTÇESİ 


Bakanlığının o bütçesi üzerinde yapılan eleştirileri cevaplayan Ulaştırma Bakanı: Güneş Öngüt Türk Hava Yolları'nın darboğaza girdiğini, bu nedenle yeni uçak satın alma işlerine ağırlık verildiğini ve finansman kuruluşları ile ön temaslara 


başlandığını söyledi. 
Deniz ve demiryolu taşımacılığı konularında 


da bilgi veren Güneş Öngüt, Denizcilik Bankası'- nın elinde halen 98 adet gemi bulunduğunu, tersanelerde 40 adet çeşitli tip ve tonajda gemi yapımının sürdürüldüğünü 


ifade etti. 


İmar Iskan Bakanlığının yaptırdığı Sosyal konuların dövizle satılması »aygınlaşıyor. Yukarda Çanakkale'de der gelirliler için yapılan fakat 


döviz karşılığı 


satılmayı 


bekleyen konutlar. 


Döviz karşılığı konut satışı yaygınlaşıyor 


HABER MERKEZİ 


Türkive Emlak ve Kredi Bankasınca, bu yıl 


yapım 


Mü Mihrac 


a başlanan konutlardan 6 


nun yuri 


bu konutların 50Ö0'ünün İstanbul Ataköy'd 


160'ının 


Kütahya'da, 


10'unun İzmir'de ve 


üçünün de Ankara'da olduğunu söyledi 


Bilindiği gibi, kan Bakanlığınca, dak'ta yapılan ması düşünülen yurt dışında 


çalışan 


daha önce de İmar ve İs Çanakkale ve ve dargelirlilerin konutların, 


Zongulfaydalandöviz karşılığı işçilerimize satılacağı 


Küçücük ülke... 
Dogan Yurdakul 


Sovyetler Birliği, kışkırttığı Vietnam'ı şimdi “mazlum “ gösterebilmek için başvurduğu yeni bir yutturmaca uydurdu: 

“Küçücük Vietnam, koskoca Çin'e nasıl 


yu 


saldırırmış? 


Ülkemizde de kasıtlı olarak Çin ve sosyalizm düşmanlığı yapmak için bu demagojiye sarılanlar var. Bir de dünyaya gözünü bugün açmış gibi, Çin-Vietnam olayı karşısında şaşırıp da bu masalı yutanlar var. 


Cumhuriyet'te Ali Sirmen'den sonra Ergun Balcı da aynı şeyi yazdı. Üstelik, aynı paragraf içinde kendi kendini yalanlayarak: 


“... 50 milyonluk bir ülkenin, 1 milyar nüfuslu komşusunu kışkırtması akıl dışı görünmektedir. Üstelik bu 50 milyonluk ülkenin 
100 bine yakın seçkin askerinin Kamboçya'da 
bulunduğu bir sırada.” (Ergun Balcı, “Çin'in saldırısı”, Cumhuriyet, 20.2.1979) 


“Küçücük " ülke ama, her nedense "küçücük" komşusu Kamboçya'yı 100 bin seçkin askeriyle işgal altında bulunduruyor! Vietnam'lı saldırganları küçültmek için minare kılıfa sığmıyor. 

Öte yandan Vietnam'ın Sovyet kuklası yönetimi, kendini küçük gösterenleri sürekli yalanlıyor; Sovyetler'in kışkırtmasıyla kendini dev aynasında görüyor: 


- Biz Çin'i her zaman döveriz! 
Bu “küçücük ülke" masalı, Vietnam'ın arkasında Sovyetler'in bulunduğunu, Rusya'nın Vietnam'ı kendi yayılma amaçları için piyon gibi kullandığı gerçeğini örtbas etmek için uydurulmuştur. 
Küba çok mu büyük? 
Afrika'nın her yerinde ne arıyor? 


Daha birkaç gün önce, Eritre Kurtuluş Cephesi, Küba ve Etyopya saldırganlarına karşı Irak ve Suriye'nin kendine yaptığı yardımları övüyordu. Irak gazeteleri bu övgüyü manşetlerinde, Bağdat Radyosu ilk haberinde verdi. 
“Küçücük” Küba'nın Afrika'da neler yaptığının herkes farkında, Hatta Ergun Balcı da, 13 Nisan 1978'de yazdığı bir yazısında eğer Sovyetler ve Küba, Eritre'ye müdahale ederlerse, bunun zihnini tırmalayacağını yazmıştı. Biz de bunu bir kenara kaydetmiştik. 


Sovyetler Eritre'ye müdahaketti, Balcı'nın görüşleri değişmedi. O gün yazılanlar, bugün unutulmuş olacak ki, şimdi de Sovyetler'in Uzak- doğu'daki oyunları örtbas edilmeye çalışılıyor. 

“Küçücük ülke” denilen Vietnam, Kamboçya'yı, işgal etmesinden başka , aylardan beri Çin sınırında Rusya'nın teşvikiyle kışkırtmalar ve saldırılar yapıyor. Çin de aylardan beri onları uyarıyor, Bütün bunlar dünya basınında da, bizim basında da yer aldı, Hatta Balcı kendi gazetesinin arşivlerini karıştırsa, bu konuda yabancı gazetelerden yapılmış birçok çeviriyi orada bulacaktır. 


Dünyada patlak veren her olayı o gün olmuş gibi hayretle karşılamamtak için, gelmişini geçmişini iyi izlemek gerekir, 

Çin bu uyarı hareketini durup dururken, can sıkıntısını gidermek için yapmadı. Aylardan beri Vietnam'ın sınırında yaptığı 700'den fazla provokasyonu tek tek açıkladı. Bambu ormanlarında saklanıp , Çinli tarım işçilerine ateş açıp kaçanlar, tarla ve meralara mayın ve bambu tuzakları döşenmesini, sınır işaretlerinin değiştirilerek, Vietnam'a toprak katılmasını, Vietnamlı subayların sınırda Çinli askerlere "Pnom Pen'i duman ettik, siz korkmuyor musunuz? Yakında kahvaltımızı Pekin'de yapacağız" diye bağırdıklarını, Vietnam tank ve topçu birliklerinin sınırda sık sık manevralar yaptıklarını, Çin köyle rinden kaçırılıp öldürülen köylüleri, vb. 

Çin, “tahammülün de bir sınırı vardır" deyip harekete geçtiği zaman bağırıp çağırmaya başlayanların, bütün bu olaylar basında yazılıp çizildiği zaman akılları neredeydi? 


Günaydın'da ise Necati Zincirkıran, "Türkiye döviz darboğazını atlamaya çalışıyor, sizler Çin'le, Vietnam'la uğraşıyorsunuz" diye kızıyor. Oysa gazetesine bakıyorsunuz, olaylarla çok ilgili. Bir Çin düşmanlığı, bir Çin düşmanlığı. Hatta “Enver Hoca'nın dediği çıktı, Çin'de emperyalist bir ülke oldu" dive haberler vererek, Enver Hocacı fraksiyonları yayabırakıyor. 


Dünyada olup bitenleri ülkemizin hangı büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğunu anlamadan , döviz dar boğazını biraz zor çözersiniz. 


Şöyle bir kendinize sorun, neden Romanya ve Yugoslavya Çin'e karşı çıkmadılar? Neden Sovyetler Çin'i kınamadıkları için Romanya ve Yugoslavya'yı protesto etti? 

Yoksa Romanya Ergun Balcı'dan daha mı az sosyalist? Yugoslavya bağımsızlığa Zincirkıran' dan daha mı az saygılı? 
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| Yönetmen ve senaryo: Yavuz Özkan/ Görün- | 
tüler: İzzet Akay/ Müzik: Ömer Zülfü Livaneli/ Oyuncular: Cüneyt Arkın, Tarık Akan, 


Hale Soygazi, Meral Orhonsay, Halil Ergün, Baki Tamer, Ahmet Kostarika/ Maden Film 


yapımı (1978) YENİ MELEK, SİTE, ŞA-FAK, KRÌSTAL'de. | 


Nezih Coş 


1978 Antalya Ulusal 
ve Uluslararası Film Yarış malarında "en iyi film" seçilen "Maden" İstanbul sinemalarında gösterilmeye başlandı. Antalya Şenliği sırasında, bazı yabancı sinema adamları "Madeni, "siyasal sinema" ve "kavga sineması"' anlayışıyla yapılmış dikkate değer bir örnek olarak gösterirlerken, bazıları da biraz slogancı bir yapıt olarak nitelemişlerdi. Genç yönetmen Yavuz Özkan'ın bu ikinci uzun filmi, gerçekten de bu iki niteleme üzerinde düşünmeye, tartışmaya değer bir yapıt olarak karşımıza çıkıyor, 


Senaryonun ortaya çıkışı 


Özkan, Türk sinemasında geniş halk kitlelerinin toplumsal mücadelesini perdeye getirme isteğiyle yola çıkmış. Senaryosunu 1964 
lerde Kütahya'nın Tavşanlı İlçesindeki Linyit Madeni Oo İşletmesinde çalışırken tanık olduğu bir iş yavaşlatma eyleminden esinlenerek hazırlamış. İşçilerin işverene ve sarı sendikacıla - ra karşı mücadelesini esas almış. Senaryonun uzun yıllardır çeşitli grup çalışmaları içinde tartışılarak bugünkü şekline geldiği de bildiğimiz bir gerçek. 


Özkan'ın Yeşilçam' 
ın koşullarından sonuna kadar yararlanma isteği, onu öyküye çadır tiyatrosu olayı gibi bazı eklemeler yapmaya zorlamış. Böylece öyküye bir "kadın serüveni" katılmış ve seyircinin filme ilgisinin daha canlı tutulması amaçlanmış. 
Özkan'ın özellikle Cüneyt Arkın gibi mimikleri, oynayış tarzı ile iyice klişeleşmiş bir "star oyuncu" ile yapim ortaklığı kurması ve ona başrol oynatması da, senaryoda İlyas'ın kişiliğine ağırlık verilmesine yol açmış. 


Ilyas gökten mi 

indi? 

İşte "Maden'in püf noktası bizce filmde her şeyin bu İlyas adlı ilericidevrimci işçi kahramanın çevresinde dönmesinde aranmalı. Filmin en başında İlyas kahvede işçilere nutuk çekmekte, madende ardı arkası kesilmeyen göçükler ve su baskınları için patronun önlem almasını, ocaklarda gaz içinde çalışıldığını anlatmaktadır. Oysa kasabaya çadır tiyatrosu geldiği haberi Jiyana çevresinde kimseyi bırakmayacak, herkes dansözlere koşacaktır. 
Kısaca Özkan filmde maden işçilerini kişisel zevklerini herşeyin önünde tutan, kendi iş ve sağlık sorunlarına karşı son derece ilgisiz kayıtsız bir kitle olarak sunuyor, Bir tek İlyas vardır ki, her nasılsa sınıfının çıkarlarından ve mücadeleden başka bir şey düşünmez ve sürek- 


ii işçileri harekete geçir meye çalışır. 

"Maden" sınıf mücadelesini neden bu biçimde ele alıyor? Nasıl oluyor da tüm işçiler son derece bilinçsiz durumdayken, bir İlyas çıkıp "tüm değerleri yaratan işçi sınıfıdır" vb. 
gibi söylevler çekerek kararlı mücadeleyi savunabiliyor. Bu İlyas nasıl bu çizgiye gelmiş, belli değil. Film, bu konuda İlyas'ın öğrenci olan kızkardeşinin ona yazdığı ve emperyalizme, faşizme karşı mücadeleden söz eden mektuplarını kaynak gösteriyor o kadar. Yarısına gelindiğinde filmin düşündürdüğü gerçek şudur: Bugün Türkiye'nin hiç bir fabrikasında, büyük işyerlerinde işçiler bu filmde gösterildiği gibi kendi sorunlarına kayıtsız değillerdir. 


"Maden", "star sistemi''ne bağlılığın getirdiği bir anlayış içinde kitle mücadelelerin- de, kitleyi güdülecek bir sürü gibi görüp önderin rolünü abartıyor ve herşey haline getiriyor. 
Kaldı ki "Maden"'in önder işçi kahramanı İlyas, saç tuvaleti ve tavırlarıyla da tutarlı bir devrimci önder gibi çizilmiş değil. İlyas, mücadele etmedikleri zaman işçilere bağıran, çağıran, küfreden, devrimci tevazudan uzak, sabırsız bir işçi olarak karşımıza çıkıyor, Film İlyas'ın bireysel duygularına, özel yaşamıyla ilgili tasarımlarınavb.de hiç yer vermiyor. İlyas , bir ailesi, sevdiği insanları olmayan, kuru, katı bir kişilik olarak çiziliyor. Böylece seyirciye daha da yanlış, sekter bir devrimci kahraman anlayışı götürülmüş oluyor. İlyas aracılığıy- 


Kısa... Kısa 


CEHENNEMDE 
RANDEVU 


(Shout at the Devil) 


Konusu mevsim başında gösterilen Peter Yates'- in "Tek Kişilik Ordu - Murphy's War'ı andıran bir savaş serüveni, I. Dünya Savaşı arifesinde, Afrika'nın şimdiki Tanzanya yöresinde, fildişi avcılığı yapan bir Amerikalı ve onun İngiliz yardı mcısı, Alman birlikleriyle çatışırlar. 
Bir süre sonra savaş patlar ve Alman denizaltısını batırmak, iki maceraperestin asıl amacı haline gelir. 

İngiliz yönetmeni Peter Hunt, rahat, akıcı anlatım diliyle uzunca filmini sıkılmadan seyrettirebi - liyor. Ama simgesel olarak emperyalistlerarası paylaşım mücadelesini anlatan film, Afrikalı sömürge halkın durumunu da tam bir emperyalistin gözüyle yansıtıyor. (KONAK'ta 3. hafta), 


ONA SEVDİĞİMİ 
SÖYLE 


(Dites-lui que je l'aime) 


Fransız sinemasında 1960'larda ortaya çıkan 'Nouvelle Vague - Yeni Dalga" akımı filmleri, biçimsel açıdan getirdikleri yeni soluğa karşılık, içerik 


"Korkunç İvan "dan bir görüntü 


Sinema-TV Enstitüsünde, Ayzenştayn toplu gösterisi yapılıyor 


Bugün “Korkunç İvan” gösteriliyor 


Balmumcu'daki Sinema-TV Enstitüsü, bugünden itibaren devrim- 


ci dönemin büyük Sovyet yönetmeni Sergey M.Ayzenştyan'ın 4 fil- 


sanat #edebiyat 


Yeşilçam "star”ı mı, devrimci işçi önderi mi? 


MADEN 


la seyirciye iletilmek 1stenen bildirilerin de bö- 


Tük-pörçük nutuklar,sloganlar halinde olması dikkati çekiyor. İlyas'ın bilinçsiz arkadaşı Nurettin, insanf yönleriyle daha ayrıntılı işlendiği için, seyirciye de İlyas" dan daha sıcak, daha gerçekçi geliyor. 


örgütsüz mücadele anlayışı 


Filmde İlyas'ın önderlik ettiği mücadele, madendeki kötü sağlık ve çalışma koşullarının düzeltilmesi mücadelesi - dir. İlyas müfettiş getirtip durumun saptanması için imza kampanyası başlatınca işverenin ve sarı sendi kacıların tepkisiyle karşılaşacak, vurulup hastaneye kaldırılacak, sonra da tehlikeli bir ocağa verilerek su baskınında ölecektir. 

Burada İlyas'ın mücadelesi örgütsüzdür. İlyas, işçilerin büyük çoğunluğunun öfkesini 


toplayan sarı sendikanın yönetimini ele geçirmeyi düşünmez. Yeni devrimci bır sendika kurmanın propaganda- 


yönünden 1930'ların, 1940'ların Fransız filmlerinden geride kalmışlardı. 
““Yeni-dalga"'nın üslup özellikleri bugünkü genç yönetmenlerce de sürdürülüyor. 
Ama içerik yönünden Fransız sineması hâlâ bomboş. 


Claude Miller'in ikinci uzun filmi "Ona Sevdiğimi Söyle"'de son derece önemsiz, bireysel bir "tutku" öyküsünü oturmuş, rahat, akıcı bir sinema diliyle anlatıyor, o kadar. Bir şirket- te çalışan genç bir adamın evli bir kadına olan çılgınca bir tutkusu bu. Olanaksız bir aşkın öyküsü, Meraklıları sıkılmadan izleyebilir. 
(GAZİ'de 2. hafta) 


çivi 


(The Stud) 


İngiliz sinemacısı Quentin Masters'ın yarıporno nitelikte bir aşk filmi. 
Genç, yakışıklı bir diskotek müdürünün cinsel serüvenleri ve ilk kez içine düştüğü duygusal bir ilişkideki başarısızlığı, Bol bol diskotek müziği ile süslenen film, hızlı, dinamik bir anlatım taşıyor. 1,5 saat bir renk, görüntü ve müzik cümbüşü içinde boş, önemsiz bir öyküyü izlemek zorunda kalı yorsunuz. "Çivi" tümüyle ticari bir yapıt. 
(EMEK 'te 4. hafta). 


minden oluşan bir toplu gösteri sunuyor. 


Programda Ayzenştayn'ın "Potemkin Zırhlısı"' (1924), "Bejin Çayırı" (1935), "'Aleksandr Nevski'' (1938) ve "Korkunç İvan" (1943-45) adlı yapıtları yer alıvor. 


Toplu gösteri bugün “Korkunç İvan''ın gösterisiyle başlıyor. Filmin birinci imü 16.00'da, ikinci bölümü 19.00'da sunulacak. 
"Korkunç İvan''ın gösterisi Pazartesi günü de aynı saatlerde yinelenecek. 


Toplu gösterinin 3 
Mart Cumartesi günkü programında da 16.00'- da "Aleksandr Nevski"', 19.00'da "Potemkin Zırhlısı” filmleri yer alıyor. Bu filmler 5 Mart Pazartesi günü de seans değiştirerek yinelenecek. 


'Maden''filminden bir sahne 


sını da yapmaz. Yaptığı, sendika dışında bir uyarma ve protesto eylemidir. Durum buyken İlyas'ın bir yerde, "ekonomik mücadelenin yanında politik mücadele de veren sendikalarla birleşmeliyiz" gibi bir söz söylemesi bütünüyle havada kalmıyor mu? 
Bu şekliyle filmin işçi kitlelerine hedefi belirli, bulanık olmayan doğru bir mücadele anlayışı getirdiğini söylemek herhalde zor olsa gerektir. 


Rusya işçilerin ardında mi? 


Yavuz Özkan 'Maden" filminin bir yerinde Rusya konusunda da bir yorum getiriyor. 
İşveren sarı sendikacılara işçileri kimin kışkırttığını sorunca, sendika başkanı "'arkaların- da Rusya var" yanıtını verivor 

Bu bölümü filme eklerken yönetmen Özkan'ın niyeti ne olursa olsun, Rusya'nın olumsuz bir kahraman tarafından kötülenmesi, seyircide Rusya'nın işçi sınıfımızın o mücadelesi içindeki rolünün olumlu olabileceği yolunda bir izlenim uyandırıyor. 
Dolayısıyla haklı olarak bu sahnenin hangi amaca hizmet ettiği sorusu akla geliyor. Bu yorumuyla filmin revizyonist siyasetlere yarayacağı açıktır. 

Bugün işçi sınıfı için 
de asıl düşman 1970 
öncesi sarı sendikacılıgın kalıntıları değil, aynı zamanda patronlarla işbirliği de yapan Rusya yanlısı revizyonist sendikacılardır. Bugün asıl, Rusya'yı savunan değil ama Ona karşı çıkan işçiler baskı görüp işyerlerinden ve sendika lardan ihraç edilmiyor lar mı? Bu konuda 
1978 yılında işçilerin 
Maden-İş Sendikası içinde verdikleri büyük mücadeleyi hatırlamak yeter, "Maden" filminin Rusya'yı işçi dostu göstermeye varan siyasi tutumu, günümüzdeki toplumsal gerçekliğin dışına düşmüyor mu? 


Filmin anlatım özellikleri 


"'Maden"' uzun filme yeni başlamış genç bir 


yönetmen için çok kişilikli denemeyecek ama temız bir sinema dili taşıyor. Özkan'ın oyuncu yönetimi Cüneyt Arkın dışındaki oyuncular için başarılı. 
Arkın ise bildiği gibi oynamakta direnmiş görünüyor. Arkın'ı uzun tuvaletli saçlarıyla militan bir maden işçisi olarak kabul edebilmek hayli zor oluyor. H. 
Soygazi, H. Ergün, M. 
Orhonsay ve özellikle de T. Akan, başarılı birer oyun çıkarıyorlar. 
İzzet Akay'ın rahat kamerası Özkan'ın anlatımına başlıca destek oluyor. 


"Maden'in kalabauk sahneleri, ocaktaki su baskınını gösteren finali olanaklar sünde iyi çekilmiş, iyi yönetilmiş sahneler. Öz kan, dosya dekorlardan da atmosfer yaratmak amacıyla belli ölçüde yararlanmış. Ama yöre- nin filme daha zengin görüntüler getirmesi pekala beklenebilirdi. 


Filmin genel çizgisi ve bildirisi dışında inandırıcı olamayan bazı sahnelere de değinmek istiyoruz. Filmin başında ölen işçinin evinde arkasından türkü söylenmesi gerçeklere bir hayli ters düşmekte, Yine Nurettin'in "bizim evimiz bembeyaz, aydınık o olmalı"'diyerek ani bir kararla evini beyaza boyamaya başlaması yoksul işçinin yaşam gerçekliğine aykırı ve hayalci bir sahne. Nurettin'in sigara kazanmak için halka attığı sahnelerdeki kızla bakışma bölümleri de iyi çekilmemiş, yapay bölümler, Keza hastanede işçi arkadaşlarının İlyas'a sözümona "geçmiş olsun" diyerek yatağının önünden geçmeleri ve İlyas'ın da onların selamını alışı hiç inandırıcı olmayan, can sız, kuru bir biçimde sirlemalaştırılmış. 

Sonuç olarak ''Maden"' yanlış bir "olumlu kahraman" idealizasyonu üzerine temellendirilmiş, sıcak ama zorlama bir aşk öyküsüyle desteklenmiş bir sinema yapıtı. Ama gerek işçi sınıfı için gösterdiği berrak olmayan mücadele anlayışı, gerekse Rusya konusundaki tutumu, filmi revizyonizmin işine yarar hale getiriyor. 


29. Berlin Film Şenliği başladı 


Berlin Film Şenliği 


Salı akşamı Belediye Başkanı 


Dietrich Strbbe tarafından açıldı. Şenliğin ilk akşamı 


Alman film yönetmeni 


Rainer Werner 


Fassbinder'in 


"Maria Braun'un Evliliği''adlı son filmi gösterildi. 


3 Mart'a 


kadar sürecek şenlikte 


20 ülkeden 36 


kısa ve uzun metrajlı film, altın ve gümüş ayı ödülleri 


için yarışacaklar. 


Şenliğin yarışma bölümü dışında, birçok sülkenin tanıtma filmleri, çocuk filmleri ve Rudolf Valentino'- nun sessiz filmleri toplu gösterilerle sunulacak. 


Berlin'de 
Şubat 


“resmi” 


yarışma filmlerinin yanısıra, 22 
1 Mart tarihleri arasında, ABD, Avrupa ve 


Üçüncü Dünya ülkelerinden politik bildirili ve avantgarde (öncü) filmlerin gösterileceği ve bir "'Uluslararası Genç Filin Forumu"'nun yapılacağı bildiriliyor. 


İsveç'te ilk kez bir uluslararası film şenliği düzenlendi 


GÖTEBORG(ÖZEL) 


İsveç'in ikinci büyük kenti olan Göteborg'da ilk kez bir uluslararası film şenliği düzenlendi. Aralarında Werner Herzog, Larry Cohen, Ronny Busks, Bill Douglas, 


Reinhard 


Hauffs, Philip Noyce gibi 


tanınmış yönet- 


menlerin yapıtlarının da bulunduğu yirmiye yakın film 


ve çok sayıda kısa film dört gün süren 


büyük ilgi gördü. 


Şenlik boyunca 


Göteborg Film Şenliği'nin Berlin, Cannes film şen- 


liklerinden ayrılan yanı belgesel nitelikte olmasıydı. 


katılan 


filmlerin daha çok 


Başarılı organizasyonuyla dikkati çeken dört günlük şenlik süresince "yapımcı" sorunu da tartışıldı. Gelecek yıl yapılacak olan ikinci şenlikte dünya film yapımcılarının belirli konularda kararlar da alabileceği sanılıyor. 


ölçü- ğ 


Çakmur asaleten atayıp görevden aldığı bir Genel Müdürü, aynı yere vekaleten atadı 


@Türk bürokrasi tarihinde Adem Çolak, alındığı göreve vekaleten atanan ilk Genel Müdür oldu 


ANKARA (THA) 
eşine ender rastlanan bir atama geçtiğimiz günler- 


Bürokrasi tarihinde 


de Türkiye'de gerçekleşti. 


Gençlik ve Spor 
Çakmur göreve 


ilk Genel Müdür oldu. 


Bakanı başladıktan 
Gençlik Sorunları Genel Müdürü Mehmet Sağlamtunç'u görevinden alarak yerine asaleten Adem Çolak'ı atamıştı, Bunun üzerine Sağlamtunç Danıştaya baş vurarak yürütmenin durdurulması için karar çıkartınca, Çakmur güç durumda kalmıştı. Daha sonra Müsteşar Orhan Çaplı danıştay kararına uy ‘rak Adem Çolak'ı görevinden alıp yerine tekrar Sağlamtunç 'u getirmişti. Bunun üzerine Adem Çolak durumu hakkında Çaplı'ya başvurunca işler karışmıştı. 
Ancak Çaplı bu işin içinden çıkmayı da başarmış ve Sağlamtunç'u iki ay süre ile Doğu'ya tesis sayımı için yollamıştı. Sağlamtunç da bu göreve gitmeyerek ve rapor alarak Bakanlıktan ayrıldı. Bunu değerlendiren Çaplı bu kez de Adem Çolak'ı görevinden bir süre önce aldığı Gençlik sorunları Genel Müdürlüğüne vekaleten atadı, Böylece Türk Bürokrasi tarihde Adem Çolak, alındığı göreve vekaleten atanan 


Yüksel sonra 


Balıkesir” de atletizm, basketbol, eskrim, masa tenisinde açılan spor okullarına 1000 kişi kayıt 


yaptırdı 


BALIKESİR (ÖZEL) 

Balıkesir'de atletizm basketbol, eskrim, masa tenisi branşlarında açılan spor okullarında şimdiye kadar 1000'in üzerinde minik ve genç kayıt yap tirdi, 

Balıkesir Beden Terbiyesi Bölge Müdürü İb rahim Fazlıoğulları konu ile ilgili olarak şu açıkla mayı yaptı 

"Spor okullarına halkımızın gösterdiği bu büyük ilgi çok sevindirici bir durum. Yarının güvenilir bireylerini yetiştir- 


mek için halkımızın Böl ge Müdürlüğüne yardımcı olacaklarına inanıyorum Bu okullara şimdiye kadar 1000'in üzerinde minik ve genç sporcunun müracaat etmeleri ayrı bir gurur kaynağımızı oluşturuyor. 

İlki yaz aylarında yapılan ve olumlu sonuçlar veren spor okulları uygulamasının. bundan böyle diğer spor' branşlarına da kaydırılması için çalışa cağız. Ayrıca sporte - rinden tüm sporcuların yararlanmasını da sağla yacağı..' 


Gençlik ve Spor Bakanı Çakmur'un kıyı. 


mına adam dayanmıyor. 


GAZİANTEP (ÖZEL) Gaziantep Beden Terbiyesine bağlı spor tesislerine yıtlı bulunan jimnastikçiler yetkililerin sorunlarıyla ilgilenmediğinden şikayetçiler, Kendileriyle görüştügümüz antrenör Hasan Yıldız ve yardımcısı Hanefi Aydın bize şu açıklamalarda bulundular: "Şu anda jimnastik bölümüne kayıtlı 50 arkadaşımız var. Hemen hemen hepimiz gündüz leri işçilik yapıyoruz. 
Çoğumuz dokuma tezgahlarında çalışıyoruz. 
. Boş zamanlarımızda kah- 


Uzmanlar, Split Akdeniz Oyunlan için yapılacak tesislerle ilgili olarak Tito'ya bilgi 


verirken. 


ür 
VE. 


Oyunların en canlı faaliyetlerine bu stadyum sahne olacak, 


Yüzme yarışlarının yapılacağı havuz. 


—GAZETELER— 


AVRUPA SPOR 
KONSEYİNDE 
TÜRKİYE” Yİ 
"iyi bir spor seyircisinden başka bir şey değilim” 
diyen Kılcı temsi! edecek 


ANKARA (THA) 
Fransa'nın Strasburg kentinde 26 Şubatta başlayacak Avrupa Spor Konseyi Toplantısına Türkiye'yi Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Nuri Kılcı ile Fransızca öğretmeni olan Can Sıpal temsil edecek. 


Bu önemli toplantıya "Ben sadece iyi bir spor seyircisiyim"' diyen Nuri Kılcı ile Fransızca öğretmeni Can Sıpal'ın gönderilmesi tepkilere yol açtı. 


Yetkililer ise I'urkiye de spor sorunlarını genel- de bilen kişiler varken ilgisiz iki yetkilinin Strasburg'a (o gönderilmesinin turistik bir geziden öteye gidemeyeceğini o savunuyorlar. Ayrıca bu ikili- nin ancak sürekli hatalar yapan bir bakanlığın temsil edilebileceği söylentileri de yaygınlaştı. 


Strasburg'ta ülkelerin sorunları görüşülecek ve spor konuları tartışılacak. 


© GAZİANTEP'TE 


JIMNASTİKÇİLER TESİSLERDEN YETERİNCE 


ve köşelerinde oturacağımıza sporla uğraşmak istiyoruz. Patronla kavga etmek pahasına buraya geliyoruz, fakat burada da gereken ilgiyi göremiyoruz. 

Jimnastik bölümü alet- li olmasına rağmen gördüğünüzggibi, hiç bir aletimiz yok, Bu durumda jimnastik yapmanın imkanı kalmıyor. 

Başımızda bizi tıracak bilgili antrenörlerin bulunmasını istiyoruz. Ben burada hiç bir ücret almadan çalıştırıcılık yapıyorum fakat başımızda daha bil- 


çalış- 


Oyunların 


YARARLANAMIYOR 


gili bir antrenörün bulunması daha yararlı olur. 

Bir yere müsabakaya gittiğimiz ozaman bütün masrafları kendimiz karşılıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olunmasını istiyoruz. 

Bir de buradan jimnastiği O kaldıracaklarını söylüyorlar. Bu durumda hepimiz yine kahve köşelerinde (o sürünmeye başlayacağız. 

Jimnastik bölümünün kaldısılınaınasını ve sorunlarımızla ilgilenilmesi için yetkilileri uyarıyo-YUZ. 


Split, Akdeniz ülkelerinin birliğine ve dostluğuna 


hizmet edecek 


© Yugoslav hali, tüm sporcuları dostça misafir etmek istiyor 


İSTANBUL 
AYKUT TANKUTER 


Bu yılın Eylül ayında Split'te yapılacak 8, Akdeniz Oyunlarının hazırlıklarının sürdüğü bildiriliyor. 150 milyar dinar harcanacak oyunlara 
4000 civarında sporcunun da katılacağı bekleniyor. Split merkez olmak üzere Makarso, Zador, Hwar Adası, Trogir Sinj, Sibenik kentlerin- de de çeşitli karşılaşmalar yapılacak. Tüm bunların yanı sıra Split 1979'un Arjantin 1978'e benzemeyeceğini savunanlar çoğunlukta.. General Videla'nın ülkesindeki karşılaşmalar ile 


Mareşal Tito'nun ülkesindeki karşılaşmaların değişik amaçları olduğunu söylemek yanlış 


olmayabilir. Akdeniz Oyunlarının gerçek amacını Yugoslav Başkonsolosluğu yetkilileri şöyle açıkladılar. "ülkemizde yapılcak spor karşılaş; maları her şeyden önce uluslararası dostluğa kardeşlik ve barışa hizmet etmelidir, Yugoslav halkı ülkemize gelen tüm sporcuları ırkları, dinleri diller ne olursa olsun, dostça misafir edecek" 

Ayrca Konsolosluk yetkilileri, "Bizde her şeyden önce olumlu bir insan yetiştirme çabası vardır. Spor kulüpleri 


sporcula okumaya teş-Vk «den İlkelere bağlıdır- 


lar. İlk olarak iyi bir insan, sonra sporcu..' 
şeklinde ,Sporcuların hangi amaçla yetiştirildiğini de sözlerinde yer verdiler. 


(Baştarafı 1. savfada) komandoların, o yapılan takip sonucu iki tabanca, çok sayıda mermi ve çeşitli yayınlarla yakalandıkları bildirildi. 


İSTANBUL'DA 

Akıncılar Derneği eski başkanı ve Fatih Akıncılar Derneği Başkanı Metin Yüksel dün Fatih, Camii avlusunda bir kişi tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Metin Yüksel,dün Cuma namazını kıldıktan sonra Fatih Camiinden ayrılırken biri silahlı 4 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Metin Yüksel'in vücudunun muhtelif yerlerine 10 kurşun sıktılar. 
Yaralı olay yerinde öldü. 
Görgü tanıkları, saldırganların başını Nevşehir Öğrenci Yurdu eski öğrenci başkanı Ali isimli komandonun çektiğini ve saldırıdan sonra Nevşehir Öğrenci Yurduna kaçtığını belirttiler, 


© Şirinevler'de, Bakır köy MHP İkinci Başkan, dükkanına bir arabadan açılan ateş sonucu, başından ağır yaralandı. 
Dükkanının önünde bulunan Asaf Durmuş adındaki genç de aldığı yaralar sonucu olay yerinde öldü. 

© Aksaray Seyit Efendi Sokak Dirim Kıraathanesi önünde yol kesen faistler, Kıbrıs uyruklu ktisadi Ticari İlimler Akademisi öğrencisi Sadık Cemil'i öldürdüler, Ünal Özoğlu adındaki öğrenciyi de silah zoruy- 


la kaçırdılar, Saldırganların dört kişi olduğu bildirildi 


Kadıköy Fikirtepe'de bulunan Atatürk Eğitim Enstitüsü giriş kapısına dün sabah patlayıcı madgeler konuldu. Giriş ka- 

151 önünde meydana gelen 5 ayrı patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. 
@ Dün gece saaı 21.00 
sıralarında Beşiktaş Ortabahçe caddesinde kimliği belirlenemeyen kişilerin bir gruba açtıkları ateş sonucu iki kisi varalandı 

BANDIRMA'DA 

Bandırma'da (o İsmail Aslan adındaki birişada-. 
mının özel otomobili benzin dökülerek vakıldı 


17.00 HABERLER 


YARIŞMASI 


yınlanacak. 
20.30 HABERLER 


Karapars. 


aramaya başlarlar. 


(Türkiye Finali) Eurovision Şarkı 


23.55 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

09.20 Çocuk Saati 

10.01 Arkası Yarın 

10.30 Hafta Sonu 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

15.45 Silahlı Kuvvetler Saati 

16.05 Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu 


TRT2 


08.00 Açılış 
08.02 Gün Başlıyor 09.00 Türküler Geçidi 09.20 Gönül Telimizi Titretenler 
10.10 Türk Hafif Müziği 11.00 Bilim, Kurgu ve Müzi 
11.5U iurküler 
11.45 Küçük Konser 12.45 Türküler 
(Necla Akben) 
13.00 HABERLER 
13.30 Halk Ozanları Bölge Sanatçıları 
14.00 öğretmenler Odası 


TRT3 


07.00 Açılış 
07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Merhaba 

10.00 Müzik Stüdyosu 11.00 öğleye Doğru 12.00 Sizin İçin Sectiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ Bisin- Yayın A $ 


adba sahibi 


FERIT İLSEVER 


TELEVİZYON 


17.03 TATLI BELA (Sevgi Uğruna) Dizinin II. bölümü yayınlanıyor. 
17.30 FLIPPER (Cankurtaran) 

18.00 AVRUPA SALON ATLETİZM 


Avrupa Şampiyonası Viyana'dan naklen ya- 


21.15 BEŞ DAKİKA (Alıcı ve'Satıcılar) 

Dizinin bu bölümünde alıcıların ve satıcıların birbirlerinden yakınmaları konu ediliyor. Oynayanlar: Metin Çoşkun, Savaş Yurttaş. Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Ayhan 


21.20 YERLİ DİZİ (Zeytinler Altında) 

Dizi filmin 3. bölümü yayınlanacak. Bu bölüm- de zeytin toplama işinde çalışan köylüler, ağalar tarafından sömürülmemek için yeni yollar 


22.00 EUROVISION ŞARKI YARIŞMASI 


Yarışması'nın finali İstanbul'dan naklen yayınlanacak. 


KAHRAMANMARAŞ' 
DA 


Kahramanmaraş'da bir iplik fabrikasına Serhus köyünden işçi getiren servis aracına, Karaziyaret mevkiinde kimliği belirlenemeyen peş kişi tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ahmet Aksoy adındaki işçi öldü, beş işçi de yaralandı 


İZMİR'DE 

TSİP İl Merkezi, de mir çubuklu ve sopalı altı kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Olay sırasında parti binasında bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. 


ANKARA'DA 
Ankara 50. Yıl Lisesinden dün saat 13.00 
sıralarında dağılmakta olan öğrencilere bir grup İGD'linin saldırması üzerine çıkan çatışmada bir kişi tabanca ile vurularak öldü ü, Vurulan kişinin isminin Serdar Özgerçi olduğu ve okulla ilişkisi bulunmadığı öğ renildi. 
© Anayasa Mahkemesine bundan bir süre önce bomba atan üç faşist yakalandı. Bu konuda Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldır ganlardan birisinin tskenderun Beien Bucağı Ülkücü Gençlik Derneği Başkanı olduğu ve bu binaya atılan bombanın İskenderun'da imal edildiği belirtildi. 
ADANA'DA 
«Kanal Köprüsü semtinde önceki gece saat 23.30 sıralarında Eyüp İn adlı bir su tesisatçısı fahanca ile öldürüldü. 
© Kadırı Ilçesine bağlı Alibeyli Köyü yakının- da çalılıklar arasında bir erkek cesedi, Osmaniye' nin Kızıldere Köyü Hayvalıkaya mevkiinde de bir kadin cesedi hulundu MERSIN “DE 
Mersin'de 16 Şubat günü evinden işine giderken silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Sabahattin 


Uyanık tedavi edilmekte, 


olduğu hastanede öldü, 

Bursa'da 25 Kasım 1978'de Doğan Bey kahvesini kurşunlayan ve 5 
kişiyi yaralayan üç komando Mersin'de yakalandı. 


17.02 Dilek Kutusu 17.50 Hafif Müzik 
19.00 HABERLER 
21.15 Konuşa Konuşa 20.35 Fasıl 

21.00 Kısa Haberler 21.02 Türk Hafif Müziği 21.30 Dinleyici İstekleri 22.02 Hafif Müzik 
23.00 HABERLER 
23.10 Cumartesiden Pazara 00.55 Kısa Haberler 01.00-05.00 Gece Yarısı 


14.35 Türküler 
15.00 Dilden Dile 
15.50 Türküler Geçidi 16.20 Arkası Yarın 17.30 Yurttan Sesler 18.00 Beş Çizgiden 18.45 Türküler 
19.00 HABERLER 
19.45 Beraber Şarkılar 20.15 Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu 
20.30 Haftanın Ülkesi 21.50 Erkekler Faslı 23.00 Caz Sevenler İçin 23.30 HABERLER 
23.55 Kapanıs 


13.00 Müzik Köşesi 15.00 Günün Konseri 16.00 Anıların Müziği 18.00 Gençler İçin 

20.00 Dünden Bugünden 22.00 Gecenin Getirdikieri 23.00 Cumartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 091.00 Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü MEHMETI ATABERK 


Bakarlar Kurulu 


(Bastarafı 1. Sayfada) 


Grubunun bugün, AP, 
MHP ve MSP gruplarının yarın o toplanarak bu 


konuda karar alacakları bildiriliyor. 


Bakanlar Kurulu 
TBMM'de yaptığı toplan- A tıda, iki aydır 13 ilde devam eden sıkıyönetimin, 26 Şubat Pazartesi gününden itibaren iki ay daha uzatılmasını kararlaştırdı. Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken yapılan açıklamada, bu konudaki teskere- nin Meclis Başkanlığına sunulduğu bildirildi. 
SIKIYÖNETİM YARIN 

TBMM'DE 

GÖRÜŞÜLECEK 

Sıkıyönetimin iki ay daha uzatılması konusundaki Bakanlar Kurulu önerisi , o TBMM'nin yarın sâat 14.00'de yapılacak birleşik toplantısında görüsüilecek 

Sıkıyönetimin  uzatıiması önerisini görüşmek üzere CHP Ortak Grubu bugün toplanacak. Ar, MSP ve MHP Gruplarının ise varın toplanarak bu konuda bir karar alacakları bildirildi. 


CHP ve 
MSP gruplarının sıkıyönetimin uzatılması yö- 


nünde karar almaları bekleniyor, AP ve MHP'nin ise sikiyönetimin uzatılmasına karş cıkacakları bildirildi. AP Genel İdare Kurulu Ortak Gruba sıkıyönetime karşı çıkılmasını tavsiye etmeyi kararlaştırmıştı. 3 
Cumhur başkanı başkanlığında yapılan toplantıya Başbakan Bülent 


Ecevit, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Başbakan Yardımcıları, Kurul üyesi bakanlar, Kuvvet Komutanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri 


Oramiral Akif Akdoğanlar katıldi. Toplantıda sıkıyönetimin  uzatılmasının yanısıra; İran, Irak, Türkiye sınırının İran Bölümünde Moskova'ya yakın grupların başlattığı kargaşalık, Türkiye- Yu- 


nanistan anlaşmazlığı, 

Kıbrıs sorunundaki 

gelişmeler ele alındı. 
AÇIKLAMA 


Milli Güvenlik Kurulu Genel  Sekreterliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“Milh Guvenlik Kurulu, sıkıyönetimin Anayasaya ve yasaya tam uygunluk içinde ve kesin tarafsızlıkla işlediği, halkın sıkıyönetime her bakımdan destek ve yardımcı olmasının da bunu kanıtladığı görüşündedir. 

ECEVİT 

Öte yandan Demirel' 
in sıkıyönetimin kaldırılması konusundaki parti tutumunu açıklamak için Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektup konusundaki sorulara Ecevit, "cevap vermeye bile ge- 


rek görmüyorum" cevabını verdi. 
Sekiz komando 


(Baştarafı 1. Sayfada) komandoların duruşması dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapıldı. 

Savcı, sanıklar hakkında "planlı olarak adam öldürmek ve yaralamak" 


suçlarından idam cezası istedi. 
Duruşma Eskisehir 


Cezaevinde bulunan Miktad Sen'in setirilmesi ve tanıkların dinlenmesi içn baska bir siina ertelendi 

DİĞER DAVALAR 

11 Ocak 1979 tarihinde Avcılar'da "İşçiler Köylüler" başlıklı bildirileri dağıtırken silahla yakalanan Sadık İlik, dün çıkarıldığı (o Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde 
15 ay 25 gün hapis, 625 
lira para cezasına çarptı rıldı. 


AYDINLIK 
YAYINLARI 


DOĞU PERİNÇEK 


Doğru 


Eylem 
Nedir? 
Genel ei TÜK VA 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(Bastarafı 1. sayfada) 


let Federasyonu Başkanı Cemil Ergen, Hentbol Federasyonu Başkanı Yaşar Sevim ve Güreş Federasyonu Başkanı Profesör Zeki Avralıoğlu'nun da önümüzdeki günlerde istifa edecekleri bildirildi. 
Avralıoğlu'nun bir daha bu görevi kabul etmemek üzere görevden ayrılacağı belirtiliyor. 

Diğer bazı federasyon başkanlarının ise istifayı düşünmelerine rağmen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde maaşlı memur olduklarından yapılan baskıları göğüsleyemeyerek bu görevlerini sürdürmeyi kabul ettikleri bildirildi. 

Öte yandan CHP'li parlamenterler de Yüksel Çakmur'un tutumuna şiddetle karşı çıktılar. 

Konya Milletvekili Hüseyin Kaleli: "Bakan Çakmur davranış ve tutumları ile parti programının dışına çıkmış, halka malolmuş, gerçek özlemi çekilen bir bürokrat olan Fikret Ünlü'yü gözünü kırpmadan görevden almıştır"' dedi. 

Kaleli sözlerine şöyle devam etti: 

"Bakan gerçek suçlu arıyorsa bu kendisi ve müsteşarıdır. Bir genel müdürün görevinden alınmasından sonra 7 -8 Federasyon başkanı ve koskoca Spor Akademisinin başkanı görevinden istifa ediyor. Bu büyük bir olaydır. Bu Genel Müdürün tutarlı ve Türk sporuna hizmet ettiğinin kanıtıdır. Bizim partimizin politikasını MC kalıntısı bir müsteşar çizemez." 

Burdur Senatörü Ekrem Kabay, "Basını suçlamak ve temize çıkmak akılcı insanların işi değildir. Asıl suçluları herkes biliyor. Bir ülkede 7 Federasyon Başkanı görevden çekiliyorsa sporcular yarışmalara katılmak istemiyorsa, bunun nedenini Sayın Bakan açıklamak zorundadır" şeklinde konuştu. 

Ankara Milletvekili 
Ali Canpolat ise, "ünlü görevden gidebilir. Ancak mücadele bitmez. Bu olay halka dönük politikası ile kendisini herkese kabul ettiren ünlü'yü 


daha da büyütecektir, Çakmur'un O sevaplarını günaha dönüştürmeye 


başlaması üzücüdür" şeklinde konuştu. 


Bakkallarda... 


(Bastarafı 1. Sayfada) meyiniz" yazılı kağıtlar astılar. 

birkaç yıldan beri sadece saatlerce beklenen kuyrukların sonunda elde edilebilen filtreli sigaranın yanı sıra özellikle dar gelirli yurttaşların içtikleri Bafra, Birinci, Gelincik sigaraları da bakkal raflarından yoklar listesine aktarıldı. 

Bunun yanı sıra Ankara Bayiler ve Bakkallar Derneği yetkilileri yaptıkları açıklamalar- da, iki ay önce üyeleri- ne günde toplam 24 tona yakın sigara verilirken, bugün bu rakkamın dörtte birine düşüldüğü belirtildi. Ayrıca son günlerde piyasaya çok miktarda sürülen Kıbrıs sigarasının küflü çıkması nedeniyle birçok bayi zor durumda kaldı. 


IG 
AP'li... 
(Baştarafı 1, Sayfada) 

CHP'nin beyaz güvencinlerine karşılık kara kargalar uçuracaklarını söylediler. 

AP İzmir İl Başkanı Yorgancıoğlu'nun verdiği bilgiye göre yürüyüşe 
106 AP'li Belediye Baş- 


kanı katılıyo:. 
ir ali a N 


Perinçek... 


(Bastarafı 1. Sayfada) 


görüşlere yer verdi: 

"Özgürlüklere yönelen bu tür uygulamalar meydanın Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerine ve faşist cinayet şebekelerine açılmasından başka hiç bir işe yaramaz. 

"Hükümeti yurdumuz- da birliği özgürlüğü ve barışı sağlamak için Sovyetler Birliği'nin yıkıcı faaliyetlerini ve MHP' nin başını çektiği terör ve cinayetlere karşı mücadele etmeye çağırıyoruz," 

Öte yandan TİKP 
Çankaya İlçe Başkanı Ahmet Aslan da yaptığı açıklamada OHP Genel Merkezine bomba atılmasını kınadı. 


ANKARA BUROSL 


t 
Meru tiyet Cad 32/5, 


Veli Can Oduncu kaçtıktan... 


(Baştarafı 1. sayfada) Zeytinburnu'nda Erol Doğan'ı öldürmek, Fatih' te kuyumcu dükkanı soymak, çeşitli zamanlarda üç kişiyi yaralamak, Zeytinburnu'nda bir kıraathaneyi kurşunlamak ve Niğde Öğrenci Yurduna silahlı baskın yapmaktan, dolayı Bayrampaşa Cezaevinde yattığı sırada 2 
Kasım 1978 tarihinde 12 
ülkücü arkadaşı ile birlikte kaçan Oduncu'nun kaçtıktan sonra toplam altı kişiyi öldürdüğü belirlendi. o Veli , Oduncu kaçtıktan ~ iki gün sonra her yerde aranırken yoldan adam kaçırarak da cinayet işledi. _ MHP Eyüp İlçe teşkilatının örgütlediği kaçış olayından sonra Hüseyin Çelik adlı MHP'liden silah temin eden Oduncu cinayetler serisine başladı. 

SİLİVRİKAPI MEZARLIĞINDA 
NUMAN KAYGISIZ'IN ÖLDÜRÜLMESİ 

Veli Oduncu kaçüuktan iki gün sonra işlediği cinayeti şöyle anlattı: 

'İDMMA öğrencisi Yunanistan göçmeni Rafet Karanlık, Hüseyin Sütiçer ile birlikte beni de yanına alarak Renault marka otomobille gezmeye çıktık. Zeytinburnu'nda bir lokale gitmemizi söyledim. Burada Türkistanlı arkadaşım Erkin'i de yanımıza aldık. 
Silivrikapı'dan Fındıkza- de'ye giderken Adana Bitlis yurtları arasında 
25 yaşlarında bir şahıs 
gördük. Bu Numan Kaygısız'mış. Erkin'le ben arabadan inip tabancalarınızı çekerek solcu Numan Kaygusuz'u otomobile bindirdik. Ben kendisini hiç tanımıyordum. Topkapı'ya çıktık. 
Numan'ı daha sonra Silivrikapı Mezarlığına soktuk. Üstünde parka vardı. 
Boyu uzundu ve beyaz tenli idi. Numan'ın ko- 


Köy-Koop... 


(Baştarafı 1, Sayfada, bir konuşma yapan Köy-Koop Ankara Birliği Başkanı Şevki Akıncı,Nedim Tarhan Grubunu kastederek, "Doğu Berlin'de oturan İsmail Bilen'den emir alanlar Köy - Koop' u ele geçiremeyecekler, yönetemeyecekler"' dedi. 


Şevki Akıncı ayakları Türkiye toprağına basmayanların Köy - Koop'u 


ele geçirmeye güçlerinin yetmeyeceğini de sözlerine ekledi. 

Yemekte kısa bir konuşma yapan Mahmut Türkmenoğlu ise bir birlik başkanının kendisine yönelttiği sözler üzerine yemek salonunu terketti. 


İLBÂŞ'INAÇIKLAMISI 


Köy - Koop Genel Başkanı Hadi İlbaş dün yaptığı açıklamada Köy-Koop'a saygı duymayanlar, Köy - Koop'u kişisel çıkarları için araç olarak görenleri hatalarını tutarsızlıklarını belgelerle gözler önüne serecekletini belirtti. 

TARHAN VE 
TÜRKMENOĞLU 
Daha önce seçimlere 

ayrı ayrı girecekleri belirtilen Nedim Tarhan ve Türkmenoğlu Grubunun Hadi İlbaş grubuna karşı» birleştikleri öğrenildi. 

ALTUN İLRAŞ'I 

DESTEKLİYOR 

Köy - Koop eski genel Başkanı ve CHP Samsun Milletvekili Ahmet Altun'un genel başkanlıga aday olmayacağı, ancak ilerde kurulacak olan “Ulusal Birlik" örgütünün yönetim kuruluna aday olacağı öğrenildi. İçkobirlik Genel Başkanı ve Köy - Koop Genel Başkan Yardımcısı Aslan Eyce'nin de Köy- 


Koop Genel Yönetim Kuruluna aday olmayacağı, Ahmet Altun'la 


birlikte Ulusal Birlik örgütünün yönetim kuruluna gireceği belirtiliyor. 

Genel Kurulda yönetim kurulu için 13, Denetleme Kurulu için 3, Hakem kurulu için, 3, ilerde kurulacak olan “Ulusal Birlik" örgütü için 5 temsilci seçilecek. 

Genel Başkanlık için ise 2 aday var. Halen Ge- 


nel Başkanlık görevini yürüten Hadi İlbaş ve Nedim Tarhan - Mah- 


mut Türkmenoğlu ikilisinin henüz belli olmayan adayı. Genel Kurul sonunda yapılacak olan seçimleri Hadi İlbaş grubunun kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor. 


ALMANYA 


Kazılan, Tel: 25 38 69 
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YURTDIŞI BUROLARI 


luna girdim. Erkin de arkaya gecti, kendisini büyük bır mezarın yanına gölürdük, Hiç bir şey söylemiyordu. Burası kapıdan 6 metre kadar uzaktla idi. Ben tabancamla Numan'ın başına 1-2 karış uzaklıktan iki el ateş eltim, Erkin de araba- ya doğru giderken ateş elli ama nereye ateş etti bilmem" 

AVŞAR GöSTERİYOR 
ODUNCU 
ÖLDÜRÜYOR 

Küçükçekmece'de buluşan dörtlü grup bir gece dolaşırken gülerek gezmekte olan bir grupla karşlaşırlar. Oduncu Kurban Bayramında meydana gelen olayın sonrasını şöyle anlatıyor: 

“Şerafettin Avşar bize grubu göstererek 'bunlar solcu' dedi. Biz de hızlı hızı yürümeye başladık. Vedat Kasımlar ön- den gidiyordu, İki eli beyaz pardesüsünün ceplerinde idi. Ben tabancamı çıkardım, çünkü sakallı bir genç Vedat'ın arkasına doğru elini uzatarak ona vurmak istedi. Tabancamı adının Serdar Taner olduğunu öğrendigim gence yönelterek 5-6 el ateş ettim, Delikanlı yere yıkıldı, Gülcan ve Avşar da sonradan ateş ettiler, Ben daha sonra topluluğa doğru gelişi güzel ateş ettim. Bu olayda Yusuf Işık adlı şahıs da yaralanmıştı." 13 Kasım tarihinde işlenen bu cinayetten sonra Küçükçekmece'de bir cinayet daha işlenir. 

SADETTİN KAZAN 

ÖLDÜRÜLÜYOR 

Serdar Taner'in öldürülmesinden bir gün sonra aynı grup tekrar Cennet Mahallesine giderler. Ve burada Sadettin Kazan adı genç öldürülür. Oduncu bu olayı şöyle anlattı: "Yukarı doğru çıkarken önümüzden geçen beş kişiyi bize gösteren Avşar 'bunlar solcu' dedi. 
Biz "hoca" dediğimiz Avşar'ın bu sözü üzerine bu şahısları izledik, Bir kahveye girdiler, onları bekledik. Beş kişi çıkıp binanın bodrum katına girdiler, biraz sonra da adını sonradan öğrendigim Sadettin Kazan oradan çıkıp yürümüye başladı. Ben onu izliyordum. 
Hissetmiş olacak ki adımlarını. .sıklaştırdı, İlerde bir araba bekliyordu. Ben tabancamı çekip, 6-7 el ateş ettim. Önce kurşun sırtına değince yere düştü, sonra kalkıp kaçma- ya başladı. "Beni hastaneye götürün" diye otomobilde olanlarr doğru bağırıyordu. Ben daha birkaç el ateş ettim, yere yıkıldı, o zaman diğer arkadaşlarım da ateş ettiler, kaçıp Avşar'ın evine geldik." 

DAVADAN DÖNEN 

GÜNEŞ 
ÖLDÜRÜLÜYOR 


4 Aralık günü Güneşli ` 


köyü yakınlarında Türkistan göçmeni Abdurrahman Güneş adlı bir genç öldürülür, Sağ basın olaya geniş şekilde yer verir, Ancak Oduncu yakalandıktan sonra Güneş'i de kendilerinin öldürdüğünü itiraf etti. 

Kaçırdıkları bir taksi- ye bindirdikleri Abdurrahman Güneş'i Vedat Kasımlar'dan aldığı talimat üzerine Hüseyin Karlıdağ, Erkin ve Kamil Oruç ile birlikte öldüren Oduncu, Güneş'i Baki Gülcan'ı ihbar ettiği için öldürdüklerini söyledi. 

25 Aralık tarihinde 
Erkin adlı arkadaşı ile birlikte Numan İnci ve Sedat Kurban adlı iki kişiyi öldüren Cduncu bu kişilerin Erkin tarafından kendisine solcu olarak tanıtıldığını söyledi, Oduncu bu nedenle daha sonra Erkin ile tartıştığını da açıkladı. 


VELİ CAN ODUNCU 
VE 10 ARKADAŞI SIKIYÖNETİMCE 

TUTUKLANDI' 

2 Şubat 197Y tarıhın- 

- de bir operasyon sonucu yakalanan ` Veli Can Oduncu ve 10 arkadaşı İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesince tutuklandı. Kasten adam öldürmek, adam öldürmeye tesebbüs, yaralama, gasp,. silah bulundurmak suçlarından tutuklanan Veli Can Oduncu, Hüseyin Karlıdağ, ömer Bilgen, Adnan Kavaoğlu, Yılmaz Çınar, Tayfun Yılmaz'ın yanı sıra Kamil Oruç, Erkan Akın, Mah». 
mut Ahmet Akbay ve soyadları belirlenemiyen Settar ile Bedri adındaki kişiler hakkında gıyabi 

tutuklama kararı verildi, 


FRANSA BELÇİKA 
188, rue 

İl rue Jean Josaphat 

de Beauvais 1030 Bruxelles 

75005 Paris T2l1:00322 

let: 03 34602 =215 4060 


24 Subat 1979 
Sivas MHP Gençlik Kolu ... 


Sovyetler'in... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


sınır ihlallerine karşı bir ihtar harekatı başlatan Çin'in Güney Doğu Asya'da baskı politikası uyguladığını iddia etti. Ustinov, "Pekin'le NATO arasında bir ortaklık ku- 


rulması halinde" silahlanmayı hızlandıracaklarını ifade etti 

Öte yandan Doğu Almanya'daki bir gösteride konuşma yapan Sovyetler Birligi ordu 


kuvvetleri komutan yardımcısı General Grigori Yaşkin Varşova paktı- nın Doğu bloku ülkelerini korumaya hazır ol duğunu söyledi. ` 

Bu arada KGB Baş kanı Yuri Andropov da bir açıklama yaparak, Çin'in Vietnam'a karşı yürüttüğü harekatı durdurması gerektiğini ileri sürdü, Andropov bir de tehdit savurarak, Çin' in, harekatı durdurmada çok geç kalmamasını istedi. 


ZERİ İ POPÜLİT'İN 


İDDİASI: 
"MAO ZEDUNG'UN 
SOSYAL 
EMPERY ALİST 
ÇİZGİSİNİN BİR 
DEVAMI" 
TASS Ajansı bültenlerinde, Arnavutluk Emek Partisi yayın organı Zeri i Popülit'in yayınladığı bir yazıya yer verdi. Zeri i Popü- 


lit, Çin'in Vietnam'a kar şı yürüttüğü ihtar harekatının, Mao Zedung tarafından başlatılan ve bugün de Deng Siaoping ve Hua Guo-feng tarafından sürdürülen “sosyal-emperyalist"' çiz ginin bir devamı olduğunu iddia edivor 


Rus uçak... 

(Baştarafı 1. sayfada) savaş gemilerinin geçişini düzenleyen 1936 tarihli dontrö sözleşmesi uçak gemilerinin boğazlardan geçişini kesinlikle yasaklamıştı. Ancak Sovyetler Birliği gerek Minsk'i, gerekse 1977 yazında Bogazlardan geçen KİEV'i üzerinde uçak inişine elverişli güverte bulunan Kruvazör olarak  niteleyerek geçiriyor. 

Türkiye hükümeti de Sovyetler'in bu talebine karşı hoşgörülü davranıyor. 

MİNSK'in Boğazlardan geçtikten sonra Akdeniz'de kalmayarak Hint Okyanusuna geçe-Sİ ileri sürülüyor, MİNSK'i Rusya'nın Pasifik Donanmasına katılacağı ve orada görev yapacağı bildirildi, MİNSK'in Boğazlardan geçisinin Çin -Hindindeki olaylarla ilgili olduğu belirtiliyor. 


Gazete... 
(Bastarafı 1. Sayfada) 


bat) 10.000 Tl/ton, okul kitap kağıdı 10.000 
Tl/ton, üçüncü hamur kagıt 18.000 Ti/ton. 
Gazete ve dergilere tahsis edilecek kağıt miktarı hesaplanırken fiili sa- 


tış, iade oranı ve bir adet, 


için gerekli kağıdın ağırlığı esas alınacak. Sayfa adedi, yüzölçümü, tirajı ve fiili satış miktarı Basın İlan Kurumu bültenlerinde yer alan gazetelerin günlük fiili satışları esas alınarak ve her gazete 4 sayfa yayınlananlar 
28 gram, altı sayfa yayınlananlar 42 gram, 8 sayfa yayınlananlar 56 gram, 
10 sayfa yayınlananlar 
70 gram, 12 ve daha fazla 
sayfa yayınlananlar 84 
gram hesap edilerek bulunacak miktarlara yukarı- daki indirimli fiyatlar uygulanacak, 


Indirimsiz ` gazete kagıdı fiyatise yerli veya ithal 
17 bin TI olarak saptanıyor. 


AP'den... 


(Bastarafı 1. Sayfada) riada Çakıroğlu'nun partilerine katılmasından memnunluk duyduğunu söyleyerek, "Memleketin selamete çıkması, feraha kavuşması yolunda hükümetin gitmesinin önemli bir adım haline geldiğini söyledi. Türkeş konuşmasında "Meclis içinden birden çok yeni iktidar alternatifi çıkabileceği- 
"ileri sürdü. 


3 VİETNAM KENTİ 
DAHA DÜŞTÜ 


Güvenilir o kaynaklar, 

Çin birliklerinin Kuzey 

Vietnam'daki3 kenti daha 

_ düşürdüğünü 

Dünkü çarpışmalarda düşen Vietnam kentleri 

şunlar: Cau Bang, Mong Uai ve Lai Cau 


Öte yandan Çin uçakları, Vietnam'ın Haipong Limanındaki Sovyet üslerini bombaladılar. 
üslerde, Sovyet savaş gemilerinin limana çıkarttığı radar ve füze donatım malzemesi bulunuyordu. 


Amerika Sayunma Bakanlığı tarafından dün yapılan bir açıklamada, üç Sovyet savaş gemi 


sinin daha Japon denizin- , 


den ayrılarak Güney Çin 


denizine yöneldi. Amerikan Savunma Bakanlığı sözcüsü Tom Ross, 


bu üç geminin bir kruvazör, bir fırkateyn ve bir yakıt ikmal gemisin- den oluştuğunu söyledi 


ÇİN 
YENİ ZIRHLI 
BİRLİKLER 


GÖNDERDİ 


Türk Haberler Ajansı- nın Bangkok'daki askeyj kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam'a yeni zırhlı birlikler gönderdi. Aynı kaynaklar, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Viet-Ham'daki bölgesel baskentlerden Lang Son'a yöneldiğini bildiriyorlar. Kentin kuşatılmaya başlandığı gelen haberler «rasında, 


ABD MALİYE BAKANI PEKİN'E CARTER'İN 
BİR MESAJINI 
GÖTÜRDÜ 

Washington'daki resmi kaynaklardan alınan bilgilere göre, dün Pekin" e giden ABD Maliye Bakanı Michael Blumenthal, Carter'in Çin'in ihtar harekatı ile ilgili bir mesajını Hua Guo-feng'e iletecek. 


Ancak mesajın içeriği konusunda bir açıklama yapılmadı. 

İNGİLTERE, 
NORVEÇ VE 
PORTEKİZ 

Hindiçini'deki olayları görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplantıya çağırılması istenne İngiltere, Norvec ve Portekiz de katıldı. Kpnsey, önceki gece ABD .arafından toplantıya çağırılmıştı. 

Güvenlik Konseyinin toplanması halinde, Japonya'nın ABD ve Sovvetler 


çini'deki olaylara karışmamalarını isteyeceği açıklandı. Açıklamayı yapan Japon Dışişleri Bakanlığı ayrıca, BM'nin ateş-kes çağrısında bulunmasını isteyeceklerini 
bildirdi. 5 


JAPON DIŞİŞLERİ 
BAKANI 


Japonya Parlamentosunda bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Sunao Sonoda'da Vietnam auzenu ordusunun karşı saldırı için kuzeye doğru, ilerlediğini öne sürdü. Sonoda ayrıca Sovyetler Birliği'nin Çin-Vietnam savaşına askeri müdahalesinin söz konusu olamayacağını da söyledi. . 


VİETNAM 30 BİN 
ASKERİNİ 
KAMBOÇYA'DAN 
GERİ ÇEKİYOR 

Bangkok'taki askeri kaynakların bildirdiğine göre, Vietnam, Kamboçya'da bulunan 100 bin 
kişilik kuvvetinden 30 


binini geri çekiyor. Bu birlikler, Çin'in ihtar harekatına karşı mevzilendirilecek. 


bildirdiler. _ 


Birliği'nden Hindi- 


(p——————————— 


Partizan çekişmeler ve ayak oyunları | 


Jar" 


ları peşinde, 


Orta Doğu muş, İran'da M mızın biraz ötes 


na sahip İsrail 


meler sürüp yayar, Diyanet 


gin sözcüsü, 


yük başarıları 


mi... 


Sözcülerin hiç ,biri de dünyadaki duruma 


değinmiyor. 


"Ne Londra Konferansı, 


Ne atom bombası 


Bir elinde ayna 


Umurunda mı dünya.. 

Devekuşu gibi kafayı kuma sokanlar, oturup bütün bu gelişmeler karşısında ne yapmak gerektiğini, hangi temelde birleşilebileceğini görüşecek yerde, birbirini yıpratmaya, partilerine puan kazandırmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye yıpranıyor, Türkiye puan kaybediyor bunu farkeden fazlaca kimse yok. 

İbretle izleniyor Dışişleri Bakanlığı bütçesi, 


kaygıyla. Ve 


birçok adam bunu yeni bir 27 Mayıs gi... gördüler. Çokları muhtırayı destekleyen bildiriler yayınladılar. Sonrada muhturayı verenler bunları toplayıp Maltepe'ye ya da Mamak'a koydu- 


Geçen Aralıkta sıkıyönetim ilan edildi. Sağ- da bir sevinç, "Merhaba asker" diye manşetler, amaç, sıkıyönetimi kendi doğrultularında yönlendirmek. Bir süre sonra ise, "Eşgüdüm", | “hükümet etkisi" diye bir bağırış çağırış, MHP gelişmelerden endişeli, | CHP'nin yönetiminde olduğunu iddia ederek | 


şleri Bütçesi gö nildi bu denildi diye kavga ediliyor. Ama Türkiye'nin dış politikasının ele alınması beklenen Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, herkesin üzerine ölü toprağı serpilmiş. 

MSP sözcüsü kalkıyor, "Kıbrıs'ın yarısı az hepsini almalıyız" diye nutuk atıyor. CHP sözcüsü hükümetin ne kadar "Dengeli ve say- bir dış politika izledi Demirel İngiliz elçisinin elini sıkmış mı, sıkmamış mı onun üzerine tartışma açı: yor. Dışişleri Bakanı çıkıyor, "Kazanılan bü: açıklıyor: "Avrupa Konseyin- de Kıbrıs'ta insan hakları tartışması rafa kal: dırıldı", "Rusya ile kıta sahanlığı anlaşması imzalandı." Bakanın konuşmasında ne bir dünya tahlili, ne de bunların Türkiye açısından öne- 


hepsinden de çok endişeyle. 


[Aydınlık E 


(Baştarafı 1. sayfada) 


AP ise sıkıyönetimin 


karşı çıkıyor. Hepsi kendince bazı ayak oyun- 


Gerçekten de gerek iki büyük parti gerekse diğer siyasi kuruluşların çoğu küçük hesap ve ayak oyunları yapma çabasında. | 

Rusya'nın tehdidi artıyor- | ovacı bazı gruplar sınırları» e ayaklanma çıkarmaya çal lhşıyorlarmış, dünya büyük karışıklık içindeymiş, Orta Doğu'nun en büyük istihbarat ağı- | casusluk teşkilatı "Sıra Türkiye'de diye raporlar yazıyormuş, çeşitli dergiler "Hilal'de kriz" diye yazılar döşeniyorlarmış, ne gam... 

Parti içi çekişmeler, partiler arasında itiş- 


MOSSAD 


ürken, şu de- 


ni anlatıyor. AP 


Herkes ne zaman aklını başına toplayacak, Türkiye üzerinde artan tehditlere karşı milli bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü korumak 


için birleşecek diye. 
E ET. 


Bir Türk Parlamento heyeti... 


| Bir elinde cımbız 


Waştarafı |. Saytada) Fikri renlivan'dan oluşuyor. 

İsmail İlhan basına yaptığı açıklamada, çağrıyı kendisine iletmek üzere Devlet Başkanı Ziya Ül Hak'tan randevu istediğini söyledi. 

Başbakan Bülent Ecevit de, 1974 yılında bir muhalifinin öldürülmesi olayına karışan eski Başbakan Buttonun bağışlanması için Pakistan Devlet Başkanı Ziya ül Hak'a bir çağrıda bulunmuştu. 

Uluslararası Af Örgütü İkinci Başkanı Mümtaz Soysal da Butto'nun bagışlanması için örgüt adına incelemelerde bulunmak ve yetkililerle görüşmek amacıyla Pakistan'a gitti, 


PAKİSTAN YÜKSEK MAHKEMESİ BUGÜN TOPLANIYOR 

Pakistan Yüksek Mahkemesi, eski Başbakan” Zülfikar Ali Butto'yu ö- 


lum Cezasına Çarpiran yargı kararını , yeniden gözden geçirilmesi istemini görüşmek üzere bugün toplaniíyor, Bildirildiğine göre, mahkeme, ölüm cezasını yeniden gözden geçirme istemini reddederse, son 


karar Pakistan Devlet Başkanı General Ziya Ül Hak'a kalacak. 


Ancak Ziya Ül Hak daha önce yaptığı bir açıklasmmada, Butto"ya verilen ölüm cezası ile ilgili son kararı hükümete bırakacağını söylemişti. 


KRAL HALİD'DE 
BUTTO'NUN BAĞIŞLANMASINI 

TEDİ 


Suudi Arabistan Kral Halid, Pakıstan Aske., Yönetimi Başkanıt' Ziya Ül Hak'a bir mesai göndererek eski Başbakan Zülfikar Ali »uuto'nun ölüm cezasının hafifletilmesini istedi. 


Halkımız için mücadele veren fedakarlığı, yüreği halk sevgisiyle dolmuş birlik, 


özgürlük, barış isteğini içtenlikle savunan değerli ağabeyimiz Mahalle Muhta- 


rımız 


SÜLEYİ MAN AYTEN'i Kaybettik. 


Ailesine, yakınlarına ve halkımıza başsağlığı di- 


ler ve acılarını paylaşırız. 


Türkiye Işçi Köylü Partisi Ankara Tuzluçayır Temsilciliği 


SUNGURLU İCRA MEMURLUĞUNDAN İLANEN 


ÖDEME EMRİ TEBLİĞİ 


Dosya No:1978/585 


M. Aliözyurdakul vekili Av. Rıfat Zobu'ya 26.500.00 TL ana para ve yapılacak masraflarını ödemeye borçlu Mehmet Muslu ve arkadaşları hakkında yapılan icra takibinde borçlu Mehmet Muslu'nun adresi meçhul olduğundan bu borçluya ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. $ SAA 

İşbu ilanın gazete ile neşir tarihinden itibaren kanuni müddeti 15 ün ilam vesiyle 25 gün içinde borcun ödenmesi, bu süre içinde ödenmesze İLK nun 
168. maddesi gereğince takip dayanağı. senet kambiyo senedi. niteliğini haiz değilse 5 gün içinde Merciye senet altındaki imza kendine ait değilse, yine bu 5 gün içinde icra dairesine, borçlu olmadığı, borcun itfa ve imhal edildiğine dair veya zaman aşımına uğradığı itirazı varsa, sebepleri ile 5 gün içinde 'Tetkik merciine bildirmesi , itiraz etmez ve borcu da ödemezseniz İ.İ.K.nun 74. 
maddesi gereğince, mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik edileceğiniz ilanen tebliğ olunur. 19.2.1979 


Basın: 11857-211 
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Sonra Bektaş Akhan konuşmuştu. Sonra yine Doğan Akhan. Sonra digerleri. 

Ve şimdi gece çoktan 


MURATGÖREN PROJESİ ÜZERİNE “Bir deprem de hü 


ebesiz, ölümlerin buz tepelerinde kol gezdiği yokluklarla dolu köylere 


yardım gitmemiştir. Muratgören'e Merkeze bağlı köyler e olsun, iç iskana bağlı yerleştirilecek 


relim bakalım ne söyler, ne derler bu konuda... 


Bakanlar Kurulu 11 Ocak 1979 günü bir karar verdi. 
Varto'nun 13 köyü Muş'un Muratgören civarına nakledilecek. Köy-kent olacaklar. 13 köy, 13 senedir bir tek yardım görmemiş. Şimdi "iskan' edilecekler. 
Arazilerinden 80-100 Km. uzağa 


| Cengiz Peksoy 


Gelintaş köyündeyiz. 
Doğan Akhan'ın evinde. 
Tahta barakalar birbuçuk adam yüksekliğinde- 

i dir, 12 metrekare. 

“Hafif, nazlı, vursan y1- kılır. Değil kara-kış rüzgarlarına dayanmak, oflasan soluğundan yıkılacak. Üstelik öyle hayın, öyle asidir ki rüzgarlar ve çocuklar ölesiye inatçı, ölmemek için. Ve Doganlar, Porsuk kadınlar kara koyun sütüne bel bağlamış, içiçe. Ağu, sevinç, yokluk, yoksulluk yaman bir yürek kurmuş Varto illerinde. 

Yirmi nüfus yanyana, 

“soluklarımız birbirine kaqişa karışa uyuyoruz. Dıfida deli mi deli bir rüzr uğunmakta, Baraka- nin duvarı o denli ince ki rüzgar sanki dışarıda degil odada uğunmakta. .. 

Üç oğlu vardı Doğan Akhan'ın. Yetişkin, eli iş tutacak, taşı sıkıp suyunu çıkaracak üç oğlu vardı. Hani koyun gütmesi öyle zorlu bir iş değildi, ufaklıklar da yapardı o işi ya, üç yetişkin adam, üç dağ yeli. Kimseler tutamazdı onların yerini. 
Evinin, ocağının direğiydi onlar. Şimdi gurbet ellerinde olmasaydılar kimbilir belki de daha bi dayanılır gibi olurdu yokluk. Hiç değilse diğer bebeler, belki onlar... Onlar için yaşanılır, onlar için dayanılır yokluğa. 
Yoksa billah ölenler kurtuluyordu... 

Tezek sönünce soğuk diş bilemeye başladı. Kaara yorgandan çıkacak olsa kolun, bir biçakla kesilir gibi oluyor. Yirmi nüfusun harareti bile sa- 


guğu kıramıyor. Oysa öyle içiçe yatıyoruz ki... Barakadaki binbir 


haşarat soğuktan canları mi donmuş ne, yatanları ısırmaya mecalleri yetmi yor. 

Akşam yemeğinde 
Bekçi Metin Çelik: "'Maden derdimizi sordun, ba şına dert aldın kardaş, biz de dert o kadar çok ki sabahacak dinlesen bitiremeyiz" demişti. 

Bitmez mi dert? 

Biter... Dağda bile, gün olur, buzullar devrile devrile eriyip gider. Yeterki yürek ola, gününü bölüşeceğin avradın ola... 
Ha ağbi, şöyle sağlam... 
Şöyle acına melhem olacak, Sonra çoluk çocuk... Sonra iki-üç... 
Belki ileride beş-on, sütü bol mallar... Anam bi başlık eder 150.000 lira... Buda dert mi, bu da gazataya yazılır mı deme gözünü yiyeyim. 


Dert ağbi, allah vekil dert. 
Dışarıda o dövünürken 


rüzgar, onu, o bin yıllık efkar gelip canevinden 


yakalamıştı. O da sırma 


Necati Güngör 


saçı Sapsarı kaçak muş tütününü çekip tabakasın- dan, birer sigara Sardı. 
Zehir zıkkım, boğum bogum dumanlı, hiçbir efkarın uğruna dağılmadı-Gi 

Sonra biz, her şeye rağmen, gelen çaylarımızı büyük bir iştahla bogazımıza yuvarladık. 
Hem de büyük bir sevgiyle şehirden alınıp gelinen, ağzı yaldızlı üstü Ecevit suretli bardaklarla, M. Şerif Yıldız bakıp da bardağa: "13 yıldır yardımı ne gördük ne işittik, Ecevit bunu bilsin, duysun. Hangi deprem yarası... Hangi deprem felaketi bu kadar acılı oldu? 
Varto'ya yakın bi yer... 
Madem bura heyalandır. . . 
Varto'ya yakın bi yere yerleştirsinler bizi, Otu- 


'muzla, otlağımızla, işi- 


mizle, —bi de fabrika kurarlarsa Varto'ya— fabrikamızla ( yerleştirsinler. 
Yoksa tek oy yok... 
Vallah billah bu günümüzde yanımıza koşmayana tek oy yok benden. 
Bunu Ecevit böylece bilsin. 


eskidi. Soğuk damarıma işleyip kanımı donduruyor. Gözlerim kapanıyor ağır-ağır, uyuşuk bir uykuya düşüyorum, sabahın düşüyle. . . 


"Hökümtat der..." 


Bakanlar Kurulunun 7/16949 sayı 11 Ocak 
1979 Perşembe tarihli ve 
Resmi Gazete'nin 16519 sayısında yayınlanan ve yürürlüğe giren kararına göre, o Varto'ya bağlı Boylu, Yeşilpınar, Kayadelen, Karapınar, Ocaklı, Sırasöğütler, Çayıryolu, Değerli, Özenç, Kumlukıyı, Yurtutan ve Karaköy köyleri ile Bulanık ilçesine bağlı Seçme köyünde evleri 1966 Varto depreminde afete uğrayan afetzadeler, Muş ili merkezine 10 km uzaklikta ve imar planı dışındaki hazineye ve Devlet Üretme Çiftliğine ait Muratgören köyü çevresine yerleştirileceklerdir. 

Yani 13 köy... 99 
köyden yalnızca 13'ü. 

13 yıldır hiçbir yardımın ulaşmadığı, haşa huzurdan ayının bile in belleyip girmek istemediği barakaları, bataklığa kurulan kolonsuz, temelsiz ve çökmesi mutlak olan “mezar” konutları, merasız koyunları, okulsuz, yolsuz, susuz, doktorsuz, 


köyler olsun ve Varto'da tanışıp dertleştiğimiz diğer köylerdeki köylüler olsun tek şey istiyorlar: 
13 yıldır sallanan Varto'- 
ya yardım. Ama Varto'- ya... Sallanan, yıkılan ve 
13 yıldır, döne döne söylüyoruz, 13 yıldır parti oyunlarına deneme teşkil edilen Varto'ya yapılma lidir yardım. Halk bunu böyle biliyor çünkü, 


Muratguren diye bir şey... 


Ve şimdi de Muratgören diye bir şey çıktı Vartoluların karşısına. 
Muş'un 10 km uzağında bir yerler... Köy-kent denildi, uydu-kent denildi, “Varto'daki 13 köy buraya yerleşmelidir"' denildi... Ya ne der bu işe köylüler?... Ya merasın- dan, toprağından kopup da proje halinde kalmaya mahkum bir deneme bölgesine gidecek mi dersiniz bunca insan?.., Gö- 


köylülerin ahvalidir 


Yeşilpınar köyünden Seyfettin Çelik: "Muratgören'i mi, Varto'yu mu diye bize kimse sormadı ki kardaş, Bizim hükmümüz mü var, Hökümat nereyi gösterirse oraya gitmeye mecburuz biz. "'Ne edek"... Amma müsaade edecek olursan şunu demek isteriz: Bizim mallarımız (davarlarımız) hep burada, mera da öyle. Bilirsin bizim işimiz hayvancılık. Heç hökümat düşündü mü acaba "bunca adam, bunca davarı, merayı, otu, otlağı nere kor da gider Muş'a... 
Fabrika olmayınca, mera olmayınca sefil oluruz biz kardaş. Bir kuru evi “ne edek?", Madam Varto görmüştür depremi neden Varto yardımı görmeye?... Hökümat şunu bilsin ağbi: Biz anca burada geçinebiliriz vallah kimseler gitmez Muş'a. 
Eğer hökümat bu iş ola- 


CHP MUŞ MİLLETVEKİLİ 


ŞAVLI: “Artık Varto'nun takadi kalmamıştır” 


CHP Muş Milletvekili 


Burhanettin Garip 


Şavlı, Bakanlar Kurulunun 11 Ocak 1979 tari- 


Liseyi bitirinceye dek, her yaz çalıştı Ali'm. Bir 


© güne bir gün yakama yapışıp ekmek istemedi. Dar- 


da bunda koymadı beni. On iki yaşından beri dert torbasını boynunda taşıdı güzelim. Ne çocukluğu- nun tadını aldı, ne de gençliğinin... Yüreğinde boğdu her bir muradı. Kimselere yük olmadı ya, kendi ağırlığı da fazla geldi sanki yeryüzüne. Yetmiş iki buçuk insanı taşıyan dünya, bir tek Ali'mi 


taşıyamadı 


Bir gün kendimi ateşe vereceğim! Bu evi, bu 


mahalleyi, bu memleketi yakacağım baştan başa! 
Ali'me dar gelen dünyayı ateşlere vereceğim!. . . 
Başka türlü kapanmaz bu yara. Onmaz başka tür- 


Nurettin Avinç, Seyfettin Çelik, Şefik Aktaş: Muratgören'e biz gitmek istemi yoruz. Biz imza atmadık, imzaları bizim adımıza attılar. 


tu, bu gönülde by acı, Bağrım serinlemez benim. .. 
Kara toprakla, köhne dünyayla hesabım var görülecek. . . Kahpe felekte öcüm var, Kime, ne zararım dokundu benim insanlar içinde? Tüyü bitmedik yetim hakkı mı yedim? Şeytan iğvasında mı dolandım? Hangi işim dokundu yaradana?... O yüceler yücesi Tanrı'yla görülecek hesabım var! Hışım hazinesini sırtıma yükledi. Evlat acısını da soktu yüreğime. Canımı yerinde koydu da, Ali'mi aldı elim- den! Ben isyan etmiyeyim de kimler etsin?. .. Ben kendimi ateşlerde yakmayayım da kimler yaksın? 
Ali'siz bir dünyada yaşanacak günüm yok! İçilecek suyum, yenecek ekmeğim yok... Dostlarım tanr masın beni. Düşmanım olan gülmesin ardımdan. 
Ali'm çağırmakta beni yanına. Kara toprakların bağrına çağırmakta anasını... Benim yerim buralar değil artık. Ali'ye, gözümün bebeğine kavuşmalıyım artık. Çıkmalıyım yola. Kara bir günün eşiğinde çıkmalıyım... Yavrumu bekletmek olmaz. Onu, toprağın altında bağrıma basrgalıyım. 
Ali'm çağırmakta beni... Ali'm! Ali'm! Aliiii. ... 


kkk 
ELLERİN GÜVERCİN KANADI Sabahları, önce Rasim uyanır. 


Onun pi rültüsüyle de ben kalkarım. Uyanır uyanmaz bir ıslık tutturur Rasim. Helaya ıslıkla girip çıkar; 


hinde Varto depremiyle ilgili kararını ve yeni yerleşim merkezi olması düşünülen Muratgören projesini eleştirmiştir. 

Burhan Garip Şavlı bu konuda ki sorularımızı yanıtladı. 


—Sayın Şavlı,adı geçen projenin uygulan ması halinde ne gibi sakıncalar doğacaktır. 


ŞAVLI— Ben bu projenin üreticiyi tüketici hale getireceğine eminim. Bu konudaki kuşkularımı ilgililere ilettiğim halde adı geçen projenin uygulanması konusundaki kararı kuşku ve üzüntüyle karşılıyorum. Konu baştanaşağı saptırmacadır. İmar İskan Bakanlığı'nın Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün ve Bölge Müdürlüğü'nün bu uygulamada büyük sorumlulukları olduğunu düşünüyorum. Varto halkı 13 senedir yokluklar içindedir. 13 senedir devlet elini uzatamamıştır. 
Varto'ya. Ben bunu biraz da siyasi bir sapma olarak değerlendiriyorum. Ve bunu söylerken Varto halkının oylarını öteden beri ' CHP'ye vermesine bağlıyorum. Bu yüzden 13 yıldır kendilerine yardım ulaşmamıştır. Muratgören Projesinin hayata uymadığını, bu projenin halkı büsbütün mağdur edeceğini kanıtlamaya çalışacağım. Yardımın Varto'ya yapılması için mücadele etmemiz önem taşımaktadır, Çünkü, artık Varto'nun takati kalmamıştır. 


elini yüzünü yıkarken bile eksik etmez. Sonra gidip o keyifle güvercinlerini yemler. Islıkla uslandırır onları âdeta; türküleriyle büyütür, Kuşlarla kendisi arasında büyükü bir dil gibidir çaldığı ıslık. Kimseler bilmez o dili, anlayamaz... 
Güvercinler içinde en sevdiği çift, Arzu ile Kamber'dir. Onlara bu adı, kendisi taktı Rasim. 
Ötekiler itişe kakışa yemlerini yerken, Arzu ile Kamber'in kanatlarını çözüp uçmaya bırakır. 
Sabah güneşinin ışıltısını sedef renkli kanatlarında taşıyarak ve sevinç çığlıkları gibi taklalar atarak gökyüzünde oynaşır iki güvercin, Süzülüp geçerlerken, birbirlerine yapışık sanırsın onları. 
Sevgiden bir bağla örülmüşler gibi 


Rasim, beyaz ipekli mendilini sallayarak ça-Zırır kuşları. Tıpkı çaldığı ıslık gibi, sallanan bu mendil de aralarında bir konuşmadır onların. 
Arzu ile Kamber, gökyüzünün mavi atlasında ışıldayan iki yıldız gibi kayarak inerler aşağıya. 
Önce damların ucuna konar, kuşkuyla süzerler çevreyi oradan. Sonra sesizce süzülüp inerler avluya, Rasim, öpe okşaya alıp içeri getirir kuşları, 

(Devamı var.) 


üme 


emdi — 


“SUALLERDEN SUAL SORARSAN. DİYESEN Kİ KARA KIŞIN ALTI AY KALKMADIĞI BU ELLERDE 


NİCEDİR HALİMİZ..." 


cak derse ikinci bi deprem yapmış olur, bi defa da hökümat yıkar Varto'- yu... 
Yeşilpinar muhtarı Abdul Selam Akdemir: “13 senedir yardım görmemişiz. Hastamızı beş saat sırtımızda taşıyıp getiririz Varto'ya, Kâr yagınca yol yoktur, Münü- 


büs işlemez. N'edek, mecburuz." 
— Yardım  Varto'ya 


yapılsa daha iyi olmaz mı? 

— Mecburuz mecburuz... 


kardaş, 


Karaköy Muhtarı Ali Özmen: "Ne demekmiş Muratgören? 13 yıldır süründüğümüz yetmedi mi? 
Niye böyle yapıyor hükümet? 

— Siz istemişsiniz, imza vermişsiniz. Demişsiniz ki, Biz Muratgören'i istiyoruz," 

— Yalan. Billah yalan. 
Bi kere arazimize ters düşüyor. Kim arazisini birakıp gider oralara? Köylü istemiyor. Bazı kişiler, ihtiyar heyetini, eski muhtarı vaadlerle akıllarından etmişler, onlar da bütün köy adına basmışlar imzayı. 

— Basmışlar imzayı!? 


—He. Bizim habarımız yoktur. Sonradan öğrenmişiz. 


— Yani yardım Varto'- ya mı yapılmalı? 

— Duyduğumuza göre hökümat epeyi para ayırmış. Yardımı Varto'ya yapsınlar. Kimse gitmez Varto'dan. 

Kimse gitmez Varto'- dan... 

Arazi Varto'da... 

Ot, otlak Varto'da... 

Artık oynanacak adam yok Varto'da... 

(Bunlar da orada, sağ- dan soldan gelen, adlarını not edemediğimiz köylülerin sözleri.) 

Sırasöğütler köyünden, Nurettin Avinç: Ağbi bizim köyün arazisi iki milyon, dört bin malımız var. 150 haneyiz, nasıl gidelim Muş'a. Bunca yıldır yardım görmüyoruz, şimdi de yaptıklarına bak. Memur değiliz, maaşlı değiliz. Millet zeval olur vallah. 

Şefik Aktaş: 13 senedir —22 derecede 12 metrekarelik barakalarda yaşadık, yaşamaktayız. 
Devlet elini uzatmamıştır. Amman diyeyim şimdi el uzatıyorum diye tekme vurmıya... Karaköy Muş'a 80 km, Karpınar 100 km, Yeşilpinar 
70 km uzaklıktadır. Kimse gitmez Muş'a. Yardım Varto'ya yapılsa çok eyi olur. 

Tüm istek ve öneri de şu: Karapınar, Değerli, Kumlu, Omcalı köyleri Karaköy mevkiine yerleştirilebilir. Alt tesisler kurulmak üzere. Bizden de bir kere daha anlatma-Se 


BATI 


KÖY-KOOP 
1971 


Hamdul 


KöY-KOOP ÜYELERİ 


BİRLİK İSTİYOR 


Ajey iE 


à 


Köy-Koop Ankara Birliği Başkanı ve Köp-Koop Denetim Kurulu üyesi Şevki Akıncı, Nedim Tarhan grubu için "Ayakları yere değmeyen üç buçuk maceracırtın hareketidir''diyor. Şevki Akıncı başkanı olduğu birliğin genel kurulun- 


da çalışma raporunu okurken. 


© Moskova yanlısı TKP, Nedim Tarhan üyelikten düşürülünce, “bu TKP'ye karsı alınmış bir tavırdır” diyordu 


Köy-Koop Eğitim-Örgütlenme görevini üstlenen Nedim Tarhan, "Taban" gazetesinin adını, "Kırsal Gelişim" olarak değiştirdi Kendisi Genel Yayın Yönetmeni, Akın Birdal da Yazıişleri Müdürü oldu. Akın Birdal aynı zamanda Eğitim-Örgütlenme Müdürüydü. Bu göreve Nedim Tarhan'ın önerisiyle getirilmişti. Akın Birdal daha önce TKP'ye yakınlığı ile tanınıyordu. 

Köy-Koop merkez yayın organını ele geçiren Nedim Tarhan, Akın Birdal'a TKP'nin propagandasını yapma olanağını verdi. Derginin daha ilk sayılarında bunu görmek mümkün. Gazetedeki köşe yazıları dahi TKP'nin çıkardığı gazetelerin köşe isimleriydi. 
Bu benzerliklerinden biri "Çıkış Yolu" köşesiydi. Akın Birdal bu ismi tesadüf olarak mı koymuştur? 

Dergide çıkan yazılar da dolaylı olarak TKP'nin propagandasıydı. Derginin beşinci sayısında "Kooperatif Birlikleri Genel Kurullardan Birleşerek ve Güçlenerek Çıkıyorlar"' başlığı altında verilen habere göz atalım. 
Nevkobirlik'in genel kurul haberi çok kısa bir şekilde verilirken, Edirne Kooperatifler Birliği'nin Genel Kurul haberi sayfanın üçte ikisini kaplıyordu. Bu haberde dikkati çeken küçük bir TKP programının tekrarlanmasıdır. 

"“TKP'NİN SESİ", NEDİM TARHAN'I SAVUNUYOR 

Nedim Tarhan, TKP'nin propagandasına zemin hazırlarken, TKP'nin Doğu Berlin'den yayın yapan radyosu da Nedim Tarhan'ı savunuyordu. 
TKP'nin "Bizim Radyo''su Nedim Tarhan ve arkadaşlarının Köy-Koop Merkez Birliği üyeliğinden düşürülmesinin ''TKP'ye karşı alınmış bir tavır" olarak değerlendiriliyordu. 
TKP'nin radyosu aynı zamanda Nedim Tarhan'ın yaptığı açıklamaları da yayınlıyordu. 

Nedim Tarhan, 25 Kasım'da mahkemenin Adana, Tokat, Konya ve Dazkırı Birliklerin Köy-Koop'tan düşürülme kararına "ihtiyati tedbir" koyması üzerine bir basın toplantısı yaptı. 

Bu toplantıda Nedim Tarhan, “TKP sizin açıklamalarınıza geniş yer 


vererek, sizi savunuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorumuza şöyle cevap veriyordu: 

“Bunun nedenini ben bilemem, onlara sorunuz... Açıklama ve yorumlara kapitalist ve sosyalist ülkelerin radyoları da yer veriyor. Buylara bir şey denilmiyor da neden "'Bizim Radyo" için gürültü koparılıyor? Kaldı ki, bu radyoyu dinlemek yasaktır, dinleyen suç işlemiştir." 

Nedim 'larhan sorumuza cevap vermek yerine, bizi radyo dinlemekle suçladı. Verdiği cevapla da TKP'yi kolladı. Oysa kendisi bir CHP milletvekiliydi. 

KONGRE'DE NE OLACAK? 

Köy-Koop, bugün 3,5 milyona yakın köylü ailesinin birleştiği bir örgüttür, Ve bu örgüt bugün bu kurulu- şu kendi siyasi amaçlarına alet etmek isteyen, açıkça TKP yanlısı bir grup tarafından parçalanmak istenmektedir. Bu grubun TÖB—DER'i ne hale getirdiği ise bilinen bir gerçek. Köy-Koop yöneticileri bu bölücülüğe karşı çıkıyorlar. Bu kongrede bu bölücülük altedilebilecek mi? 

Kongre öncesinin gösterdiği durum Tarhan'ın yönetimi ele geçirmesinin çok güç olduğudur. Çok sayıda Birlik Başkanı bölücülüğe karşı tutum almıştır. Ancak kongrede bu sonucun elde edilmesi meseleyi çözmeye yetecek mi? Bugün Tarhan'ın atrafında toplanan Birlikler acaba onu gerçekten tanıyıp, bilerek mi destekliyorlar? Bu birliklerin tabanın- daki onbinlerce köylü Tarhan'ın niyetlerinin farkında mı? Bu soruların cevabı hayırdır. Tarhan köylülerin bazı taleplerinin savunucusu gibi ortaya çıkıyor. Ama yaptıklarıyla da yakayı ele veriyor. Önemli olan onun Köy-Koop'u Rusya'nın güdümündeki sahte TKP'nin bir aleti haline getirmeye yönelen çabalarının Köy-Koop' un üyeleri tarafından kavranmasıdır. 
Bu kongrede şüphesiz bu konular da tartışılacaktır. Köy-Koop'un üyeleri de şüphesiz Türkiye'de herkesin istediği gibi barış ve birlik istiyor. Bu konulardaki tartışmalar da Köy-Koop'- da gerçek birliğin yolunu açacaktır 


—BİTTİ— 


